
 
 
 
 

Deze week in de nieuwsbrief het getuigenis van Baht Rivka, aanbiddingsleider in 
Arad, een plaats in Israël, 25 km ten westen van de Dode Zee en 45 km ten oosten 
van Beer Sheba. Het ligt aan de rand van de woestijn van Judea aan de noordoost-
kant van de Negev, niet ver van Massada, ongeveer 640 meter boven zeeniveau. 
 
De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, 
voor wie zou ik bang zijn? Psalm 27:1 
 

“Ik ben geboren in Israël, maar verhuisde als jong meisje met mijn moeder naar 
Amerika waar mijn ouders scheidden. Na jaren in Amerika en vele ontmoetingen met 
biddende christenen, werd ik een gelovige in Yeshua. Meteen wist ik dat God me terug 
naar huis riep in Israël en kort daarna woonde ik in hartje Jeruzalem tijdens de 
intifada.  
 

In die tijd waren er dagelijks incidenten van terroristen met explosieven in overvolle 
bussen, waardoor velen werden verwond of gedood. Maar zoals alles in het land ging 
het leven gewoon door. Ik studeerde, werkte en reisde dagelijks met het openbaar 
vervoer. Ik herinner me dat ik iedere dag angstig het gangpad op en neer keek of er 
iemand verdacht uitzag. Maar toen er zelfs vrouwen en kinderen terroristen werden, 
was het onmogelijk ze te herkennen. De angst verlamde me. 
 

Op een dag sprak de Heer tot mijn hart. Hij herinnerde me eraan dat ik Zijn kind was 
en niet langer voor mijn eigen welzijn bang moest zijn. Want als ik Zijn doel wilde 
vervullen, kon zelfs mijn dood voor Zijn glorie zijn! Ook liet Hij me zien dat, als ik altijd 
bezig ben mijzelf te beschermen, ik niet bezig kan zijn om de nood van anderen te 
zien en voor hen te zorgen. Ik wist dat het God was die tot me sprak!” 
 

Bron: Manna voor elke dag - Carin van Essen 
 
GEBED 
Bid dat Messiaanse Joden en Christenen in Israël als lichten zullen schijnen in de 
Israëlische samenleving (Psalm 36:8-10; Fil. 2:15). Bid dat de gegijzelden vrijgelaten 
zullen worden en niet worden vermoord. Bid om troost van de Trooster voor de 
families die in spanning moeten afwachten wat er met hun geliefden gaat gebeuren.  
Bid ook voor de inwoners van Gaza, en in het bijzonder voor hen die christen zijn.   
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         Asaf Pelled deelt het evangelie met Joodse mensen in London 

INFO  
Getuigenis van de in Nederland woonachtige Messias belijdende Jood Asaf Pelled: 
https://israeltoday.nl/read/ik-ben-nu-echt-joods/ 
Asaf is betrokken bij International Mission to Jewish People: https://www.imjp.org/ 
 

AGENDA 
Vrijdag 3 tot maandag 6 november - Israëlweekend in Vierhouten. Meer informatie: 
https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/israelweekend-in-vierhouten 
Voor activiteiten in diverse regio’s - https://christenenvoorisrael.nl/agenda/ 
Zaterdag 11 november - Themawandeling in Ede aan de hand van de geschiedenis 
van David en Goliath. Meer informatie vindt u in de extra bijlage.  
 

FILMPJES 
Baht Rivka zingt The Blessing: https://www.youtube.com/watch?v=y016QvNVgeQ 
De Israëlische zangeres Yael Deckelbaum bezingt de vrede tussen Israëlische en 
Palestijnse vrouwen: https://www.youtube.com/watch?v=YyFM-pWdqrY 
 

WIST JE DAT 
Marcion, een rijke reder uit Sinope aan de Zwarte Zee, een kerkgemeenschap in Rome 
stichtte en een eigen canon opstelde: een evangelie en een paar brieven van Paulus? 
Daarbij het O.T. verdween, en het N.T. werd ‘ontjoodst’? Er niet veel overbleef van de 
Schrift? Marcion dacht vanuit deze tegenstelling: de God van het O.T. is een en al 
wraakzucht en die van het N.T. is een God van liefde? Marcion al snel werd geëxcom-
municeerd? Marcions denken nog steeds terug te vinden is in de christelijke traditie? 
 

TOT SLOT  
De Bijbel is met 2,5 miljard exemplaren het meest verhandelde boek ter wereld. Echter, 
één Bijbel wordt hierin vaak niet meegenomen: de Hebreeuwse. Terwijl het juist daar-
mee allemaal is begonnen!   Piet van Midden (emeritus predikant/docent Hebreeuws) 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël 
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