
 
 
 

Goliath was én reus én ervaren krijger. David niet meer dan een herdersjongen. David vertegen-
woordigde het volk Israël en Goliath het volk van de Filistijnen, Israëls aartsvijand. Deze bekende 
geschiedenis kent ook een diepere betekenis. Het symboliseert de oeroude strijd tussen Israël en 
haar vijanden vanaf het ontstaan van Israël tot op heden. Vaak lijkt Israël de underdog met weinig 
kans tot overwinnen. Toch laat de bestaansgeschiedenis van Israël iets heel anders zien…  
 

Menige wereldmacht heeft geprobeerd Israël te kleineren, te vernietigen. Denk aan het machtige 
Egypte (o.l.v. farao), het wrede Babylonische Rijk, het Perzische Rijk (met Haman), en het Griekse 
en Romeinse Rijk. En in recentere tijden: het Britse Rijk en het Nazi Rijk van Hitler. Een bijzondere 
anekdote betreft de historische datum van 14 mei 1948 toen de staat Israël werd uitgeroepen. Nog 
diezelfde dag vielen ‘de buren’ het kleine landje aan. Circa 600.000 Joden moesten oorlog voeren 
tegen 10 miljoen Arabieren uit de omliggende landen die ook nog goed bewapend waren. Terwijl 
Israël weinig eigen militaire middelen had. Israël won die strijd. Een wonder van de Allerhoogste! 
Ook vandaag bestaat er een enorme dreiging, onder anderen vanuit Iran dat Israël wil vernietigen.  
 

Opvallend is dat er van de ‘Goliaths’ uit het verleden weinig tot niets is overgebleven, terwijl Israël 
nog altijd voort bestaat.  We weten vanuit de Bijbel dat dit ook zo zal blijven, zelfs in de eindtijd als 
de laatste Goliath - de antichrist - het op zal nemen tegen het volk van God. Israël heeft zeer geleden 
én lijdt nog steeds, vanwege alle haat en vijandschap gedurende haar hele bestaan. En het heeft 
zoveel mensenlevens gekost! In de laatste strijd in de eindtijd zal dat ook het geval zijn, weten we 
uit de Bijbel. Het zal een benauwende tijd voor Jakob zijn. Toch zal het geen enkele Goliath lukken 
Israël te vernietigen. Sterker nog, van elke Goliath zal tenslotte niets overblijven. Ook de laatste 
Goliath, de antichrist, zal uiteindelijk van het wereldtoneel verdwijnen (vgl. Openbaring 19:20).    
 

De haat tegen Israël heeft een geestelijke dimensie. Satan kent de Bijbel en wist dat de Messias, de 
Redder van de wereld, uit het volk Israël zou voortkomen. Hij zag ook hoe dit volk de Woorden Gods 
ontving, en hoe Joodse apostelen het Evangelie verspreidden. En hij weet bovendien dat de Messias 
zal terugkomen: in Jeruzalem. En dat Zijn wederkomst niet lang meer op zich laat wachten. Hij weet 
dat zijn dagen geteld zijn en gaat rond als een briesende leeuw. Zijn haat is vooral gericht tegen 
Joden en christenen. God echter heeft door de eeuwen heen altijd Zijn heilsplan bewaakt. Dat zal 
Hij blijven doen! Israël is instrument in Gods heilsplan. Wie aan Israël komt, komt aan Israëls God.  
 

Het valt op dat Israël meer dan eens is aangevallen tijdens een van de feesten des Heren. Juist dan 
wordt Gods volk diep in het hart geraakt! In de geschiedenis van David en Goliath lezen we hoe de 
reus Gods volk gedurende 40 dagen bespot en kleineert: elke ochtend en elke avond (1 Sam. 17:16), 
dé momenten waarop de Israëlieten zich tijdens hun ochtend- en hun avondgebed op God richten.    
 

GEBED 
Bid aanhoudend voor Israël nu het zich in een vreselijke oorlog bevindt. Bid dat vele Joden als ook 
Arabieren het zullen uitroepen tot Yeshua Jezus en Hem toelaten in hun leven! Bid voor de vrede 
van Jeruzalem en voor de spoedige komst van de Messias, en van Zijn Koninkrijk van Shalom! 
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         Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in - Psalm 122 berijmde versie 

 

AGENDA 
Voor activiteiten in diverse regio’s - https://christenenvoorisrael.nl/agenda/ 
Zondag 22 oktober - Yom HaAliyah. Een Israëlische nationale feestdag waarop wordt 
gevierd en herdacht dat het Joodse volk haar intrede deed in het land Israël. 
Weekend 17 - 19 november - Bijbelweekend met ‘Israël en de Bijbel’, met studies uit    
Daniël: https://www.israelendebijbel.nl/k/nl/n840/news/view/37619/10196/daniel-
en-de-tijd-van-het-einde.html 
 

FILMPJES 
Vanuit de Graftuin in Jeruzalem het ‘Amazing grace’ in het Hebreeuws, Arabisch en 
Engels: https://www.youtube.com/watch?v=mYFUNQ-CIbQ 
Een geweldig getuigenis over hoe een Joodse Leraar een Student van Yeshua werd 
(Engelstalig en goed te volgen): https://www.youtube.com/watch?v=dCodbesGNBg 
 

JOODSE WITZ  
Issy loopt met zijn vriend Max over de weg, als hij opeens zegt: “Weet je Max, ik ben 
een wandelende economie.” “Wat bedoel je daarmee?” vraagt Max. “Nou, mijn haar-
lijn zit in een recessie, mijn maag is het slachtoffer van inflatie en de combinatie van 
deze factoren brengt me in een depressie!” 
 

WIST JE DAT 
De hop zich sinds 2008 Israëls nationale vogel mag noemen? Toenmalig president 
Shimon Perez hiervoor een landelijke verkiezing had uitgeschreven, ter ere van de 
60ste verjaardag van de staat Israël? De hop al in de Bijbel wordt genoemd? Volgens 
de Joodse traditie een hop de koningin van Sheba de weg wees naar koning Salomo? 
 

TOT SLOT  
We gaan het Evangelie juist beter begrijpen wanneer we zicht krijgen op Gods bijzon-
dere plan met Israël! 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël 
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