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De dadelpalm is een rechte statige boom die wel 10-20 meter hoog kan worden. In de kruin van de
boom groeien grote bladeren met ertussen takken waaraan trossen dadels hangen. Tamar is het
Hebreeuwse woord voor dadel/dadelpalm. Verschillende vrouwen in de Bijbel droegen deze naam.
Mogelijk omdat het een sierlijke boom met heerlijke zoete vruchten is. De palmboom houdt van
zon, en veel minder van regen. Daarom groeiden er veel palmbomen in de Jordaan-vallei. Nog steeds
zijn er daar veel palmboomplantages te vinden. Jericho wordt zelfs de Palmstad genoemd (Deut.
34:3). Palmbomen vind je ook bij oases in de woestijn. We lezen erover als het volk Israél tijdens de
woestijnreis bij Elim verblijft (Ex. 15:27), de plaats met 12 waterbronnen en 70 palmbomen.

Hoe komt een palmboom in de woestijn nu aan water? Palmbomen hebben zeer lange wortels. Ze
worden net zo lang als een palmboom hoog is. Wat een mooie symboliek: zoals een palmboom
diepe wortels nodig heeft om bij het water te komen, zo moeten wij ook geworteld zijn. Alleen als
we geworteld zijn in Christus, zullen we groeien en vrucht dragen, ook in moeite en verdriet.

De dadelpalm is zeer functioneel. Vroeger werden de takken gebruikt voor de bouw van een huis
(dak, muren). Tijdens het Loofhuttenfeest gebruiken de Joden palmtakken als dakbedekking van de
loofhut. Ook maakt men touw of manden van de takken. En dan de vrucht van een dadelpalm: de
dadel. Ze zijn heerlijk zoet en ook gezond, want ze bevatten allerlei mineralen en vitaminen. Eén
dadelpalm kan wel 60-150 kg dadels aan vrucht dragen. Bedoeienen leefden tijdens hun lange reizen
door de woestijn wekenlang op alleen dadels en kamelenmelk.

Van dadels wordt ook stroop (silan) gemaakt. De Bijbel spreekt over het land Israél als het land
overvloeiend van melk en honing. Het zou zomaar kunnen dat met de honing dadelhoning wordt
bedoeld, stroop gemaakt van heerlijke zoete dadels.

Dadelpalmen kunnen hoog worden. In Psalm 92 staat dat de rechtvaardige zal groeien als een
palmboom. Vroeger plaatste men wel een grote zware steen in de kruin van een dadelboom. Het
gewicht van die steen zorgde ervoor dat de palmboom recht omhoog groeide en een sterke stam
kreeg. Nog een mooie symboliek! Gelovigen krijgen soms ook te maken met een grote steen, met
tegenslagen en moeilijkheden. Besef dat door die zware steen je levensboom juist sterker wordt.
God gebruikt het om je geloof te louteren.

Vroeger verliep het oogsten anders dan nu. Men gooide stokken of stenen tegen de boom waardoor
de dadels naar beneden vielen en geraapt konden worden. Nog zo’n kostbare les. Die stokken en
stenen zijn niet zo fijn. Maar de vruchten die het oplevert zijn heerlijk. Zo kunnen moeilijke
omstandigheden in ons leven ook mooie vruchten voortbrengen.

De palmboom komt ook in het Nieuwe Testament voor. Als de Here Jezus op een ezelsveulen
Jeruzalem binnenrijdt, plukken de mensen palmtakken van de bomen. Ze zwaaien ermee en juichen
en zingen voor Hem. De palmtak was in die tijd een teken van overwinning. Men geloofde dat de
Here Jezus hen zou verlossen van de Romeinen. En in de toekomst zal een grote menigte uit alle
naties, stammen, volken en talen met palmtakken in de hand het Lam aanbidden (Op. 7:9).

Bron: https.//deverkenners.info/videos/de-dadelpalm/
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Dadelpalmen met op de achtergrond Het Meer van Tiberias

AGENDA

Donderdag 22 juni - Mazzeltov-concert in Deventer. Voor meer informatie en opgave:
https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/mazzeltov-concert-in-deventer
Woensdag 28 juni - Excursie Muiderberg. Voor meer informatie en opgave:
https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/excursie-muiderberg

FILMPIJES

Avraham Fried zingt het prachtige lied ‘Abba’: https://youtu.be/HN3VW6qTfAQ
Filmpje over de lekkerste dadels, de biologische Medjoul-dadels van King Solomon:
https://www.youtube.com/watch?v=XxLH8fM3R0O0

Lekker en simpel te maken: https://www.interkerkelijkegroepisrael.nl/wp2018/wp-
content/uploads/2017/03/RECEPT-VOOR-DADELTAART.pdf

JOODSE WITZ

Een Israélische man genaamd ltzik keert naar huis terug van een vistocht in het Meer
van Galilea. Hij scheurt over de snelweg, veel te snel. Hij voelt zich veilig tussen een
stel auto's, die allemaal met dezelfde snelheid rijden. Het duurt echter niet lang
voordat hij zwaailichten in zijn achteruitkijkspiegel ziet en stopt. De agent over-
handigt hem een bekeuring, ontvangt zijn handtekening en staat op het punt weg te
lopen, als Itzik hem tegenhoudt. ‘Agent, ik weet dat ik te hard reed,” begint hij, ‘maar
ik vind het niet eerlijk. Er waren genoeg andere auto's om me heen die net zo snel
reden, dus waarom krijg ik de bekeuring?’ De agent houdt zijn hoofd schuin en
gebaart naar het vistuig dat op de passagiersstoel is opgeborgen. ‘lk zie dat je van
vissen houdt,’” zei hij. ‘Uhmm, ja dat doe ik... dus?’ antwoordt Itzik verward. De agent
grijnst terwijl hij zich omdraait om te vertrekken. ‘Ooit ALLE vissen gevangen?’

GEBED
Bid dat Israél steeds meer zal inzien om niet van naties en volken steun te verwachten,
maar dat ze zullen gaan opzien naar de Here God en op Hem zullen gaan vertrouwen.

Shavua tov & Adonai’s zegen,
Marco en Hilda Sol

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan
de verbondenheid van christenen met Israél
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