
 
 

Tikva werd geboren in Jeruzalem, in een strikt Joods orthodox gezin. Als jongste van twaalf kinderen. 
Tikva: ‘Mijn ouders zijn uit Irak naar Israël gekomen. Toen ik 7 was, begon ik al in Gods Woord te 
lezen. Ik was op zoek en stelde vragen over hoe God een relatie kon hebben met Abraham, Izak en 
Jakob aan onze rabbijnen e.a. wijzen, maar nooit aan de juiste persoon. Toen ik tiener werd, werd 
ik steeds wereldser. De leegte in mijn hart bleef. Ik diende in het leger: een  zware tijd.’ 
 

Na haar diensttijd in het leger was Tikva op vakantie in Eilat. Daar zei iemand haar: ‘Yeshua is de 
Messias.’ Tikva reageerde: ‘Nee, nee, dat is de christelijke God.’ Ze kregen een heftige discussie en 
de betreffende persoon adviseerde haar om het Nieuwe Testament te gaan lezen. 
 

Na drie maanden was het zover. Tikva: ‘Midden in de nacht opende ik het Nieuwe Testament bij 
Mattheüs 1. Ik las in de verzen 1-17 dat Yeshua, Jezus, de Zoon van David is. Die openbaring kwam 
met kracht mijn hart binnen. Ik viel neer op mijn knieën, met mijn gezicht op de grond. Ik huilde en 
bad: “God, Vader, God van Abraham, Izak en Jakob, als Jezus de Messias is, wil ik Hem met Mijn 
eigen ogen zien.” Daarna viel ik in slaap. En in mijn slaap zag ik Hem. Ik zag Hem op Zijn rug en Hij 
vroeg mij Hem te volgen.’ 
 

Ze vertelt verder: ‘Je kunt in Israël alles doen, alles zeggen, drugs en alcohol gebruiken, maar als je 
over Yeshua spreekt - dat je Hem hebt ontvangen, hebt aangenomen en in Hem gelooft - sta je 
buiten de samenleving, buiten je familie, met veel afwijzing en zelfs vervolging als gevolg. Toen ik 
aan mijn huisgenoot vertelde dat ik de Messias had gezien en aan Hem had gevraagd: “Wie bent 
U?” en dat Hij Zijn Naam noemde: “Yeshua, Jezus!” reageerde ze: “O nee, je bent christen geworden, 
het is de christelijke God!” ’ 
 

‘De Naam Yeshua is hier voor velen als een vloek. Ze noemen Hem Yeshu, de vervloekte Naam. Mijn 
huisgenoot vertelde het aan mijn familie, waarop zij mij in de gaten gingen houden. Na een paar 
maanden werd ik er zo moe van, ik sliep niet meer en ging ook bijna niet meer naar buiten. Toen ik 
een keer in een park was, was opeens mijn familie daar. Ze sloegen me en trokken me in hun auto 
en namen me mee naar het appartement van mijn zus, waar ze me opsloten. Ze geloofden dat ik in 
een sekte terecht was gekomen. Ze gijzelden me daar.’ 
 

‘Toen ze zagen dat ik toch niet gek was, niet bij een sekte hoorde, zelfs meer Joods was dan voor-
heen, lieten ze me weer gaan. Maar we hadden geen contact meer, alleen vanwege Yeshua. 
Messiaanse Joden betalen een hoge prijs als zij Hem volgen. Ik herinner me dat ik eens op straat liep 
in Jeruzalem, nadat mijn familie me had verlaten, dat Hij mij door Zijn Geest bemoedigde. Hij had 
mij veranderd, mij verlost van mijn zonden en van veel slechte gewoonten, van drank en van het 
luisteren naar slechte muziek.’ 
 

‘Yeshua is Degene Die je nodig hebt,’ benadrukt Tikva. ‘Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Je 
ziet Hem overal in de Bijbel, van Genesis tot Openbaring. Ik geef mensen vaak het advies om Jesaja 
53 te lezen en zeg dan: “Daar ontdek je Gods liefdesbrief voor jou, Hij wil een relatie met je, door 
Yeshua.” Ultraorthodoxe Joden willen God dienen door hun werken. Ze hebben een openbaring van 
Yeshua nodig.’ (Bron: Shelanu.tv) 
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GEBED 
Tikva roept op tot gebed: ‘Bid voor Israël, dat Joden elkaar vinden in Yeshua, dat Joden en 
heidenen elkaar ontmoeten in Hem. De volheid van de volken is aanstaande en dan zal heel 
Israël zalig worden. Bid dat Joodse mensen tot Hem komen. Ik geloof in een grote herleving 
in Israël als God de bedekking voor Yeshua, die over hen ligt, zal wegnemen, zodat ze Hem 
zullen zien en in Hem zullen geloven.’  
 

AGENDA 
Dinsdag 13 juni - Mazzeltov-concert in Kampen. Voor meer informatie en opgave: 
https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/mazzeltov-concert-in-kampen 
Woensdag 28 juni - Concert van Trio Wilde Eend met ‘Lechajim’ in de Amersfoortse 
synagoge. Meer info: https://vriendenvansynagogeamersfoort.nl/activiteit/muziek-in-de-
synagoge-trio-wilde-eend-brengt-op-28-juni-lechajim/ 
 

INFO  
Handig om te weten: https://www.christenenvoorisrael.nl/artikelen/handige-tips-voor-als-
u-in-israel-met-het-openbaar-vervoer-wilt-reizen 
 

FILMPJES 
Geniet van ‘How great Thou art’ door  Joshua Aaron en Aaron Shust, live vanuit de Graftuin 
in Jerusalem: https://www.youtube.com/watch?v=nBP8Nhb4bHU 
‘De Woestijn van Judea en Ein Gedi’, weer een prachtig filmpje van De Verkenners: 
https://deverkenners.info/videos/de-woestijn-van-judea-en-ein-gedi/ 
 

CHASSIDISCHE WIJSHEID 
"De vader van de Baal Shem Tov, de grondlegger van het chassidisme, was een grote 
weldoener", zei rabbi Jehoshua van Ostrovo. "Waaruit bestond zijn grootheid?" vroeg een 
van zijn aanhangers. "Hij ontving veel armen in zijn woning en gaf hen geld voordat hij hen 
voedsel gaf, zodat ze in een goed humeur zouden kunnen eten." 
 

TOT SLOT  
Een wijs man hoort één woord en verstaat er twee - Jiddische Wijsheden 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël  
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