
 
 
 
 

Wie zijn dezen, die daar komen aangevlogen als een wolk, als duiven naar hun til? Jes. 60:8 
 

Op 26 april vierden de Joden Jom Ha'atsmaoet, Onafhankelijkheidsdag. Dit jaar is het 75 jaar 
geleden dat David Ben-Goerion de onafhankelijkheidsverklaring voorlas  en de staat Israël 
werd gesticht.  Het is dankzij de trouw van God  dat Israël dit jaar zijn 75-jarig bestaan viert. 
 

Deze feestdag komt niet in de Bijbel voor. Wel vinden we er een belofte in die met deze dag 
te maken heeft. In 70 na Christus werd Jeruzalem door de Romeinen ingenomen, de tempel 
verwoest en het Joodse volk verstrooid over alle landen van de wereld. Deze verstrooiing 
(diaspora in het Grieks - Jak. 1:1) was al door de Here Jezus aangekondigd.  
 

Toch wisten de profeten van de Tenach (het O.T.) al dat dit niet het einde van het volk Israël 
zou zijn. Jesaja had bijvoorbeeld namens God gezegd: Wees niet bevreesd, want Ik ben met 
u. Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen en vanwaar zij ondergaat zal Ik u 
bijeenbrengen. Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef! En tegen het zuiden: Weerhoud niet! 
Breng Mijn zonen van ver, en Mijn dochters van het einde der aarde. (43:5-6). Het volk van 
Israël zou als duiven terug komen vliegen naar zijn til (Jes. 60:8).  Wat een prachtig beeld! 
 

Het zou nog eeuwen duren voordat dit gebeurde. Israël was verwoest en verlaten. Het 
Joodse volk was eeuwenlang verstrooid over de landen. Men werd er helaas vaak bespot, 
buitengesloten, vervolgd en zelfs gedood! Het dieptepunt werd in de Tweede Wereldoorlog 
bereikt, toen er zes miljoen Joodse mensen wreed vermoord werden. Men wilde vluchten, 
maar kon meestal nergens heen. Sommigen wilden naar het land Israël, maar daar was de 
macht in handen van de Engelsen. En zij lieten de Joodse mensen het land niet binnen. 
 

Tot er een wonder gebeurde in het jaar 1947: er werd gestemd door de V.N. En de uitkomst 
was dat de Joodse mensen weer een eigen land zouden krijgen! De staat Israël zou opnieuw 
'geboren' worden! Op de 5de van de maand ijar 1948 (bij ons 14 mei) werd de onafhankelijk-
heidsverklaring van Israël voorgelezen door David Ben Goerion. Hij werd de eerste premier 
van Israël. Wat een feest: de mensen dansten en vierden feest! Echter, op diezelfde dag 
werd Israël al aangevallen door vijf buurlanden. Het is een groot wonder dat Israël als land 
opnieuw geboren is. En dat het anno 2023 nog altijd bestaat! Want Israël kent veel vijanden.  
 

Jom Ha'atsmaoet wordt door Joodse mensen wereldwijd gevierd. Op deze dag worden 
psalmen gezongen en speciale gebeden uitgesproken, waarin de hoop wordt uitgesproken 
op vrede voor Israël. De mensen nemen vrij en zorgen voor een lekkere (barbecue)maaltijd 
met elkaar, thuis, in het park of in het bos. En echt overal is de Israëlische vlag te zien!  
 

GEBED 
Dank God voor het wonder van het bestaan van Israël, voor Zijn trouw en genade aan Zijn 
volk! Bid en zegen het Joodse volk. De grootste zegen is wel dat men Yeshua leert kennen.  
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            Bar mitswa in Jeruzalem                                           

AGENDA 
Donderdag 18 mei - Jom Jeroesjalajiem (Jeruzalemdag) 
Donderdag 18 mei - Jaarlijkse Ontmoetingsdag van ‘Israël en de Bijbel’. Voor meer 
informatie en gratis opgave: https://www.israelendebijbel.nl/nl/ontmoetingsdag 
Dinsdag 23 mei - Excursie CVI Joods Zutphen. Voor meer informatie en opgave: 
https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/excursie-naar-de-synagoge-van-zutphen 

Woensdag 24 mei -  Van harte aanbevolen (kosteloos) Shavuoth-webinar Studiehuis 
Reshiet. Om 19:30 uur Ned. tijd. Voor opgave: https://studiehuisreshiet.nl/agenda/ 
 

INFO 
Mooi artikel van Israel Today ‘Israëls Onafhankelijkheidsdag: het staat in de Bijbel’: 
https://israeltoday.nl/read/israels-onafhankelijkheidsdag-het-staat-in-de-bijbel/ 
 

FILMPJES 
Kijkje in Synagoge van Zutphen: https://www.youtube.com/watch?v=hmqtfXqt6bA 
Soms zomaar een goed gesprek - deel 6 van de prachtige serie ‘Joden in Brooklyn’:  
https://www.youtube.com/watch?v=UFLtkBYrVjU 
 

JOODSE WITZ 
Chroesjtsjov, Truman en Chaim Weizmann bespraken de problemen van hun landen 
en die van het presidentschap. “Er zijn twee miljoen partijleden in Rusland,” zei 
Chroesjtsjov, “dus je kunt je voorstellen hoeveel moeite ik daarmee heb.” “Wat is 
twee miljoen,” zei Truman. “In de Verenigde Staten wonen bijna tweehonderd 
miljoen mensen voor wie ik verantwoordelijk ben.” “Jullie baan is kinderspel, 
vergeleken met de mijne,” besloot de president van Israël. “Hoe zouden jullie het 
vinden om president te zijn van meer dan twee miljoen presidenten?”   
 

TOT SLOT  
Een held is iemand die zijn mond houdt als hij gelijk heeft. Jiddisch spreekwoord 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël  
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