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Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt! Johannes 1:29

In de Bijbel staat bij Pesach het doden en eten van lammeren centraal. Maar bij een heden-
daagse Joodse Pesach Sedermaaltijd staat normaal gesproken geen lamsvlees op tafel. Dat
is niet zonder reden. Daarover meer in deze nieuwsbrief (Bron: One for Israel).

Het meervoud van lam komt niet voor in de Bijbel. Alleen lam in het enkelvoud. Soms wordt
het meervoud van ‘schapen’ vertaald met ‘lammeren’, terwijl dit er in de Hebreeuwse
grondtekst niet staat. Er is maar één Lam!

In het bekende Uittochtverhaal in Exodus 12 wordt ook gesproken over lam in het enkelvoud
(Exodus 12:3-8). En zowel in Leviticus 23:5, in Ezra 6:19-21 als in 2 Kronieken 35:11-13 wordt
gesproken over het slachten en offeren van één paaslam voor velen. Het was naar Gods
bedoeling dat het Pesachfeest over één lam zou gaan. Het verwijst in alles naar Yeshua, het
ene Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.

De Mishna (de mondelinge leer van de Torah) beschrijft in detail hoe het Pesachfeest werd
gevierd in de tijd van Yeshua. Het lijkt erop dat elke familie zijn eigen Paaslam had. Terwijl
de tempel nog overeind stond, was het gebruikelijk dat het volk Israél naar Jeruzalem opging
en voor elke familie een lam of geit meebracht om geslacht te worden. De priesters offerden
de dieren ritueel en namen een kom met het bloed om op het altaar te gieten, voordat ze
het vlees teruggaven aan de familie om te bereiden en ervan te eten. Dus een lam per gezin,
overeenkomstig de instructies in Exodus 12.

Na de val van de tempel in 70 na Chr. veranderde dit. Want hoe kon men de Torah-geboden
opvolgen zonder tempel? Er was een rabbijns meningsverschil over hoe verder gaan met de
kwestie van het paaslam. Men was verdeeld over de vraag of elk gezin het lam of de geit
thuis moest laten offeren en eten (voorstel rabbijn Gamaliél), of de lammerenkwestie
helemaal moest vermijden, aangezien volgens de Joodse wet alleen priesters dergelijke
offers in de tempel konden brengen. In dat geval moest men wachten op de komst van de
Messias en de herbouw van een nieuwe tempel. De tegenstanders van Gamaliéls voorstel
om thuis te offeren kregen de overhand. Zo gebeurde het dat enkele generaties na Yeshua’s
dood en opstanding de praktijk van het offeren van dieren voor Pesach helemaal stopte! En
vanaf dat moment was het lamsvlees van tafel en grotendeels van het menu.

GEBED

Bid voor de inwoners van Zuid-Israél, die in de frontlinie van terreurbeweging Hamas leven,
en voor de inwoners van Noord-Israél, die leven onder de dreiging van Hezbollah.

Lees voor meer gebedsinformatie: https://isreality.nl/nieuws/tips-om-bidden-israel/
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JOODSE WITZ

Een Joodse man nam zijn Pesach-lunch mee om buiten in het park te eten. Hij ging op
een bankje zitten en begon te eten. Omdat Joden tijdens het achtdaagse feest geen
zuurdesem eten, at hij matze, plat knapperig ongezuurd brood met tientallen perfora-
ties. Even later kwam er een blinde man naast hem zitten. Als blijk van naastenliefde
gaf de Joodse man de blinde man een vel matze. De man hield de matze een paar
minuten vast, keek verbaasd en riep toen uit: “Wie heeft deze onzin geschreven?”

AGENDA

Woensdag 5 april - Sederavond & Donderdag 6 t/m donderdag 13 april - Pesach
Woensdag 12 april - Excursie CVI naar Joods Delft. Voor meer informatie en opgave:
https.//www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/excursie-naar-joods-delft

INFO

Vijf lekkere recepten met Matzes - https://www.demamagids.nl/recepten-matzes/
NB De Joodse matzes waren van oorsprong vierkant als verwijzing naar de tegels die
de Joden tijdens de ballingschap in Egypte bakten van rivierklei uit de Nijl.

FILMPJES

Vehi She'amda - De tekst komt uit het Joodse gebedenboek Hagada en wordt gelezen
op de eerste avond van Pesach: https://www.youtube.com/watch?v=00szp0609po
Deel 2 ‘Joods leven in Brooklyn’ - https.//www.youtube.com/watch?v=bt7MfUayr70

WIST JE DAT

Vandaag diep in Judea en Samaria bij de berg Gerizim mensen lammeren offeren voor
Pesach, één per gezin? Dit Samaritanen zijn? De Samaritaanse gemeenschap nog
steeds bestaat, zij het in vrij kleine aantallen? Zij zich nog steeds op hun eigen manier
aan de eerste vijf boeken van de Torah houden?

TOT SLOT
Wie aanzet tot goede daden, is groter dan wie ze uitvoert. Hebreeuws spreekwoord

Shavua tov & Adonai’s zegen,
Marco en Hilda Sol

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan
de verbondenheid van christenen met Israél
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