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Mozes is de grootste leider die Israél ooit heeft gehad. Hij wordt gezien als schrijver van de
Torah, de eerste vijf Bijbelboeken. Deze vormen de grondslag van het Joodse geloof.
Gedurende het Joods jaar wordt in de synagoge de hele Torah voorgelezen, elke sjabbat een
gedeelte (parasja). Begrijpelijk dat Mozes binnen het Jodendom een belangrijke plaats heeft.
Als profeet verwijst hij naar de grote Profeet, Yeshua. In de afgelopen brieven zijn er al een
aantal overeenkomsten tussen Mozes en Yeshua benoemd. Deze week de laatste serie.

17. Onder Mozes werden allen die hem geloofden, en die de instructies opvolgden en het
bloed van een lam op hun deurposten smeerden, van de dood gered. Dit betekent dat allen
die Egypte verlieten een stap in het geloof hadden gezet en gered werden. Ze waren etnisch
niet langer alleen Hebreeérs: ze waren een geloofsgemeenschap geworden. Zo zijn allen die
zich het vergoten offerbloed van Yeshua toe-eigenen, gered van de macht van de dood, en
zij zijn de geloofsgemeenschap binnengegaan van degenen die Hem volgen.

18. Zeven weken (50 dagen) na de Uittocht wachtten de Israélieten op God om de Torah te
ontvangen. Deze zou hen onderwijzen hoe ze moesten leven nu ze gered waren. God gaf
Mozes Zijn verbond en instructies over hoe te leven als een geloofsgemeenschap. Zeven
weken (50 dagen) na de opstanding wachtten de discipelen terwijl Yeshua hen instrueerde
om de Heilige Geest te ontvangen. Op die dag werd de kerk geboren, een nieuwe geloofs-
gemeenschap én een nieuwe manier om als gelovigen te leven.

19. Hun beider gezichten schitterden van hemelse glorie, zoals werd opgemerkt door
mensen die hen zagen - Mozes moest een sluier over zijn gezicht dragen omdat het zo
straalde, en de discipelen van Yeshua zagen Zijn glorie op de berg der verheerlijking.

20. Mozes koos twaalf verspieders om het land Kanaan te verkennen, en Yeshua koos twaalf
discipelen uit. Mozes stelde zeventig heersers over Israél aan, en Yeshua stuurde zeventig
discipelen erop uit om het evangelie te verkondigen.

21. Mozes leidde het volk uit de slavernij naar... de woestijn. Veertig jaar van zwerven,
ontberingen en veel ‘harde’ lessen, maar allemaal met Gods hulp en aanwezigheid. Het
beloofde land zou pas later komen. Yeshua heeft ons verlost tot... leven met Hem, nog
steeds op deze gevallen aarde. Een beperkte tijd niet zonder pijn en strijd, en met veel lessen
die op de harde manier zijn geleerd, maar allemaal met Gods hulp en aanwezigheid. Het
leven waarvoor we zijn geschapen zonder ziekte, pijn of dood moet nog komen.

GEBED
Bid dat het Joodse volk vanuit de Torah mag gaan ontdekken dat Yeshua de grote Profeet is
die door God al in de Torah was beloofd. Bid dat God vele ogen zal openen in deze tijd!
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David Ben-Gurion leest de onafhankelijkheidsverklaring voor, 14 mei 1948

AGENDA

Zondag 14 mei - Israél viert haar vijfenzeventigjarig bestaan. Een bijzonder jubileum
en een zichtbaar teken van Gods trouw aan Zijn volk!

Woensdag 15 maart - Avond over het Hartland van Israél met Sondra Baras in het
Israélcentrum in Nijkerk: https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/speciale-
hartlandavond-met-sondra-oster-baras

Zaterdag 18 maart - Derde studiedag van de Israél Talks in gebouw CVI in Nijkerk.
Meer informatie en opgave: https.//www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/israel-
talks-met-klaas-d-goverts-en-els-van-diggele

Zaterdag 25 maart - Benefietconcert voor Israél door het Hineni Symfonie Orkest in
Nijkerk: https://www.hinenisymfonieorkest.nl/concerten/?event_id1=43100

FILMPJES

‘Hero Of The Story’, prachtige Live Hebrew Worship van Shilo Ben Hod:
https.//www.youtube.com/watch?v=CjZZGSS0t14

Kort filmpje over de vraag ‘Jews are allowed to read the New Testament?’
https://www.youtube.com/watch ?v=-ndXChbVFII

WIST JE DAT

Naast vele overeenkomsten zijn er ook cruciale verschillen tussen Mozes en Yeshua:
Mozes was niet perfect, en ging niet naar het beloofde land (tot de Transfiguratie in
zijn opstandingslichaam!). Yeshua is volmaakt, en is ons voorgegaan om een plaats
voor ons te bereiden, en zit aan de rechterhand van de Vader. God redde slechts één
volk door Mozes. Door Yeshua is redding beschikbaar voor elke natie, stam en taal.

TOT SLOT
Men moet altijd eerst de lof van de Heilige, geprezen zij Hij, vertellen en daarna
bidden. Uit de Talmoed

Shavua tov & Adonai’s zegen,
Marco en Hilda Sol

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan
de verbondenheid van christenen met Israél
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