
 
 
 

David Ben-Gurion, Chaim Weizmann, Golda Meir, Yitzhak Rabin en Benjamin Netanyahu 
zijn de namen van een aantal bekende leiders van de staat Israël sinds de oprichting 
ervan in 1948. Echter, de grootste leider die Israël ooit gekend heeft is Mozes (Hebr.  
Moshe). Volgens de Tenach (OT) is Mozes de grootste profeet (Num. 12:6-8, Deut. 34:10, 
Ex. 24:12). Hij leidde de Israëlieten bij de uittocht uit Egypte en bracht hen tot aan 
Kanaäns’ grenzen.  Hij ontving de wetgeving van JHWH op de Sinaï. Aan hem worden de 
eerste vijf Bijbelboeken (de Torah) toegeschreven. En met niemand ging JHWH zo 
vertrouwelijk om als met hem. Hij openbaarde aan Mozes zelfs Zijn heilige Naam!  
 

Mozes was wetgever, profeet en priester van het Joodse volk, en in zekere zin de stichter 
van de Joodse godsdienst. Israël is zijn weldoener nooit vergeten en eert hem nu ruim 
3300 jaar later nog steeds als zijn leraar, wetgever en bevrijder.  
 

En deze Mozes vertelt: Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, 
uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren (Deut. 18:15). En verderop in 
vers 18 spreekt God: Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun 
broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal 
Hij tot hen spreken. 
 

Het is niet moeilijk te raden Wie die profeet zou kunnen zijn. Toch was Johannes de 
Doper er niet honderd procent zeker van. Daarom stuurde hij een paar mensen naar zijn 
achterneef, Yeshua, om het te controleren. ‘Bent u de profeet?’  vroegen ze Hem (Matth. 
11:2-3). Filippus was er vrij zeker van en zei tegen zijn broer Nathanaël: Wij hebben Hem 
gevonden over Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus, 
de zoon van Jozef, uit Nazareth (Joh. 1:46). 
 

Mozes is een belangrijke hoofdpersoon in de Tenach. Hij is als profeet een belangrijke 
voorafschaduwing van de grote Profeet, van Yeshua de Messias. Zeker, Christus is méér 
dan Mozes, maar er zijn vele overeenkomsten tussen Mozes en Christus. In de komende 
nieuwsbrieven zullen we een aantal ervan op een rijtje zetten. Wat een rijkdom dat wij 
mogen zien, dat zoals Mozes het volk Israël uit de slavernij van Egypte leidde, zo heeft 
Christus ons geleid uit de slavernij van de zonde. Halleluja, prijst Zijn grote heilige Naam!  
 

GEBED 
Bid dat in deze tijd veel Joden zullen gaan inzien dat Yeshua de Messias de door Mozes 
voorzegde Profeet is, Die door JHWH was beloofd. Bid dat velen Hem zullen aannemen.  
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 De uittocht uit Egypte 

AGENDA 
zaterdag 18 februari - Israël Studiedag met Willem J.J Glashouwer en Johannes de 
Jong. Meer info en opgave: https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/israel-
talks-met-ds-willem-j-j-glashouwer-en-johannes-de-jong 
 

FILMPJES 
Kort introfilmpje op Mozes: https://www.youtube.com/watch?v=2uWoxBHCjHA 
Deel 1 van twee video’s over Messiaanse Joden. Deel 1 gaat over de geschiedenis van 
deze kleine groep Joden:  https://deverkenners.info/videos/messiaanse-joden-deel-1/ 
 

JOODSE WITZ  
Kleine Moishie* Rosenberg is op de bruiloft van zijn nicht Hadassah en vraagt aan zijn 
moeder: “Mama, waarom draagt de bruid wit op haar trouwdag?” Moishie's moeder 
antwoordt: “De bruid is in het wit omdat ze gelukkig is en dit de gelukkigste dag van 
haar leven is.” Moishie denkt hierover na en zegt dan: “Waarom draagt de bruidegom 
dan zwart?” (*Jiddisch voor Moshe) 
 

OPMERKELIJK NIEUWS 
Een Joods meisje uit Bnei Brak was klaar voor haar bruiloft, maar een begrafenis van 
een bekende rabbijn bracht zoveel volk op de been dat ze haar ouderlijk huis niet kon 
verlaten. De familie belde de eerstehulpdienst Hatzalah en die stuurde direct een 
ambulance die de bruid door de mensenmenigte naar haar bruiloft bracht.  
Bron: Israël Aktueel, februari 2023  
 

TOT SLOT  
De Joodse rabbijnen leren dat verleden, heden en toekomst verborgen liggen in de 
Torah, de eerste vijf boeken van de Bijbel. 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël  
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