Interkerkelijke Groep Israél 19 januari 2023
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Een van de bekendste geschiedenissen over Abraham is Genesis 22, waar we lezen over
het offeren van lzak. In onze christelijke vertalingen en commentaren staat boven dit
hoofdstuk zoiets als: ‘Abraham op de proef gesteld’. Of: ‘Abrahams offer’. Echter, bij
Joodse commentaren ligt de nadruk vooral op lzak, op zijn bereidheid om het offer te
zijn. Binnen de Joodse exegese spreekt men dan ook van ‘De binding van Izak’. Immers,
als 1zak niet had gewild, had Abraham hem nooit kunnen vastbinden.

Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Izak. Hijzelf
nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen (Genesis 22:6). Zoals
iemand op weg naar zijn terechtstelling zelf de paal op zijn schouder meedraagt waarop
hij gespietst zal worden, zo ging Izak met Abraham mee terwijl hijzelf het hout voor het
offer droeg. De uitdrukking ‘Zo gingen zij beiden samen’ wijst erop, aldus Rasji (rabbijn
uit de Middeleeuwen), dat zij in volledig harmonie met elkaar gingen. Abraham die wist
dat hij zijn zoon ging offeren, ging met dezelfde bereidwilligheid als 1zak, die nergens van
af wist. Tot op dat moment was lzak zich er niet bewust van wat er ging gebeuren. Maar
toch kwamen er wel vragen bij hem op (zie Genesis 22:7).

Nadat Abraham het altaar klaar had, schikte hij het hout erop, bond Izak en legde hem
op het altaar (vs. 9). Van dit vers is de term ‘akeda’, letterlijk ‘binding’ (het vastbinden)
afgeleid. Izak werd gelijk een offerdier met zijn ene hand tegen zijn ene voet en met zijn
andere hand tegen zijn andere voet gebonden. Maar waarom werd hij gebonden?
Volgens een Midrasj (rabbijnse uitleg Tenach) zei Izak: ‘Vader, ik ben een krachtige, jonge
man en u bent oud. Ik ben bang dat wanneer ik het slachtmes in uw hand zie, ik me
instinctief zal verweren en dan zal ik u misschien kunnen verwonden. Ook zal ik mezelf
dan kunnen verwonden en daardoor ongeschikt worden als offer. Of doordat ik mij
beweeg, zult u niet in staat zijn het offer te brengen, zoals het hoort. Daarom bind me
stevig vast. Zodat u het bevel van God op een goede manier kunt opvolgen’.

Daarop bond Abraham zijn zoon Izak, want hoe kon hij als oude man een 37-jarige man
in de kracht van zijn leven binden zonder diens toestemming, aldus deze Midrasj.
Daarom wordt dit gedeelte ook de ‘akedat Jitschaq’ genoemd, de binding van Izak, omdat
Izak even bereidwillig was om zijn vader te gehoorzamen als zijn vader was om God te
gehoorzamen.

GEBED

Bid dat de Heer Israél beschermt tegen de vijandige machten. Sommige ervan, zoals Iran,
Rusland, Turkije en Syrié, zijn zeer gevaarlijk. Ook de VN keert zich steeds meer tegen
Israél. Er is nog nooit een land geweest met zoveel vijanden. Zegen het Joodse volk!


http://www.interkerkelijkegroepisrael.nl/
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empelplein, de plek waar volgens de overleveringen

AGENDA
Vrijdag 27 januari - Holocaustherdenking CVI in de Fontein in Nijkerk. Voor meer info:
https.//www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/holocaustherdenking

INFO

Volgens een publicatie van Israel Today lijkt het er op dat bij steeds meer christenen
de ogen open gaan voor de plek van Israél in Gods plan. Een positieve ontwikkeling:
https://israeltoday.nl/read/qgroeiende-belangstelling-voor-israel-onder-christenen/

FILMPJES

Prachtig filmpje over ‘Het tempelplein’, de plek waar Abraham lzak offerde, de plek
van de binding van lzak: https://deverkenners.info/videos/het-tempelplein/

Geniet van het prachtige ‘I will never forget you’ door Peter en Carin van Essen:
https://www.youtube.com/watch?v=SITAUTC6qTI

JOODSE WITZ

De hele familie Cohen was naar Rome gegaan en bewonderde nu de onschatbare
oudheden die de stad rijk is. In de Sixtijnse kapel wees de kleinzoon naar het plafond
en zei tegen zijn grootvader: “Weet u wel, saba (of opa), dat het vier jaar geduurd
heeft voordat dat plafond helemaal geschilderd was?” Saba keek aandachtig naar
boven en zei: “lk geloof dat de paus en ik dezelfde huisbaas hebben.”

WIST JE DAT

Het Jodendom lzak in Genesis 22 tot een voorbeeld stelt voor het Joodse volk? Het
Joodse volk, evenals Izak, bereid moet zijn Gods wil te doen en indien nodig, martelaar
voor God te zijn? Het Messiaanse aspect, zoals dat door christenen in Genesis 22
wordt gezien, in de Midrasj en in de rabbijnse commentaren geheel ontbreekt?

TOT SLOT
Izak was even bereidwillig om zijn vader te gehoorzamen als zijn vader was om God
te gehoorzamen - volgens een Midrasj, rabbijnse uitleg van de Tenach (OT)

Shavua tov & Adonai’s zegen,
Marco en Hilda Sol

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan
de verbondenheid van christenen met Israél
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