
 
 

 
Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de Geest 
van de HEERE werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond 
Samuel op en ging naar Rama.             1 Samuel 16:13 
 

Saul werd door Samuel met olie uit een kruik gezalfd werd. David echter met olie uit 
een oliehoorn. In 1 Samuel 10:1 staat: Toen nam Samuel een oliekruik, goot die leeg 
op zijn hoofd, kuste hem en zei: Is het niet zo, dat de HEERE u tot een vorst over Zijn 
eigendom gezalfd heeft?  Een klein verschil  waar we heel gemakkelijk overheen lezen.  
 

Een oliekruik is breekbaar, een oliehoorn niet. De oliekruik lijkt er profetisch op te 
wijzen dat het koninkrijk van Saul zal breken, net zoals men een kruik stuk kan breken. 
En zo is het ook gegaan: Sauls koninkrijk was van korte duur en brak al tijdens zijn 
leven af. Hij was de eerste en laatste koning van zijn dynastie, want Saul had geen 
opvolgers. Samuel had dit verval al aangekondigd: Toen Samuel zich omkeerde om 
weg te gaan, greep hij een punt van zijn mantel, maar deze scheurde. Toen zei Samuel 
tegen hem: De HEERE heeft vandaag het koningschap van Israël van u afgescheurd en 
het aan uw naaste gegeven, die beter is dan u (1 Samuel 15:27-28).  
 

In tegenstelling tot het breekbare koninkrijk van Saul (oliekruik), zou Davids koninkrijk 
eeuwig bestaan (oliehoorn), omdat hij uiteindelijk in de grote Zoon van David, in de 
Messias Jezus, zou voortbestaan. Hanna, Samuels moeder, had dit al profetisch voor-
zegd: Zij die de HEERE ter verantwoording roepen, zullen verpletterd worden; Hij zal 
in de hemel over hen donderen. De HEERE zal rechtspreken over de einden der aarde; 
Hij zal Zijn Koning kracht geven, en de hoorn van Zijn Gezalfde opheffen (1 Samuel 
2:10). Dit schijnt de eerste directe vermelding van de Messias in de Bijbel te zijn.   
 

Nog altijd is David een belangrijke persoon, in het Jodendom en in het christendom. 
Hij is een profeet, hij is de koning van Israël en van de Joden en hij is een belangrijke 
voorvader van de Messias. Volgens twee evangeliën (Mattheüs & Lukas) was hij een 
voorouder van Jezus via Jozefs geslachtslijn. Davids leven verwijst in veel opzichten 
naar Christus. Deze Christus, de Messias wordt in de Bijbel de grote Zoon van David 
genoemd. En deze Zoon van David zal de grote Koning zijn tot in alle eeuwigheid!  
 

GEBED 
Bid voor moed, vastberadenheid en wijsheid voor de Messiaanse gelovigen in Israël 
om als Gemeente maar ook persoonlijk te getuigen van Yeshua onder het Joodse volk. 
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 Oekraïense immigranten op weg naar Israël, maart 2022 

AGENDA 
Zaterdag 28 januari - Studie en Ontmoetingsmiddag Kerk & Israël Veluwe over het 
thema:  ‘Uw Naam worde geheiligd’ vanuit Joods perspectief. Tijd: 13:30 - 16:00 uur. 
Locatie: De Ark, Heyendaal 10 in Ede. Sprekers: Ds. Beatrice L. Jongkind en Asaf Pelled 
 

INFO  
Vanaf februari 2023 wordt aan de Universiteit van Amsterdam weer onderwijs 
gegeven in het Jiddisch: https://www.uva.nl/shared-content/faculteiten/nl/faculteit-
der-geesteswetenschappen/nieuws/2022/12/jiddisj-terug-in-mokum.html?s=03&cb 
 

FILMPJES 
‘Hallelujah’ van Leonard Cohen in het Yiddish - https://youtu.be/XH1fERC_504 

Verkennende video van de Dode Zee: https://deverkenners.info/videos/de-dode-zee/  
 

CHASSIDISCHE WIJSHEID 
Een leerling vroeg aan zijn Joodse rabbi: “Vroeger waren er mensen die God van 
aangezicht tot aangezicht zagen. Waarom zijn die er vandaag niet meer?” De rabbi 
antwoordde: “Omdat vandaag niemand zich meer zo diep wil bukken.” 
 

WIST JE DAT 
Er in het jaar 2022 in Israël 70.000 nieuwe immigranten werden geregistreerd? Het 
Joods Agentschap (verantwoordelijk voor facilitatie van alija of immigratie naar Israël) 
van een recordjaar spreekt? Deze groep immigranten afkomstig waren uit 95 landen? 
https://israeltoday.nl/read/israel-verwelkomde-70-000-nieuwe-immigranten-in-2022/ 
 

TOT SLOT  
De meest herhaalde belofte van God in de Bijbel is, dat God Zijn volk weer terug laat 
komen in het land dat Hij hen beloofde. 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël  
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