
 
 
 

En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, 
die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in 
de stad van David; Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het 
Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.        Lukas 2:10-12 
 

Overbekende woorden behorende bij het kerstevangelie. Vaak opgeluisterd met beelden 
van een stal, een kribbe, een os en een ezel. We hebben er een eigen westerse draai aan 
gegeven. Maar de geboorte van Christus is in eerste plaats een Joodse gebeurtenis. In 
bovenstaande verzen spreekt een engel tegen een groep herders in het veld. Hij spreekt 
van een grote blijdschap die voor het hele volk bestemd is. Dat het hier over het volk 
Israël gaat blijkt uit Mattheüs 1:21 waar staat: ‘en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem 
de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden’. 
 

Grote blijdschap! In het Grieks staat hier ‘mega’. De reden van die mega vreugde is de 
geboorte van de Zaligmaker, de langverwachte Messias. Hij is geboren in Bethlehem, de 
stad van David, precies zoals de profeet Micha vele eeuwen daarvoor al had voorzegd. 
De Messias is geboren uit een Joodse vrouw, in Israël en vóór Israël. Tijdens Zijn 
bediening op aarde heeft Hij gezegd: ‘Het heil is uit de Joden’. Ook sprak Hij over Zichzelf 
dat Hij gekomen is voor de verloren schapen van het huis van Israël.  
 

Een aantal weken na Zijn geboorte trekken Jozef en Maria met het Kindje Jezus naar 
Jeruzalem om Hem de Heere voor te stellen (Luk. 2:22). Daar vindt de bijzondere ont-
moeting met Simeon plaats. Deze verwachtte de Messias en vol van de Geest spreekt hij: 
Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord, want mijn ogen 
hebben Uw zaligheid gezien, die U bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om 
de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken (Luk. 2:29-32). Deze 
Simeon spreekt als eerste uit dat het heil dat de Here Jezus brengt niet alleen voor het 
Joodse volk bestemd is, maar de grenzen van Israël overschrijdt en een wereldwijde 
strekking heeft. Daarmee spreekt hij van de vervulling van de belofte aan Abraham: En 
in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden (Gen. 12:3b). Gods Zoon 
kwam naar deze wereld tot redding van alle volken. Komt laten wij aanbidden, die 
Koning! Want U alleen bent waardig. O Koning! Wij prijzen U voor eeuwig, o Koning! 
 

GEBED 
Bid voor Israëls nieuwe regering die een dezer dagen geïnstalleerd zal worden. Er is veel 
weerstand tegen deze regering, zowel vanuit de hele wereld als ook vanuit Israël zelf.   
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AGENDA 
Tot eind januari - Expositie Otto de Bruijne in Nijkerk met reeks schilderijen a.d.h.v. 
het Bijbelboek Ezechiël: https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/yechezkel-
expositie-van-otto-de-bruijne-in-het-israelcentrum 
 

INFO 
Hoe Israëlconsulent en voormalig RD-journalist Albert Groothedde kerst in Israël 
beleeft: https://www.eo.nl/artikel/kerst-in-israel-is-compleet-anders 
 

FILMPJES 
Prachtige docu video over Bethlehem: https://deverkenners.info/videos/bethlehem/ 
Twee schitterende kerstliederen in het Hebreeuws, Arabisch en Engels: 
https://m.youtube.com/watch?v=t-VyD0qjHio&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=k7tfBYESaoo&feature=youtu.be 
 

WIST JE DAT 
De gemeente Jeruzalem jaarlijks gratis kerstbomen verstrekt aan haar christelijke 
inwoners? Dit een oude traditie is om te onderstrepen dat christelijke inwoners er 
helemaal bij horen? Het echter wel een dingetje is? Sommige politici benadrukken 
dat ze ‘dat christelijke gedoe’ maar niks vinden? Jeruzalem, anders dan bijvoorbeeld 
Tel Aviv, een zeer religieuze stad is? En dat dit religieuze karakter van de stad groeit? 
Om die reden deze traditie in de toekomst nog wel eens zou kunnen gaan sneuvelen? 
 

TOT SLOT  
Geen terugkeer naar Joodse wortels, maar naar Bijbelse wortels. Wat overigens heel 
vaak, maar niet altijd samengaat. 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël  
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