
 
 
 

Daarom ben Ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren, en het te leiden 
uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing. Exodus 3:8 
 

‘Een land vloeiende van melk en honing’ is in onze taal een spreekwoordelijk gezegde dat zoiets 
betekent als een land waar het goed en voorspoedig leven is. Dit gezegde komt uit de Bijbel en 
verwijst naar het beloofde land, waar Mozes het volk Israël naartoe moest brengen. In het beloofde 
land zouden de Joden niet meer onderdrukt worden, maar gelukkig en vrij kunnen leven.  
 

In totaal komt deze uitdrukking twintig keer voor in de Bijbel. De eerste keer dat we erover lezen is 
in Exodus 3:8. De geschiedenis van de twaalf verspieders is wel de bekendste waarin deze 
uitdrukking voorkomt. Als zij terugkeren van hun ontdekkingstocht door het beloofde land, vertellen 
ze Mozes: Wij zijn in dat land gekomen waarheen u ons gestuurd hebt, en werkelijk, het vloeit over 
van melk en honing, en dit is zijn vrucht (Numeri 13:27). 
 

Waarom wordt Israël het land van melk en honing genoemd? Heeft er in het land echt melk en 
honing gestroomd, of gaat het hier om beeldspraak? Binnen het Jodendom bestaan er diverse 
verklaringen  voor deze uitdrukking. In deze nieuwsbrief willen we enkele ervan kort benoemen.   
 

1. Volgens de Talmoed (Joodse mondelinge leer) gaat het niet om bijenhoning, maar om honing uit 
dadels en vijgen. Immers, honing uit dadels en vijgen kan echt vloeien. Melk verwijst specifiek naar 
geitenmelk. Ook deze vloeide. De geit stond in Bijbelse tijden symbool voor rijkdom en overvloed. 
‘Vloeiend’ betekent hier dus ook rijkdom. 
 

2. Een andere Joodse verklaring legt uit dat melk symbool staat voor kwaliteit, smaak en voeding. 
Honing symboliseert zoetheid. Melk is de basis van veel gerechten uit Bijbelse tijden, honing de 
finishing touch. De goedheid van het land Israël was zowel voedzaam als aangenaam. 
 

3. De eerste verwijzing naar ‘melk en honing’ (Exodus 3:8) heeft te maken met de bevrijding van het 
Joodse volk uit Egypte. In het Hebreeuws is Egypte mitzrayim, wat ook vertaald kan worden met 
‘smalle plaatsen’. Het bevrijde Israël stond na de onderdrukking in Egypte voor een nieuw avontuur 
in een land dat blijkbaar zó vruchtbaar was dat het er zelfs vloeide van melk en honing. Een groter 
verschil met Egypte kan er niet zijn. Waarom melk en honing? Misschien omdat melk een dierlijk 
product is en honing plantaardig. Samen staan deze voor de volledigheid en harmonie van het land. 
 

Elders in de Bijbel komen we twee ‘varianten’ tegen: Want de HEERE, uw God, brengt u in een goed 
land: een land met waterbeken, bronnen en diepe wateren, die ontspringen in het dal en op het 
gebergte; een land met tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen en granaatappels; een land met 
olierijke olijfbomen en honing; een land waarin u zonder schaarste brood zult eten, waarin het u aan 
niets ontbreken zal (Deuteronomium 8:7-9; vgl. 2 Koningen 18:32). 
 

Spreekt dit ook niet van de heerlijke toekomst die Gods kinderen - Jood en niet-Jood - te wachten 
staat? Samen mogen we onderweg zijn naar Het Beloofde Land. Het land dat overvloeit van rijkdom 
en overvloed, van volledigheid en harmonie. Een plek voor eeuwig in de nabijheid van Christus. Hij 
Die leven geeft en overvloed (Johannes 10:10)!  
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AGENDA 
Zaterdag 19 november - Studieavond Israel Talks met drs. Kees de Vreugd en dr. Piet 
van Midden. Meer info: https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/israel-talks-
met-drs-kees-de-vreugd-en-dr-piet-van-midden 
Woensdag 23 november - Excursie naar Joods Bussum. Voor meer info en opgave: 
https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/excursie-naar-joods-bussum 
Voor meer boeiende activiteiten - https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten 
 

INFO  
Probeer eens dit recept uit van deze pittige en voedzame woestijnsoep. Soep die tot 
op de dag van vandaag nog steeds door bedoeïenen wordt gegeten: woestijnsoep  
 

FILMPJE 
In 1979 won het land Israël het  Eurovisiesongfestival met het nummer Hallelujah 
(nummer dat gaat over Psalm 148) uitgevoerd door de vierkoppige popgroep Milk & 
Honey: https://songfestivalupdate.nl/artikel/69230/milk-en-honey-israel-1979 
 

JOODSE ANEKDOTE 
Juda Eisendraht uit Chelm leest in de Talmoed de merkwaardige passage dat mannen 
met een dikke baard dom zijn. Eisendraht ergert zich, want hij heeft een enorme dikke 
baard. Maar daar is tenslotte wel wat aan te doen. Weliswaar mogen vrome Joden 
hun baard niet afscheren, maar waar staat geschreven dat men een baard niet wat 
dunner mag maken door hem gedeeltelijk te laten verbranden? Dus steekt Eisendraht 
zijn baard aan. Wanneer de brandwonden in zijn gezicht wat zijn genezen, laat hij zich 
het boekwerk de Talmoed geven en schrijft in de marge van de passage waar staat 
dat alle dikbaardige mannen dom zijn: “Onderzocht en juist bevonden.” 
 

TOT SLOT 
Als je de door de met wijnstokken beplante heuvels van Judea en Samaria loopt, is het 
alsof je de Bijbel (Jeremia 31 vers 5) in 3D leest. 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël  

GEBED 
Bid voor organisaties die zich 
inzetten voor Israël: Israël en 
de Bijbel, Christenen voor 
Israël, Ebenezer, Near East 
Ministry, Nachamu, Koresh, 
Jes-creations, Pillar of Fire.  
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