
 
 
 
 

Inderdaad, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend: Hij heeft de wereld haar 
overtredingen niet aangerekend. En ons heeft Hij de verkondiging van de verzoening 
toevertrouwd. 2 Korintiërs 5:19 
 

Vol indrukken komen we uit de Olijfhof en bestellen koffie bij de vriendelijke Arabische 
eigenaar. Naast ons zit een Arabische man van midden zestig die ons vraagt waarom we 
hier zijn. Voorzichtig zeg ik: ‘Wij houden van Israël. Van de Joodse en Arabische mensen 
die hier wonen.’ Fel antwoordt hij: ‘Er zou geen Israël zijn als Hitler zijn werk had kunnen 
afmaken.’ Ik schrik en zeg: ‘Wist u dat deze man verantwoordelijk is voor de moord op 
zes miljoen Joden?’ Hij antwoordt zonder blikken of blozen: ‘Het waren er maar een 
miljoen.’ 
 

Perplex zeg ik: ‘De nazi’s hebben tachtig neven en nichten van mijn vader vermoord. De 
jongste was zes maanden en de oudste tachtig…’ Het wordt doodstil op het terras. De 
Arabische eigenaar kijkt benauwd, bang dat er ruzie komt. Gods Geest inspireert mij: 
‘Meneer, weet u wat de grootste kracht is in het universum?’ De man kijkt me 
verwonderd aan. ‘Het is de kracht van Gods liefde en vergeving. Daarom kwam Jezus de 
Messias naar Jeruzalem, niet om het kwaad te wreken, maar om de liefde van Zijn Vader 
te tonen. Hij gaf Zijn leven aan het kruis, zodat wij vergeving voor onze overtredingen 
zouden krijgen. Zó groot was de liefde van God! En weet u, Jezus werd hier begraven, 
maar Hij is niet meer in het graf omdat Hij na drie dagen opstond uit de dood!’ 
 

Als de koffie op is, loop ik in een impuls naar hem toe, geef hem een ferme omarming en 
zeg: ‘Vriend, jij en ik zijn opa’s. Laten wij onze kleinkinderen een taal van liefde en 
vergeving leren, Gods taal. Jezus houdt van u, wees gezegend.’ Met tranen in zijn ogen 
neemt hij afscheid. Als gekwetste mensen onredelijke taal uitslaan, antwoord dan met 
zachte woorden van verzoening. God heeft het woord van verzoening in ons gelegd. 
 

Jan Barendse Sr., Encouragers Unlimited (Uit: Manna voor elke dag, Carin van Essen) 
 

AGENDA 
Donderdag 10 november - Studieavond Israel Talks in Nijkerk met opperrabbijn 
Binyomin Jacobs. Meer info: https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/israel-
talks-met-opperrabbijn-binyomin-jacobs 
Donderdag 10 november - Lezing ds. Kees van Velzen over het thema ‘Geënt op de edele 
olijf’. Locatie: Kerkelijk Centrum De Ark, Heyendaal 10, Ede. Aanvang 20:00 uur.   
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WIST JE DAT 
Onze Minister-president Mark Rutte op maandag 24 oktober Nederlandse Holocaust-
overlevenden in het verzorgingshuis Beit Mozes in Jeruzalem heeft bezocht? Sonja, 
een Messiaanse Joodse gelovige, hem de volgende woorden uit Psalm 2 voorlas: 
Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De 
koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere 
en Zijn Gezalfde (vs. 1-2)? Het bijzonder is dat de Minister-president uitgesproken met 
deze waarschijnlijk enige Messiaanse gelovige in deze groep gesproken heeft en deze 
met hem Gods Woord heeft gedeeld? Bron: Near East Ministry 
 

GEBED 
Bid je mee dat de woorden van Psalm 2 zullen nawerken in het hart van onze Minister-
president en ten goede zullen meewerken aan de relatie tussen Israël en ons land. 
 

FILMPJE 
Beelden van bezoek Minister President Rutte in Beit Moses, Jeruzalem:  
https://m.youtube.com/watch?v=32gabhI4Qk8&feature=youtu.be 
 

JOODSE WITZ 
Albert Einstein (beroemdste wetenschapper van de 20ste eeuw, van Joodse afkomst) 
zat met een vriend in de trein en keek naar het landschap. Plotseling zei zijn reisgezel: 
“Kijk eens Albert, een geweldige kudde schapen.” “Twaalfhonderdeenenveertig om 
precies te zijn,” antwoordde de grote mathematicus. “Hoe weet je dat?” “Oud 
schooltrucje van vroeger. Ik heb de poten geteld en de som door vier gedeeld.”  
 

TOT SLOT  
In de Bijbel wordt Israël ongeveer 2000 keer genoemd. Als God iets één keer noemt is 
het al belangrijk, dus wat te denken van 2000 keer? 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël  
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