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Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem
zZijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de
HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. Zacharia 14:16

Het Loofhuttenfeest (soekot) is het derde en laatste Najaarsfeest, een van de feesten van
de Heere (Lev. 23:2, 33-43). Al eerder schreven we dat ook dit feest nog op de vervulling
ervan wacht. Het volk Israél kreeg de opdracht om dit feest jaarlijks te vieren als een
blijvende wet en door al hun generaties heen (Lev. 23:41). En dat gebeurt nu nog steeds!

De profeet Zacharia schrijft over de typologische betekenis van het Loofhuttenfeest.
Driemaal wordt het feest in hoofdstuk 14 genoemd (vs. 16, 18 en 19). De brede context
van dit hoofdstuk is de wederkomst van de Heere Jezus, de bestraffingen van de volken
en de bevrijding van Jeruzalem.

Zacharia 14:4 profeteert ‘dat op die dag Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, die voor
Jeruzalem ligt’. Een vervulling van wat de twee mannen in witte kleding tegen de
discipelen zeiden toen ze naar de hemel stonden te staren op het moment dat hun
Meester van hen ten hemel voer (Hand. 1:10-11).

In de tijd die dan gaat komen, zullen de heidenvolken jaarlijks optrekken naar Jeruzalem
om het Loofhuttenfeest te vieren en de Koning te aanbidden. Wauw, stel je dat toch
eens voor! En de volken die dat niet doen, zullen daarvoor worden bestraft met droogte
(Zach. 14:17-19). Het Loofhuttenfeest wijst dus vooruit naar de tijd dat Christus als
Koning zal heersen in het duizend jarig Vrederijk, het Millennium.

In Zacharia 14:8 lezen we dat er dan ook levend water uit Jeruzalem zal stromen. Dit is
iets wat ook bij het Loofhuttenfeest hoort. Tijdens het Loofhuttenfeest speelde water
namelijk een belangrijke rol. Er werd dan elke dag van het feest water geput uit de bron
van Siloam, onder aan de oude stad van David. Vervolgens werden deze kruiken met
water in een grote stoet omhoog gedragen naar de top van de Tempelberg. Een hele
ceremonie! Op de zevende dag zelfs zeven keer. Het water werd dan over het altaar
gegoten waarbij men van vreugde zong en danste. Het was op de laatste dag van het
Loofhuttenfeest dat de Heere Jezus sprak over ‘stromen van levend water’ (Joh. 7:37,
38). Hoe mooi is het dat het levend water in het Millennium rijkelijk zal stromen!

GEBED
Dank God dat Hij trouw waakt over Zijn Woord om het te vervullen. En bid voor Israél:
want geen land in de wereld wordt meer bekritiseerd en gehaat dan Israél.
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'Sabatvierende Gemeehte Sharhar in‘ Den I-}aag
AGENDA

Zaterdag 15 oktober - Bekijk eens een onlinedienst van Gemeente Shamar in Den
Haag. Elke sabbat om 11:00 uur: https.//gemeenteshamar.nl/live-streaming/
Donderdag 20 oktober - Lezing rabbijn Shmuel Katz: ‘Ruth en 2000 jaar Diaspora’.
Moluks Kerkelijk Centrum, Oud Wulfseweg 1, Houten. Aanvang: 19:30. Toegang: vrij.
Zaterdag 22 oktober - Studiedag Israél Talks met Marnix van Ede en Mart-Jan Paul in
Nijkerk. Meer info en opgave https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/israel-
talks-met-prof-dr-mart-jan-paul-en-marnix-van-ede

INFO

Messiasbelijdende jongeren staan vaak alleen, zowel op school als ook in het leger.
Toerusting is daarom zeer noodzakelijk, de belangrijke missie van het Netivah Center.
Voor meer informatie: https://messiasbelijdendejoden.nl/projecten/netivah-center/
Of kijk op: https.//www.netivah.com/copy-of-click-for-english

FILMPJE
Soekot Song + mooie beelden: https://www.youtube.com/watch?v=QiC-ZcGmd-M

CHASSIDISCHE WIJSHEID

Rabbi Nachman van Bratzlav zei regelmatig: ‘In je jeugd leer je te spreken, in je ouder-
dom leer je te zwijgen. Hierin zit de grootste fout van de mens: hij leert al praten
voordat hij geleerd heeft te zwijgen.’

WIST JE DAT

Het Loofhuttenfeest het zevende Feest van de Heere is? Dit feest in de zevende
maand wordt gevierd en zeven dagen duurt? Zeven in de Bijbel een heilig getal is en
in verband wordt gebracht met de volmaaktheid van Gods handelen?

TOT SLOT
Een wijs man zal er de meeste tijd aan besteden om zijn toekomstige huis het mooiste
te laten zijn. Rabbijn Menachem Mendel Morgenstern van Tomashov

Shavua tov & Adonai’s zegen,
Marco en Hilda Sol

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan
de verbondenheid van christenen met Israél
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