
 
 
 

 

Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de Verzoendag, om voor het aangezicht 
van de HEERE, uw God, verzoening voor u te doen.                  Leviticus 23:28 
 

De straten in Israël zijn bizar stil op Jom Kippur, de Grote Verzoendag. Autorijden is niet verboden, 
maar wordt zeker afgekeurd. Hierdoor kan men veilig midden op de weg fietsen en dat wordt dan 
ook veel gedaan. Verderop in de brief tref je hier beeldmateriaal van aan. 
 

Jom Kippur is een dag van bezinning, reflectie, vasten en bidden. Hoewel heel anders dan de 
voorgeschreven Grote Verzoendag in het oude Israël, is Jom Kippur in beide gevallen een dag 
waarop de meeste mensen niet veel doen. En juist dit is een heel essentieel punt. 
 

Als je de Bijbel leest valt op dat de hogepriester zeer actief is op Jom Kippur, maar de gemeenschap 
zelf nauwelijks. Hierin ligt een hele belangrijke les voor ons nu. 
 

In Leviticus 16:21 lees je de allerbelangrijkste acties van de hogepriester: Aäron moet zijn beide 
handen op de kop van de levende bok leggen en al de ongerechtigheden van de Israëlieten belijden, 
al hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen en 
hem door de hand van een man, die daarvoor gereedstaat, de woestijn in sturen. In het hoofdstuk 
worden 81 werkwoorden gebruikt om het verzoeningswerk van de hogepriester te beschrijven.  
 

Opmerkelijk is dat er in ditzelfde hoofdstuk slechts vier werkwoorden zijn die tot de lezer zijn 
gericht, dus wat hij moet doen (Leviticus 16:29-31). En elk van de vier werkwoorden die tot de lezer 
zijn gericht, betreffen reacties op het werk van verzoening. Deze acties echter dragen absoluut niets 
bij aan de verzoening zelf. Er is niets dat we kunnen doen om voor onze zonden te boeten! 
 

Verzoening wordt ontvangen door geloof - geloof in het volbrachte werk van de hogepriester. 
Terwijl Jom Kippur nadert, mogen wij ons verheugen in het volbrachte werk van onze Hogepriester, 
van Yeshua! Overdenk de woorden uit Hebreeën 9:11-14, en breng Hem alle eer voor Zijn offer! 
 

Exact dezelfde zin ‘u mag geen enkel werk doen’ komt in de Hebreeuwse Bijbel maar zeven keer 
voor. Zes ervan staan in de Thora, waarvan vier verband houden met Jom Kippur (Lev. 16:29; 23:28, 
31; Num. 29:7).  De eerste keer  dat het voorkomt is in Ex. 12:16 en betreft instructies voor Pesach.  
 

Het is zowel interessant als ongelooflijk bemoedigend dat op twee van de meest verlossende 
belangrijke dagen op onze kalender, Pesach en Jom Kippur, God het volk van Israël gebood om geen 
enkel werk te doen. De mens heeft absoluut niets om bij te dragen aan het verlossing van de 
slavernij van de zonde (Pesach), en niets om bij te dragen aan de verzoening (Grote Verzoendag).  
 

GEBED 
Romeinen 3:25 zegt: Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof 
in Zijn bloed. Bid dat op Jom Kippur, op Grote Verzoendag (5 oktober a.s.) ogen van Joodse mensen 
zullen opengaan voor Yeshua de Messias die Zijn leven gaf tot een volkomen verzoening.  
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         Fietsen op de autovrije Ayalon-snelweg in Tel Aviv op Jom Kipoer 

 

AGENDA 
Zondag 2 oktober - Israël zondag. Info: https://protestantsekerk.nl/israelzondag/ 
Woensdag 5 oktober - Jom Kippur of Grote Verzoendag 
Woensdag 5 oktober - Excursie naar Joods Elburg. Voor meer informatie en opgave: 
https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/excursie-naar-joods-elburg-7846 
Woensdag 5 oktober - Samenkomst met overdenking van ds. Henk Poot over Jom 
Kippur in Soest:  https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/samenkomst-jom-
kipoer-met-overdenking-ds-henk-poot-in-soest 
 

FILMPJES 
Mooie en duidelijke uitleg door Hananya Naftali over Jom Kippur (voorzien van 
Engelse ondertiteling):  https://www.youtube.com/watch?v=1GYE7RiyE2A 
Beelden van Jom Kippur in Israël - https://www.youtube.com/watch?v=pG11ZIHDIv8 
 

WIST JE DAT 
Tijdens Jom Kippur alle bedrijven en diensten stilgelegd worden, behalve nood- of 
veiligheidsdiensten? Dit óók televisie- en radio-uitzendingen betreft? Hoewel niet 
wettelijk verplicht men ook de privéauto's een dag laat staan? Dit geëerd wordt door 
zowel religieuze Joden als door seculiere Joden en niet-Joden? Jom Kippur ook een 
kans is om wat frisse lucht in te ademen, aangezien de luchtvervuiling in de 
belangrijkste steden van Israël gedurende deze dag met bijna 99% daalt, volgens het 
Israëlische ministerie van Milieubescherming? 
 

CHASSIDISCHE WIJSHEID 
Men vroeg aan rabbi Boenam van Pzysha (in Polen): “Waarin onderscheiden de wijzen 
zich van de dwazen?” Hij antwoordde: “De dwaas zegt alles wat hij weet, de wijze 
weet wat hij zegt.” 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël. 
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