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Ik ben van mijn Liefste en mijn Liefste is van mij - Hooglied 6 vers 3

Afgelopen zondag was rosh chodesh, het begin van een nieuwe maand volgens de Joodse
kalender. De maand Elul deed zijn intrede, een speciale maand van voorbereiding en berouw
voorafgaand aan de ‘Tien Dagen van Ontzag’, beginnend met Rosh HaShanah (Bazuinen-
feest), en doorgaand tot Yom Kippur (Grote Verzoendag), tien dagen later. Voor het Joodse
volk is dit de tijd om de zonde de rug toe te keren en zich weer tot God te keren. De tijd om
zich van de wereld af te keren en op te kijken naar Degene die hen liefheeft en leidt.

Het woord Elul, de naam van de maand, schrijft men in het Hebreeuws als volgt: 2198, Deze
vier letters kunnen in het Hebreeuws staan voor Ani LeDodi, VeDodi Li, wat betekent: Ik ben
van mijn Liefste en mijn Liefste is van mij (Hooglied 6:3). Dit herinnert aan Gods grote liefde
voor Zijn volk - én dat deze liefde wederkerig moet zijn. Een terugkeer naar Gods grote liefde
dat gepaard gaat met het hebben van berouw over en het de rug toekeren van de zonde.

In Handelingen 3:19-21 spoort Petrus zijn mede-Joodse broers en zussen in Jeruzalem aan:
Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van
verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, en Hij Jezus Christus zal zenden,
Die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle
dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten
door de eeuwen heen.

Volgens dit Schriftwoord heeft bekering tot gevolg, dat de zonden zullen worden uitgewist,
dat er tijden van verkwikking (Grieks: verkoeling) zullen komen van het aangezicht (de
aanwezigheid) van de Heere, dat er een beloofd seizoen van herstel zal komen én dat Yeshua
voor de tweede keer zal worden gezonden. Al deze dingen staan zeker en vast, maar eerst
zal er bekering moeten plaatsvinden.

Israél is nooit zonder zonde geweest, ook nu niet. Het Joodse volk heeft het dringend nodig
om de ware vrijheid van vergeving te kennen die alleen in de Messias te vinden is. Daniél,
Nehemia, Jeremia en anderen weenden, vastten, baden en hadden berouw namens Israél.
Zo mogen wij ook op de bres staan en vurig bidden voor de bekering van het Joodse volk.
(Bron: One for Israel)

GEBED

Bid voor het Joodse volk terwijl ze op weg zijn naar de hoge feestdagen in het najaar. Velen
zullen in deze tijd - al is het maar vluchtig - aan God, aan zonde en berouw denken. Bid voor
een krachtig werk van de Heilige Geest, dat Hij velen tot echt berouw zal leiden zodat ze de
ombhelzing van de Vader leren kennen door het krachtige reinigende bloed van Yeshua.


http://www.interkerkelijkegroepisrael.nl/

WIST JE DAT

In de maand elul de sjofar dagelijks wordt geblazen als oproep tot bekering, tot een
terugkeren naar God? Men deze maand ‘De Koning is in het veld’ tegen elkaar zegt?
Een rabbi de maand elul ‘Een maand van Goddelijke genade voor de ziel’ noemt?

Zeeuwse bolussen

INFO

Afgelopen zomer verbleven we in Zeeland en mocht de Zeeuwse bolus natuurlijk niet
ontbreken! Wat we ontdekten is dat de bolus zijn wortels heeft in Spanje & Portugal.
Joden uit deze landen introduceerden het gebak namelijk in Zeeland aan het eind van
de 169 eeuw. Meer hierover: https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/de-bolus
Bakker Daane bakt Zeeuwse Bolussen: https://www.youtube.com/watch?v=grpudilev3I

AGENDA

Woensdag 14 september - Studieavond in Beekbergen met ds. Henk Poot. Meer info:
https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/studieavond-met-ds-henk-poot-in-beekbergen
Maandag 19 september - Stadswandeling Joods erfgoed in binnenstad Delft. Meer
info: https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/stadswandeling-in-delft-9753

FILMPJES

Deze Joodse man ontdekte Jezus en legt uit waarom, op een wijze zoals je nog nooit
eerder gehoord hebt: https://www.youtube.com/watch?v=5sMEkGoojbg&t=10s
Geniet van ‘Mountain of the Lord’, opnieuw een heerlijk, vrolijk nummer van Joshua
Aaron: https://isreality.nl/muziek/music-monday-vrolijk-deuntje-van-joshua-aaron/

PERSOONLIJK GEBED
Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er
bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Psalm 139:23-24

Shavua tov & Adonai’s zegen,
Marco en Hilda Sol

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan
de verbondenheid van christenen met Israél
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