
 
 
 

Komend weekend vieren christenen het Pinksterfeest, waarbij de uitstorting van de 
Heilige Geest en het ontstaan van de Nieuwtestamentische Gemeente worden herdacht 
(Hand. 2). Dit vond plaats  op Shavoeot,  het Wekenfeest  (dus geen willekeurig tijdstip!). 
 

Shavoeot is één van de drie pelgrimsfeesten waarop men naar Jeruzalem trok om het te 
vieren (Ex.  23:14-17). Meer over dit feest lees je in Lev. 23:10-21 en Deut.  16:9-11. 
Oorspronkelijk was Shavoeot een oogstfeest dat werd gevierd als feest van dankzegging 
voor de tarweoogst, zeven weken na de gerstoogst (bij Pesach). Hierbij werd dan een 
‘omer’ (schoof) van het nieuwe graan als dankoffer aan de Heere geofferd. 
 

‘Pinksteren’ komt van het Griekse ‘pentekoste’ dat 50ste (dag) betekent. In het Joden-
dom werd dit feest zo aangeduid, vanwege de viering op de 50ste dag na Pesach. 
Christenen namen later deze term over. In het Jodendom staat dit feest bekend als 
Shavoeot, letterlijk ‘weken’. Men telt immers na Pesach zeven weken! Na die 
wekenperiode, op de 50e dag, is het Wekenfeest, of Shavoeot. 
 

Shavoeot was oorspronkelijk dus een feest van dankzegging voor de tarweoogst. Een 
andere Oudtestamentische aanduiding is ‘Dag van de eerstelingen’, waarbij de nadruk 
lag op het offeren van de eerste en beste rijpe vruchten van de nieuwe oogst aan God 
(Ex. 23:16a). Twee broden die waren gebakken van het meel van de nieuwe tarwe 
werden dan als offergave meegenomen naar het heiligdom (Lev. 23:17-20). Pas later, in 
het jaar 70 na de verwoesting van de tempel, ontstond de traditie om op Shavoeot te 
gedenken dat God op de Sinaï de Torah aan Zijn volk had gegeven. 
 

Met Shavoeot mogen wij denken aan alle zegeningen die God ons heeft gegeven. Het 
offer van Zijn geliefde Zoon is daarbij het allergrootste offer dat Hij de mens kon 
schenken: Verlossing door het geloof in Zijn kruisoffer en plaatsvervangend lijden.  
 

Shavoeot is ook een dankfeest dat ons allemaal oproept stil te staan bij de vraag wat wij 
Hem vandaag als offer brengen. Shavoeot, het Wekenfeest (of Dag van de eerstelingen) 
bepaalt ons er bij dat we het beste en eerste van ons hele leven aan Hem mogen wijden, 
als een Hem welgevallig eerstelingenoffer, heilig voor God, en een aangename geur voor 
Hem (Lev. 23:18-20 en Rom. 12:1). Gegeven vanuit liefdevolle toewijding aan onze God. 
 

GEBED 
Komende zomer wordt in de huishoudens in en rond Jeruzalem een nieuw watersysteem 
in gebruik genomen van ontzilt water uit de Middellandse Zee. Voldoende schoon water 
is in Israël altijd een uitdaging. Dit nieuwe systeem is dan ook een belangrijke aanwinst 
voor Israël. Dank voor dit nieuwe watersysteem. En bid dat God het zal zegenen. 
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              Een ontziltingsinstallatie in Haifa in Israël 

 

AGENDA 
Zaterdag 4 juni - Middagconcert ‘Zingen voor Israël in Schiedam’. Voor meer info:   
https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/concert-zingen-voor-israel-in-schiedam 

Zondag 5 en maandag 6 juni - Sjavoeot (Wekenfeest)  
Woensdag 8 juni - Excursie Joods Deventer door CVI. Voor meer info en opgave: 
https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/excursie-joods-deventer 
Zaterdag 11 juni - Israëlconcert in Apeldoorn met het Hineni Symfonie Orkest. Meer 
info en kaarten: https://www.hinenisymfonieorkest.nl/concerten/ 
 

BOEKAANBEVELING 
Van harte aanbevolen is de nieuwe Gezinsbijbel 'Gods grote plan' met aandacht voor 
Israël in Gods heilsplan: https://www.gideonboeken.nl/gods-grote-plan 
 

INFO  
Interview met Carina van Wijck, schrijfster van de nieuwe Gezinsbijbel ‘Gods grote 
plan’: https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-
bijbelstudie/2022/05/20/Gods-grote-plan-in-de-taal-van-kinderen?originNode=779 
Verhelderende informatie over Shavoeot: https://www.christipedia.nl/wiki/Sjavoeot 
 

FILMPJE 
Dorst lessen met zeewater - filmpje van IsraelCNN over de ontzilting van zeewater in 
Israël: https://www.youtube.com/watch?v=GyQ6MISGURg 
 

TOT SLOT  
Was dertig jaar geleden een Messiaanse Jood nog een zeldzaamheid in Israël, 
vandaag kent bijna iedere Israëli wel iemand die In Yeshua gelooft - Israël en de Bijbel 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  
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