
 
 
 

Want alleen  het nageslacht van Izak  zal uw nageslacht  genoemd worden.   Gen. 21:12b  
 

Om iets van de huidige problemen in het Midden-Oosten te begrijpen - tussen Israël en 
de Palestijnen (de Arabieren) - moeten we terug naar de Bijbel. Daarin lezen we over de 
oorsprong van het conflict. Veel wetenschappers, politici en experts hebben hun mening 
gegeven over deze ingewikkelde kwestie. Echter zonder kennis van Gods Woord is deze 
materie niet te begrijpen, laat staan uit te leggen.  
 

Eeuwen geleden koos God een stukje land en gaf het aan Abraham. Het stuk land, althans 
wat er van over is, is het huidige Israël. In Genesis 17:7-8 lezen we over het verbond dat 
God met Abraham sloot: Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, 
al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor 
uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, 
heel het land Kanaän, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. 
 

Er staat ‘eeuwig bezit’ dus voor altijd! Dat landsbezit is aan Abraham en zijn nageslacht 
gegeven. Dit loopt via de lijn van de aartsvaders Abraham, Izak en Jakob waaruit het 
Joodse volk is ontstaan. Het probleem vandaag is dat er meerdere volken claimen van 
Abraham af te stammen. Hij had meerdere zonen die zich allen beroepen op zijn erfenis.  
 

Abraham en Sara waren kinderloos, maar God beloofde hen een erfgenaam. Jaren gingen 
voorbij maar Gods belofte bleef uit. Abraham en Sara namen het heft in eigen handen: 
op Sara’s advies verwekte Abraham ‘n zoon bij de slavin Hagar. Hij kreeg de naam Ismaël.  
 

Toen kwam de tijd dat God Zijn belofte aan Abraham en Sara waarmaakte en de 90-jarige 
Sara door een wonder een zoon baarde: Izak. De dag kwam dat Hagar en Ismaël werden 
weggezonden, want alleen het nageslacht van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. 
God deed Abraham echter de belofte dat Hij ook Ismaël zou zegenen (Gen. 21:13).  
 

Hoewel Ismaël dus ouder was dan Izak, was het Gods voornemen dat Izak vóór Ismaël 
zou gaan (Gen. 17:19-21). Hij, Izak, zou de drager van de heilsbelofte zijn. En voor Izaks 
geslachtslijn moest alles wijken. De lijn waaruit eeuwen later de Messias zou voortkomen 
 

Het conflict in het Midden-Oosten speelt zich vnl. af tussen de nazaten van deze twee 
broers, de Joden en de Arabieren. Dat kleine strookje land is de oorzaak van zoveel 
verdeeldheid, terwijl het grondgebied van de Arabieren vele malen groter is. Echter, heel 
het land Kanaän is aan de Joden als eeuwig bezit geven. Dat is wat de Bijbel erover zegt.  
 

GEBED 
Bid voor de vaak zo gespannen situatie die er is tussen Arabieren en Joden. In feite is er 
één oplossing: de Messias. Bid dat vele Arabieren en Joden Hem mogen leren kennen. 

 
    Interkerkelijke Groep Israël 12 mei 2022 
                www.interkerkelijkegroepisrael.nl 

 
 

 

http://www.interkerkelijkegroepisrael.nl/


 
 

 
          De mooiste synagoge van West Europa in Enschede 

AGENDA 
Maandag 23 mei - Excursie Joods Enschede. Voor meer informatie en opgave: 
https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/excursie-joods-enschede 
Donderdag 26 mei - Ontmoetingsdag ‘Israël en de Bijbel’ in Ede (10.00 - 12.30). Voor 
meer informatie en opgave: https://www.israelendebijbel.nl/nl/ontmoetingsdag 
Activiteiten Christenen voor Israël - https://christenenvoorisrael.nl/agenda/ 
 

FILMPJES 
Egypte is het meest bevolkte land in de Arabische wereld. Luister naar deze 70.000 
zingende Egyptische christenen: https://www.youtube.com/watch?v=Db_p1mDhusc 
‘Iran in the Bible: The Forgotten Story’ - een boeiende documentaire van ongeveer 
een half uur (in het Engels): https://www.youtube.com/watch?v=mURWJfSpS7k 
(NB Iraniërs zijn geen Arabieren maar van oorsprong Perzen - Iran is het oude Perzië) 
Filmpje Synagoge Enschede: https://www.youtube.com/watch?v=Nij7OtjBUpg 
 

WIST JE DAT 
De Verenigde Naties een speciale onderzoekscommissie heeft opgericht die mensen-
rechtenschendingen moet onderzoeken die Israël begaan zou hebben ten opzichte 
van de Palestijnen tijdens de oorlog van vorig jaar? Naar mensenrechtenschendingen 
aan Palestijnse kant helemaal geen onderzoek wordt gedaan? Hier sprake is van 
vooringenomenheid? Bid dat de commissie opgeheven wordt! 

 

TOT SLOT  
Het probleem vandaag de dag is niet de atoomenergie, maar het hart van de mens. 
Uitspraak van Albert Einstein, de meest beroemde Joodse wetenschapper 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  
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