
 
 

 
Een gouden belletje, daarna een granaatappel, dan weer een gouden belletje en een 
granaatappel, rondom op de zomen van het bovenkleed. Exodus 28:34 (lees vs. 33-35)  
 

Exodus 28 beschrijft nauwkeurig de kleding van de hogepriester. Opvallend is het blauwe 
bovenkleed van de hogepriester met aan de zoom belletjes en granaatappeltjes. Dit was  
niet zomaar. Het was zelfs van levensbelang dat de hogepriester hieraan voldeed (vs. 35). 
 

Over de betekenis van de belletjes en granaatappeltjes is veel gezegd en geschreven. Zo 
zegt een Joodse uitleg dat de hogepriester met zijn rinkelende bellen als het ware bij de 
tempel ‘aanbelde’ alvorens hij binnenkwam. Daarmee vroeg hij toestemming aan God 
om de tempel binnen te gaan om er dienst te mogen doen. Immers, iemand die het paleis 
van de koning betrad zonder toestemming kreeg de doodstraf! 

Ook wordt gezegd dat zolang men de hogepriester hoorde rinkelen, men wist dat hij nog 
leefde. Echter, als de hogepriester zich vergiste in één detail in zijn dienst (of zijn dienst 
onwaardig was) dan overleefde hij zijn bezoek aan het Allerheiligste niet.  Het geluid  van 
de belletjes getuigde dan ook van zijn dienstdoen en van zijn leven.  
Overigens, dat het granaatappeltjes betreft en geen peren of bloemen, zou zijn vanwege 
de 613 zaadjes in een granaatappel, exact het aantal ge- en verboden van de Torah.   
 

Bijzonder is ook de volgende toepassing. Door de belletjes liet de hogepriester zich horen 
als hij het heiligdom in en uit ging. Hij was daar in de dienst van God, als middelaar tussen 
God en het volk. Wanneer hij in het heiligdom bezig was, dan was hij aan het zicht van 
Israël onttrokken. Hij werd dan niet gezien maar hij deed wel van zich horen. De 
Hogepriester die wij kennen, bevindt zich vandaag in het hemels heiligdom en is 
eveneens onttrokken aan het oog (Hebr. 8:1 en 9:24). Dat is kenmerkend voor Zijn positie 
nu en voor het werk dat daarbij hoort. Echter, ondanks dat we Hem nu niet zien, laat Hij 
(Goddank!) wel van zich horen door Zijn levend woord en door Zijn Geest die in ons is.   
 

De belletjes zouden spreken van getuigenis, van woorden (horen), terwijl de granaat-
appeltjes getuigen van vrucht dragen (werken). De plaatsing om en om leert dat deze 
twee met elkaar in harmonie moeten zijn.  Christus was  hierin het volmaakte voorbeeld. 
 

GEBED 
Bid dat God Zijn troost uitstort over de families en vrienden van degenen die zijn 
vermoord in de recente terreuraanslagen (Jesaja 40:1-2; 57:15; 2 Korinthe 1:3-4). 
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               Eeuwenoude olijfboom 

AGENDA 
Donderdag 28 april 2022 - Jom Hasjoa (Holocaust Herdenkingsdag) 
Zaterdag 14 mei - Israëlconcert in Barneveld met Hineni Symfonie Orkest en Gelders 
Oratoriumkoor. Voor meer info: https://www.hinenisymfonieorkest.nl/concerten/ 
Cursusweek Ardennen 19 - 26 augustus -  Cursusweek Bijbelse Feesten met Carla & 
Michael Wittocx: https://www.neareastministry.nl/activiteiten/agenda/cursusweek-
ardennen-aan-tafel-met-god/ 
 

FILMPJES 
Over de bijzondere archeologische vondst van een gouden belletje van het boven-
kleed van de hogepriester (2011): https://www.youtube.com/watch?v=5wJlrgvgblo 
Joshua Aaron zingt samen met collega-artiest Yair Levi over zijn thuis: 
https://isreality.nl/muziek/music-monday-joshua-aaron-zingt-over-zijn-thuis/ 
 

INFO  
Interview met Gerry Cohen ‘De Bar-Mitzvah ontdekking van de Joodse Messias’:  
https://israeltoday.nl/read/jezus-is-kosjer/ 
Over vondst belletje: http://joodsmetneshomme.blogspot.com/2011/07/gouden-
belletje-uit-de-tempel.html  
 

WIST JE DAT 
De koffiebars in Israël heel goed zijn?  Het Starbucks dan ook niet gelukt is om door 
te breken op de lokale markt en haar coffeeshops in het Heilige Land sloot? De Israëli’s 
ervan houden hun koffie op een speciale manier te drinken? 
 

TOT SLOT  
Gebed om de vrede van Jeruzalem is het gebed dat Hij komt. Geen vrede zonder de 
Vredevorst. Cees Vork van Op de Bres 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  
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