
 
 

 
In één huis moet het gegeten worden. U mag van het vlees niets uit het huis naar buiten 
brengen, en u mag er geen been van breken.                                              Exodus 12:46  
 

Voorafgaand aan de uittocht uit Egypte moesten de Israëlieten een Pesach lam zonder 
enig gebrek uitzoeken (Exodus 12:5). Bij het slachten ervan mocht men de benen van het 
dier niet breken: niet tijdens het bereiden ervan, maar ook niet tijdens het eten ervan. 
Het Pesach lam moest zonder gebrek zijn, maar het moest ook zonder gebrek blijven. 
 

Johannes moet hieraan hebben gedacht toen hij er getuige van was dat er bij zijn Rabbi 
Yeshua geen been werd gebroken (Johannes 19:32-33 en 39). Voor zijn ogen zag hij de 
vervulling van de woorden uit de Torah tijdens de kruisiging van de Heer.   
 

De benen van de Here Jezus werden niet gebroken. Niet tijdens de marteling en de 
bespotting die Hij vlak voor Zijn dood moest ondergaan en ook niet tijdens Zijn kruisiging. 
Precies overeenkomstig het Pesach lam in Exodus 12 en Numeri 9:12. 
 

Waarom werden de benen niet gebroken? Als het lam gebroken botten had, werd het 
als onrein en zondig beschouwd en mocht het niet worden geofferd. Alleen een volmaakt 
lam was voor God acceptabel.  Totdat Christus kwam, de Vervulling van de wet. Hij was  
zonder zonde (2 Kor. 5:21), het volmaakte Lam van God.  De Redder van de wereld!  
 

Er zijn Bijbeluitleggers die leren dat botten leven symboliseren. Immers, uit Adams rib 
werd nieuw leven (Eva) geschapen. Op dezelfde wijze symboliseert het niet breken van 
Zijn benen ook het onbreekbare en niet te vernietigen eeuwige leven van de Here Jezus  
dat ook ons het eeuwige leven schenkt.  
 

Overigens, als de soldaten de benen van de Here Jezus wel hadden gebroken, was Zijn 
sterven mensenwerk was geweest. Ze braken de benen van beide misdadigers waardoor 
hun stervensproces versneld werd, maar toen de soldaten bij de Heer kwamen, was Hij 
al gestorven. Immers Hij gáf Zijn leven, niemand nam het van Hem af!  
 

Wat een ontzagwekkende rijkdom en genade van God als je het samen met Paulus kan 
zeggen: Ons Pesachlam, Christus, is geslacht (1 Korintiërs 5:7 - NBV). 
 
GEBED 
Bid dat het Joodse volk te midden van alle chaos en geweld in de wereld in alle rust 
Pesach kunnen vieren. Bid dat God tijdens Pesach het ware Lam onder het Joodse volk  
zal openbaren (Jesaja 53:7, Johannes 1:29, 1 Korinthe 5:7, Openbaring 5:12-13).  
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                         Viering Sederavond vrijdagavond 15 april 
 

AGENDA 
Dinsdagavond 10 mei - Live concert Tzahalband (muziekformatie IDF) in Amersfoort. 
Meer info: https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/tzahal-live-in-concert 
Maandag 23 mei -  Excursie Joods Enschede van 11:00 tot ong. 15:30 uur. Voor meer 
info: https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/excursie-joods-enschede 
 

FILMPJES 
Verhelderend filmpje met mooie beelden over Mozes, het Pascha en de Exodus:  
https://www.youtube.com/watch?v=BoZJmhlChak 
Priesterlijke Zegen Pesach: https://www.youtube.com/watch?v=Sz8qF7l2IOU 
 

WIST JE DAT 
Pasen en Pesach tot in de 4de eeuw op dezelfde kalenderdag werden gevierd? De 
vroege kerk de nadruk legde op het lijden, sterven en opstaan van Jezus Christus, 
maar steeds ook het verband legde met de bevrijding uit Egypte? Het de Romeinse 
keizer Constantijn een aanstoot was dat christenen de dood en de opstanding van 
Christus vierden op Pesach? Het belangrijkste argument hiervoor was dat ‘de 
christenen zich niet langer moesten laten leiden door de Joden, omdat zij Christus 
hadden vermoord’? Hij daarom besloot om Pasen Pesach van elkaar los te koppelen? 
Dit jaar Pasen en Pesach samenvallen en de oude keizer Constantijn zich  waarschijn-
lijk in zijn graf zou hebben omgedraaid als hij dat had geweten? 
 

TOT SLOT  
De God die wonderen deed in Egypte, is dezelfde God die ook vandaag nog wonderen 
wil doen om mensen te redden.  
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  
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