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Abraham zei: God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo
gingen zij beiden samen (...) En Abraham gaf die plaats de naam: De HEERE zal erin
voorzien. Genesis 22:8 en 14

In de Bijbel kom je verschillende samengestelde Godsnamen tegen. Namen die iets
zeggen over het karakter van God. De eerste vinden we in Genesis 22: IK BEN lJireh,
JHWH lJireh, en dat betekent ‘de HEERE zal voorzien’. Deze Godsnaam komen we
alleen tegen in de geschiedenis van lzaks binding. Dus op een zeer belangrijke plaats!

Jireh is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord ra-ah dat letterlijk betekent 'zien' en
‘voorzien’. Wat een grote zegen te weten dat wanneer God ziet, Hij ook zal voorzien.

God voorzag in een lam dat Abraham vervangend kon offeren in plaats van Izak. Vele
eeuwen later voorzag Hij in een Lam dat de zonde van de wereld op Zich zou nemen.

Gedurende de hele geschiedenis van Israél wordt ons JHWH Jireh geopenbaard, de
Heere Die voorziet. Dat deze Godsnaam niet alleen iets uit Israéls geschiedenis is, mag
blijken. Vanwege de huidige oorlog vluchten momenteel enorm veel Joden uit de
Oekraine naar Israél. Dat God voorziet blijkt uit de wonderlijke situaties die er plaats-
vinden. Zo is het bijzonder dat juist nu corona-reisbeperkingen vrijwel zijn opgeheven.

Koen Carlier werkt namens CVI al jaren in Oekraine en helpt met zijn team Oekraiense
Joden om naar Israél te emigreren. In april 2021 voelde Koen de noodzaak om een
evacuatieplan op de stellen voor een event. noodsituatie in Oekraine. Schuilplaatsen
werden geregeld, en veel diesel en voedsel ingeslagen. Dat maakt dat men er nu op
voorbereid was om de stroom vluchtelingen op te vangen en te helpen. God voorziet.

Een ander wonder van Gods voorzienigheid betreft een weg die gebruikt wordt om
de Joodse vluchtelingen over de grens te brengen. Jarenlang was dit een van de
slechtst begaanbare wegen van Oekraine, maar uitgerekend vorig jaar werd deze weg
vernieuwd. Bussen vol Oekraiense Joden worden er nu over vervoerd.

En nét over de grens in Moldavié werd een groot busbedrijf gevonden dat door
christenen wordt gerund. Zij staan nu 24/7 klaar om vluchtelingen van de grens naar
de vluchthaven te brengen. JHWH lJireh, de God Die ziet, Die voorziet en zal voorzien!

GEBED
Dank voor de voorzienigheid van God. Bid voor de veilige evacuatie van de Oekraiense
Joden naar Israél, voor Koen Carlier en zijn team, en voor middelen en mogelijkheden.
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Oekraiéns-foo?igg vluchtelingen komen aan in IA
AGENDA

Maandag 11 april - Yom HaAliyah, nationale feestdag ter herinnering aan het binnen-
gaan van het Joodse volk in het Land van Israél zoals beschreven staat in de Bijbel.
Vrijdagavond 15 april - Sederavond, avond voorafgaand aan Pesach. Er wordt over de
uittocht uit Egypte verteld en men eet voedsel dat herinnert aan de tijd in slavernij
(o.a. het bittere mierikswortel), gevolgd door lekkere gerechten.

Zaterdag 16 t/m zaterdag 23 april - Pesach, het feest van de ongezuurde broden.

JOODSE WITZ

Moos heeft een zeer vervelende afwijking: hij stottert heftig. Dan ziet hij een vroegere
vriend uit de spreekkamer van de arts komen. “Bbbbram wwas je bij de dddokter?
Wwwat is er mmet je?” “lk heb een prostaatontsteking.” “Een ppprosttttaaatt...?
Wwwat is dddat?” Bram: “Ik plas zoals jij praat.”

INFO
Meer info over het project ‘Breng de Joden’ onderdeel van Christenen voor Israél:
https://www.christenenvoorisrael.nl/projecten-overzicht/breng-de-joden-thuis

FILMPJES

Indruk evacuaties Oekraiense Joden begin maart met Koen Carlier:
https://www.youtube.com/watch ?v=09YBt59htx4

Kleine impressie van begin maart toen 150 Oekraiense Joden in Israél aankwamen:
https.//www.youtube.com/watch?v=18N1b-HdHZo

TOT SLOT
Terwijl God verbazingwekkend voorzag in de grote behoeften zoals de verzoening van
de zonden der wereld en de eeuwigheid, is Hij ook aanwezig in de ‘kleinere’ behoeften.

Shavua tov & Adonai’s zegen,
Marco en Hilda Sol

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan
de verbondenheid van christenen met Israél.
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