
 
 
 

En toen het jongetje groot geworden was, bracht zij hem bij de dochter van de farao, 
en hij werd haar tot zoon. Zij gaf hem de naam Mozes. Want, zei ze, ik heb hem uit het 
water getrokken.                           Exodus 2:10 
 

Het tweede Thoraboek kennen wij als Exodus (Grieks voor Uittocht) maar heet in het  
Hebreeuws ‘Shemot’ dat ‘Namen’ betekent, afkomstig van de openingszin van het 
boek: Dit nu zijn de namen van de zonen van Israël. Exodus 1-15 beschrijft hoe God 
Zijn volk o.l.v. Mozes liet wegtrekken uit Egypte, waar het in slavernij leefde. Jaarlijks 
wordt dit gevierd met Pesach dat een voorafschaduwing is van ons Paasfeest.  
 

Exodus 2 beschrijft Mozes’ geboorte waarmee Gods plan van de uittocht uit Egypte 
en de reis naar Kanaän in werking wordt gezet. Inmiddels is het volk Israël groot en 
machtig geworden. Farao ziet dit als een potentieel gevaar en neemt maatregelen. 
Een ervan is het laten doden van alle pasgeboren Hebreeuwse jongetjes. Hij geeft 
hiertoe opdracht aan twee Hebreeuwse vroedvrouwen, Sifra en Pua. Deze weigeren 
echter want ze ‘vrezen God’. Zo gebeurt het dat Mozes toch wordt geboren!  
 

Uit angst ontdekt te worden legt de moeder na drie maanden het kindje te vondeling 
in een rieten mandje in de Nijl waar het wordt gevonden door de dochter van farao. 
Deze weet meteen dat het om een Hebreeuws kindje gaat (vs. 6-9). Ze adopteert het 
met gevaar voor eigen leven. Immers, ze negeert het bevel van haar bloedeigen vader 
en laat een Joods kind aan het hof van Farao opgroeien. Uiteindelijk wordt dit jongetje 
de leider van het volk Israël en bevrijdt het uit de slavernij van Egypte.   
 

Farao’s dochter geeft het kindje de naam Mozes. Want, zei ze, ik heb hem uit het 
water getrokken. What’s in a name? Veel! De naam Mozes klinkt in het Hebreeuws 
als het werkwoord masjah: ‘uittrekken’. De naam doet echter óók denken aan het 
Egyptische woord voor ‘zoon’. Omdat farao’s dochter wist dat het een Hebreeuws 
kind betrof, kan het zijn dat zij deze naam heeft gekozen zowel vanwege de 
Hebreeuwse als de Egyptische betekenis: ‘uit het water getrokken’ en ‘zoon’. 
Daarmee lijkt het erop dat deze naamkeuze een profetische heen wijzing is. Immers, 
deze Mozes zou later als de historisch leider van het volk Israël gebruikt worden om 
‘Gods eerstgeboren zoon’ (4:22-23) uit de slavernij van Egypte ‘te trekken’. 
 

GEBED 
Bid dat voorbede voor Israël en voor het Joodse volk tijdens onze erediensten steeds 
vanzelfsprekender wordt. Israël is immers Gods volk en onze oudere broer! 

 

    Interkerkelijke Groep Israël 17 februari 2022 
                 www.interkerkelijkegroepisrael.nl 

 
 

 

http://www.interkerkelijkegroepisrael.nl/


 
 

 
 

AGENDA 
Zaterdag 5 maart - Israëlconcert door Hineni Symfonie Orkest in de Koningkerk in 
Haarlem. Voor meer info: https://www.hinenisymfonieorkest.nl/concerten/ 
Zaterdag 26 maart - Studiedag Rom. 9-11 door Meno Kalisher in Amsterdam. Info: 
https://www.israelendebijbel.nl/k/nl/n840/news/view/36079/10196/studiedag-
met-de-messiaanse-gelovige-meno-kalisher.html             (ook via livestream te volgen) 
 

INFO  
Wat opvallend is het dat je Mozes zelfs tegenkomt op de website van Stotter Fonds: 
https://www.stotteren.nl/in-de-media/columns/615-de-eerste-stotteraar.html 
 

FILMPJES 
De geschiedenis van Mozes  prachtig ‘verteld’ door zandkunstenaar  Sandy Tales:   
https://www.youtube.com/watch?v=UtPMo4Ytzb4 
‘Majesty’, een prachtige worship song gefilmd en opgenomen in Israël:  
https://www.youtube.com/watch?v=KXCmPrKmvko 
 

CHASSIDISCHE WIJSHEID 
‘De mens werd met twee oren geschapen om te horen en met twee ogen om te zien. 
Slechts de mond werd geschapen om twéé dingen te doen, namelijk te eten en te 
spreken. Waarom? Omdat het spreken geen afzonderlijk orgaan verdient.’ 
Uitspraak Rabbi Ber van Mezzeritsj 
 

TOT SLOT  
De hele wereldgeschiedenis is niet meer dan het klinken van de voetstappen van de 
naderende Christus.             A.A. van Ruler 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  

https://www.hinenisymfonieorkest.nl/concerten/
https://www.israelendebijbel.nl/k/nl/n840/news/view/36079/10196/studiedag-met-de-messiaanse-gelovige-meno-kalisher.html
https://www.israelendebijbel.nl/k/nl/n840/news/view/36079/10196/studiedag-met-de-messiaanse-gelovige-meno-kalisher.html
https://www.stotteren.nl/in-de-media/columns/615-de-eerste-stotteraar.html
https://www.youtube.com/watch?v=UtPMo4Ytzb4
https://www.youtube.com/watch?v=KXCmPrKmvko

