
 
 
 

Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij Mijn dag zou zien, en hij heeft 
die gezien en heeft zich verblijd. De Joden dan zeiden tegen Hem: U bent nog geen 
vijftig jaar en hebt U Abraham gezien? Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik 
zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik.              Johannes 8:56-58 (lees 30-59) 
 

Het is een typisch Nederlands verschijnsel dat mensen die vijftig worden een pop van 
Abraham (of Sara) in de tuin krijgen. Wie vijftig wordt, ziet immers Abraham?  
 

Deze gedachte komt uit de Bijbel - uit Johannes 8:57 - waar Joodse toehoorders tegen 
de Here Jezus zeggen: U bent nog geen vijftig jaar en hebt U Abraham gezien? Deze 
vraag was een reactie op de uitspraak van de Heer dat Abraham ‘Zijn dag had gezien’ 
en er blij over was. Vers 57 lijkt te zeggen dat de Joden geloofden dat je Abraham kon 
zien, maar pas na het bereiken van de leeftijd van vijftig. Het is niet precies bekend 
hoe we dit moeten interpreteren.   
 

Het zien van iemands dag wil zeggen, dat je die persoon zelf ziet (vgl. Job 24:1 en Luk. 
17:22). Het is de dag of het zijn de dagen waarop iemand aanwezig is. Wat de Heer 
hier dus zegt, is dat Abraham Hem gedurende zijn leven gezien heeft. Denk hierbij aan 
de verschillende ontmoetingen die Abraham had met de Heer (o.a. Gen. 17:1-22 en 
Gen. 18). Andere uitleggers zeggen dat het zien van de Here Jezus door Abraham 
profetisch van karakter was. Dat hij een visioen van de dag van de (weder)komst van 
Christus zou hebben gehad.   
 

Wat betreft de traditie van het zien van Abraham bij het worden van vijftig berust niet 
op het zorgvuldig lezen van de Bijbel. Dat de Here Jezus de aartsvader Abraham zag 
en hem kende was uniek en kwam omdat Hij de Zoon van God was en al bestond 
voordat Abraham geboren werd. 
  

Toch komt de dag - als alle aardse verjaardagen voorbij zijn - dat de gelovigen de   
aartsvader Abraham zeker zullen gaan zien. En niet alleen Abraham maar alle 
oudtestamentische gelovigen (o.a. Luk. 16:19-31)! Wat geweldig zal het zijn om 
samen met alle gelovigen van alle tijden onze Schepper en het Lam van God de eer, 
glorie en aanbidding te mogen toebrengen!   
 

GEBED 
Bid dat vele orthodoxe Joden en hun rabbijnen Jezus van Nazareth gaan erkennen als 
de  beloofde Messias.  Bid dat ze Yeshua zullen aannemen en Hem gaan verkondigen. 
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Camel Ranch in Dimona, Israel 

AGENDA 
Vrijdag 18 t/m zondag 20 maart - Israëlweekend CVI in Vierhouten. Info en opgave: 
https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/israelweekend-in-vierhouten 
 

FILMPJES 
Sneeuw in Jeruzalem op 28 januari 2022: https://www.youtube.com/watch?v=rRhF-
8SnySk  &  https://www.youtube.com/watch?v=Ra33rdyUe9Q 
Hebrew Worship Psalm 19: https://www.youtube.com/watch?v=A046d8eUrPM 
 

JOODSE WITZ  
Moshe Feldman, een jonge advocaat, besloot een eigen advocatenkantoor te openen. 
Hij huurde een mooi pand en liet het met antiek inrichten. Helaas had hij nog geen 
klanten. Eindelijk kwam een man zijn kantoor binnen. Omdat hij het druk wilde lijken, 
nam Moshe de telefoon op en deed alsof hij een groot issue had. Hij sprak met handen 
en voeten en schreeuwde in de hoorn. Tenslotte hing hij op en vroeg de bezoeker: 
“Kan ik u helpen?” De man antwoordde: “Zeker, ik kom de telefoon aansluiten!” 
 

WIST JE DAT 
Israël het hoogste aantal afgestudeerden per hoofd van de bevolking in de wereld 
heeft? Golda Meir in 1969 's werelds 1ste gekozen vrouwelijk premier in de moderne 
tijd was? Voicemail technologie werd ontwikkeld in Israël? Politiewagens in Israël 
altijd hun zwaailicht aan hebben ook als ze niet onderweg zijn naar een gebeurtenis? 
 

TOT SLOT  
Israël is het hoofd van alle volken. Jeruzalem is het hoofd van alle wereldsteden. Jezus 
is het Hoofd van al wat leeft.              Cees Vork, stichting Op de Bres 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  
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