
 
 
 

Ik zal de HEERE te allen tijde loven, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Ps. 34:2 
 

Vorige week schreven we dat het Hebreeuws veel meer woorden voor lofprijzing en 
aanbidding kent dan wij terugvinden in onze Bijbel. Deze week gaan we in op nog een 
aantal van deze woorden met hun specifieke betekenis.  
 

Barach - God zegenen 
Het Hebreeuwse woord Barach betekent zegenen, goede dingen over iemand 
uitspreken. Het woord komt bijna 300 keer voor in het OT. In de Psalmen worden we 
regelmatig aangespoord goede dingen over God te zeggen, Hem te zegenen,   en vaak 
wordt dit vertaald als loven (zie o.a. Ps. 16:7, 18:47, 28:6, 31:22). 
 

Todah - Dankzegging 
In Israël zeg je ‘todah’ als je iemand ergens voor bedankt. Todah kom je ook in de 
Bijbel tegen en wordt dan vertaald met lofoffer of dankzegging. Het kan een fysiek 
offer zijn (Lev. 7:11-14), een gesproken (Joz. 7:19) of een gezongen offer (Ps. 100:4, 
Neh. 12:27, 31, 38 en 40). Belangrijk: met dankzegging eren wij God (Ps. 50:14 en 23)! 
 

Hallal - Enthousiast zijn voor God 
Hallal betekent: vrolijk en uitbundig Gods naam grootmaken. Niet ingetogen en stil 
maar uit je dak gaan voor Hem. Het woord komt vaak voor in het OT. Het woord 
halleluja is ervan afgeleid. Hallal straalt dus feestvreugde uit. Voorbeelden hiervan 
zijn: Ezra 3:11, Ps. 22:23, 35:18, 63:6 en 104:35. 
 

Tehillah - God lofzingen met geestelijke liederen 
Tehillah betekent lofprijzing, lied of lofzang. Het met de stem zingen van liederen  
voor God en Hem groot te maken (o.a. Ps. 33:1). Wij zingen meestal bestaande 
liederen: hier worden ook zelfgemaakte liederen bedoeld, door de Geest geleid. 
 

Shabach - Juichen voor God 
Luid roepen en juichen over de bevrijding en redding die God geeft (o.a. in Ps. 63:5, 
117:1 en Dan. 2:23). In het algemeen gaat juichen ons heel wat vlotter af tijdens een 
voetbalwedstrijd of concert, dan in de kerk. Toch kan God van deze vorm van  
aanbidding genieten. Juich voor Hem: Hij is het waard. Hij is immers de Allerhoogste!  
 

Laat alles wat adem heeft de Heere loven. Halleluja! Psalm 150:6   
 

GEBED 
Dank God dat Hij de vaste Rots is waarop we kunnen staan in tijden van nood (Ps. 
27:5). Bid de woorden van Psalm 27 uit over Israël en zegen het Joodse volk.  
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AGENDA 
Elke maandag- t/m vrijdagavond - Livestream lezing CVI vanuit Israëlcentrum Nijkerk. 
Tijd: 19:30 uur Meer info: https://christenenvoorisrael.nl/livestream 
 

JOODSE WITZ 
Moishe en Miriam maakten een lange autorit zonder een woord te spreken. Een 
eerdere discussie had tot ruzie geleid en geen van beiden wilde hun ongelijk toe-
geven. Toen ze langs een boerenerf met muilezels, geiten en varkens reden, vroeg 
Moishe vinnig: “Familie van u?” “Ja,” antwoordde Miriam, “mijn  schoonouders.” 
 

FILMPJES 
Vertolking van ‘Hallelujah’ van Leonard Cohen door het Leviim Choir:  
https://www.youtube.com/watch?v=7UakRB8cewE 
Hebrew Worship Psalm 19: https://www.youtube.com/watch?v=A046d8eUrPM 
Visit Mamilla Mall Jerusalem: https://www.youtube.com/watch?v=mkAzes5CgZc 
 

WIST JE DAT 
Halleluja (of Hallelujah) letterlijk 'Prijst God' betekent? Het een samentrekking is van 
de twee woorden hallelu en jah? Jah de ingekorte aanduiding van JHWH is? Het een 
uitroep van enthousiasme voor God is en niet zo zeer een opdracht tot het prijzen van 
God? Halleluja vaak in de muziek gebruikt wordt? ‘Hallelujah’ het bekendste nummer 
van Leonard Cohen is? Dit met 200 versies ‘t meest gecoverde nummer van de zanger 
is? Miljoenen mensen het sindsdien meezingen en daarmee (onbewust) God prijzen? 
 

TOT SLOT  
Lofprijs en aanbidden stijgt boven bidden uit, omdat het hier gaat om ‘geven aan God’. 
In Gods koninkrijk is ‘geven’ altijd meer dan ‘vragen’ of ‘ontvangen’.      Henk Herbold 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  
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