
 
 

Herodes stuurde er soldaten op uit en bracht al de kinderen om die er binnen 
Bethlehem en in heel dat gebied waren, van twee jaar oud en daaronder - Mattheüs 
2:16 (lees voor het verband Mattheüs 2) 
 

Een van de grootste schanddaden van Herodes de Grote, waarmee zijn leven en 
regering in de geschiedenis staat opgetekend, is de Bethlehemse kindermoord. Toch 
is deze misdaad onbeduidend in vergelijking met de overige misdaden van deze 
koning. Van de stromen bloed die van zijn handen dropen vormde het kinderbloed uit 
Bethlehem (naar schatting betrof het ongeveer 10 tot 30 jongetjes t/m twee jaar) 
‘slechts enkele druppels’. Het is zelfs zo dat de bekende geschiedschrijver Flavius 
Josephus de kindermoord niet eens in zijn geschriften noemt. 
 

Lang geleden had farao Israëlische jongetjes in de Nijl laten werpen. En nu, vele 
eeuwen later, wordt door Herodes een wrede slachting onder Joodse jongetjes in 
Bethlehem aangericht. Farao was bang voor de macht van Israël, Herodes voor Israëls 
geboren Koning. In beide situaties werd een poging gedaan om Gods doel en oogmerk 
te verijdelen. Echter in beide gevallen bleek dat de Heere regeert en dat Zijn woord 
zal worden vervuld.  
 

Hier is de grote strijd zichtbaar tussen Christus en de vorst der duisternis, al aan-
gekondigd in Genesis 3:15. Door de eeuwen heen heeft de duivel geprobeerd de 
geboorte van Christus tegen te houden: de duisternis die het opkomen van het licht 
tracht tegen te houden. En nu de Koning van de Joden nog maar nauwelijks geboren 
is, wordt er al een aanslag op Zijn leven beraamd: Herodes laat alle jongetjes in 
Bethlehem tot en met twee jaar vermoorden. Als pion van de duivel wil hij Jezus - de 
Redder van de wereld - doden. In feite is het een poging om Gods heilsplan voor de 
mensheid om zeep te helpen. Echter, met Zijn ouders vlucht de Messias naar Egypte, 
om 33 jaar later een veel zwaardere dood te kunnen sterven. De kruisdood! 
 

Zoals de farao er op uit was Mozes, de verlosser van Israël uit Egypte, te doden, 
evenzo probeerde Herodes de Messias, de Verlosser van de wereld, te vermoorden. 
Maar God is getrouw, Zijn heilsplan staat vast en zal nimmer falen. Soli Deo Gloria! 
 
GEBED 
Bid voor en zegen Israël, het land van de geboorte, bediening, dood, begrafenis, en 
opstanding van de Messias en het land waarheen Hij spoedig zal terugkeren. 
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                             Thema van veel schilders - de kindermoord te Bethlehem   
 

AGENDA 
Maandag 17 januari 2022 - Toe Bisjvat (Bomenfeest). Met Toe Bisjvat viert men het 
ontwaken van de natuur na de winter. Het is vooral een landbouwfeest.  
 

INFO  
Commentaar van Bram Krol over de kindermoord van Bethlehem: https://logos.nl/de-
kindermoord-van-bethlehem-een-reactie-op-de-kritiek-van-evenboer/ 
 

FILMPJE 
Hebrew Worship ‘Way Maker’ - https://www.youtube.com/watch?v=-9wfi3MlJb4 
 

BOEKADVIES 
‘Manna voor elke dag’ is een uniek dagboek volgens de Bijbelse kalender met 354 
dagen vol inspiratie, informatie over Bijbelse feesten en Bijbelgedeeltes voor iedere 
dag. Voor meer info: https://scholtenuitgeverij.nl/shop/manna-voor-elke-dag/ 
 

JOODSE WITZ  
Kleine Moishe keek gefascineerd toe hoe zijn moeder zachtjes crème op haar gezicht 
wreef. ‘Mama, waarom wrijf je dat op je gezicht?’ vroeg hij. ‘Om mezelf mooi te 
maken’, zei zijn moeder. Een paar minuten later begon ze de crème met een tissue te 
verwijderen. ‘Wat is er?’ vroeg Moishe. ‘Geef je het op?’ 
 

WIST JE DAT 
Herodes de Grote bekend staat als Israëls luisterrijkste maar ook als ellendigste 
koning? Hij groot was in het bouwen van steden, in pracht en praal, maar ook in haten, 
in wantrouwen en in wreedheid? Hij bij het minste of geringste wantrouwen mensen 
liet  executeren inclusief enkele van zijn eigen familieleden? 
 

TOT SLOT  
De geboorte van Yeshua verbindt ons christenen onlosmakelijk met het Joodse volk. 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  
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