
 
 
 
 

Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil.     Psalm 62:2 HSV 
Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van Hem komt mijn redding.   Psalm 62:2 NBV 
 

In de oudtestamentische tijden was de naam Yeshua (Hebreeuws voor Jezus) een 
gebruikelijke Joodse naam. Bedenk daarbij dat Jezus is afgeleid van het Latijnse woord 
Iesus en dat Iesus weer is afgeleid van het Griekse woord Jèsoes. Het Griekse Jèsoes 
is vervolgens weer afgeleid van het Hebreeuwse woord Yeshua. Messiaanse Joden in 
de wereld en gelovigen in Israël hebben het ook nooit over Jezus  maar over  Yeshua. 
 

In zijn werkwoordsvorm betekent Yeshua: redden. Maar als zelfstandig naamwoord 
betekent het: redder, bevrijder en ook redding, verlossing of heil.  
In de Tenach komen we het woord heil of redding regelmatig tegen. In Psalm 62 zelfs 
meerdere keren. Als je de Hebreeuwse grondtekst bekijkt dan staat er voor ‘mijn heil’ 
Yeshuati   (ישועתי). Yeshua (heil) en ti (mijn).  Dit kom je vele malen in de Bijbel tegen!  
 

Zo’n 2000 jaar geleden ontvingen zowel Maria als Jozef van Godswege het nieuws  
van de komende geboorte van Christus. Tot hen beide sprak de engel dat ze Hem de 
naam Jezus moesten geven (Luk. 1:31 & Matt. 1:21), eigenlijk: Yeshua. Aan Jozef werd 
verteld wat de reden voor deze naam was: en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de 
naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.   Mattheüs 1:21 
 

De Hebreeuwse naam Yeshua  ( ישוע)  komt oorspronkelijk van het Hebreeuwse woord 
Yasha wat ‘redden’, ‘bevrijden’, ‘overwinning geven aan’ betekent. Hoe mooi is het 
dat Gods Zoon als mens de naam Yeshua moest krijgen. Immers, Hij is de Redder, de 
Bevrijder en de Overwinnaar over zonde en dood!  
 

Het is zo bijzonder dat in de hele Tenach zoveel aanwijzingen vermeld staan die wijzen 
naar Yeshua, de Redder, Verlosser en Bevrijder van de wereld. Zoals in Psalm 62:2.  
Geen andere naam dan de naam van Yeshua is waard te ontvangen de glorie en ere, 
de kracht en de lof in eeuwigheid. Wat rijk als je kunt zeggen: Yeshuati, mijn Heil!  
 

GEBED 
Honderden evangelisatievideo’s met miljoenen kijkers van One For Israel dreigen van 
YouTube te worden verwijderd! Reden is een rechtszaak van orthodox-joodse organi-
saties. De messiaanse organisatie One For Israel  vraagt gebedssteun van christenen. 
Bid voor bescherming van de vrijheid van godsdienst en meningsuiting in Israël.  
 

 
    Interkerkelijke Groep Israël 23 december 2021 
                   www.interkerkelijkegroepisrael.nl 

 
 

 

http://www.interkerkelijkegroepisrael.nl/


 
 

 
                        Halva, zoete sesamlekkernij in het Midden-Oosten, met name in Israël 

 

INFO  
Wat is halva eigenlijk en waarom zou je het proberen? Lees meer hierover op:  
https://nl.woowrecipes.com/qu-es-en-realidad-la-halva-y-por-qu-deber 
Heerlijk recept voor halva met pistache & rood fruit, inclusief een filmpje: 
https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/recepten/halva-met-pistache-rood-fruit 
 

AGENDA 
Elke maandag- t/m vrijdagavond - Livestream lezing CVI vanuit Israëlcentrum Nijkerk. 
Tijd: 19:30 uur Meer info: https://christenenvoorisrael.nl/livestream 
Zaterdag 25 december - Shabbatdienst Beth HaTikvah in Veenendaal met Yair Strijker. 
Ook livestream. Info & opgave: https://www.bethhatikvah.nl/samenkomsten/ 
 

FILMPJE 
Messiaanse Worship ‘Hine El Yeshuati - Behold God is My Salvation’: 
https://www.youtube.com/watch?v=CremqjMrzAU 
 

CHASSIDISCHE WIJSHEID 
Rabbi Elia van Wyrzysk sprak eens: ‘Veel mensen denken erover na waaraan ze zich 
schuldig hebben gemaakt als het slecht met hen gaat. Slechts een enkeling vraagt zich 
af waaraan hij het verdiend heeft als het goed met hem gaat.’ 
 

TOT SLOT - ZEGENBEDE 
Moge de baby van Bethlehem je vrede geven. Moge het kind van Nazareth je vreugde 
geven. Moge de man van Galilea je kracht geven. Moge de Messias van Golgotha je 
moed geven. Moge de opgestane Jezus je hoop geven en de opgevaren Christus een 
voorsmaak van Zijn glorie.             Naar father Potter of Peckham 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël. 
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