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En de heer van de wijngaard zei: Wat zal ik doen? |k zal mijn geliefde zoon sturen.
Lukas 20:13a (Lees vanaf vers 1-15a)

Net zoals in deze gelijkenis sprak ook God: ‘Ik zal Mijn geliefde Zoon zenden!” En Hij
zond Zijn Zoon in deze wereld. En Hij ontzag Hem niet!

In de Tenach vinden we ook situaties van ‘het sturen van een geliefde zoon’. Jozef en
David namen een bijzondere plaats in binnen hun vaders gezinnen. Jozef was de een
na jongste zoon en lieveling van vader Jakob. Door dromen heen maakte God hem en
zijn familie bekend dat Jozef een machtig koning zou worden waarvoor allen zich
zouden buigen. David was de jongste van acht en uitgerekend hij werd tot koning
gezalfd. Net als Jozef was ook hij daardoor bijzonderder dan zijn broers.

Jakob stuurde Jozef erop uit om naar de welstand van zijn broers te informeren die
de schapen aan het weiden waren. Alsof Jakob zei: ‘Ik zal mijn geliefde zoon sturen’.
Terwijl hij wist dat zijn zonen Jozef haatten. Wellicht dacht ook Isai: ‘Ik zal mijn
geliefde zoon sturen’. En hij zond David naar het legerkamp van Israél dat in slagorde
stond tegenover de Filistijnen o.l.v. Goliath. David moest daar gaan informeren naar
de welstand van zijn drie oudste broers die als soldaat dienden. Waarschijnlijk speelde
ook in dit gezin jaloezie en rivaliteit. Immers, de jongste was tot koning gezalfd!
Hebben zowel Jakob als Isai misschien gedacht dat ze hun zoon wel zouden ontzien?

Zowel David als Jozef werden niet bepaald hartelijk ontvangen door hun broers. Jozefs
broers willen hem zelfs doden. Uiteindelijk verkopen ze hem. Wat ze niet weten, is
dat ze eraan meewerken dat Jozef uiteindelijk onderkoning van Egypte wordt.
Tenslotte redt Jozef Jakob en zijn gezin zelfs van de hongerdood.

Ook David wordt niet met open armen ontvangen door zijn broers. Ze zijn boos op
hem en bespotten hem. Jaloezie? David echter wordt de redder van zijn broers
doordat hij de reus Goliath verslaat en het volk bevrijdt van de vijand, de Filistijnen.

God sprak: ‘lk zal Mijn geliefde Zoon zenden’. En Hij zond Yeshua Die mens werd, in
alle eenvoud geboren. En God ontzag Hem niet! Deze Yeshua werd geboren om te
sterven, om zondaars te verzoenen met God de Vader. Als Redder van de wereld.

GEBED
Bid dat velen Gods geliefde Zoon zullen erkennen en aannemen, Joden en niet-Joden.
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Moge de Schriften Yeshua openbaren

AGENDA

Elke maandag- t/m vrijdagavond - Livestream lezing CVI vanuit Israélcentrum
Nijkerk. Tijd: 19:30 uur Meer info: https://christenenvoorisrael.nl/livestream
Zaterdag 11 december - Shabbatdienst Beth HaTikvah in Veenendaal met Leo Kraak.
Ook livestream. Meer info en opgave: https://www.bethhatikvah.nl/samenkomsten/

FILMPJES

Oegandese Joden zingen Hatikva - https://www.youtube.com/watch?v=Gdh9st1sXJI
Bovenstaande meditatie komt uit een adventspreek van W.J. Ouweneel gehouden in
de VEG in Bennekom in 2020 - https://www.youtube.com/watch ?v=P2FV836f8Hc

JOODSE WITZ

Een rabbijn en een pastoor praten samen over hun toekomst. De pastoor: ‘Als je
rabbijn bent blijf je rabbijn, de rest van je leven, maar wij kunnen bisschop worden.’
De rabbijn: ‘O, en dan?’ De pastoor: ‘Dan nog kardinaal of paus’. De rabbijn: ‘En dan?’
De pastoor: ‘En wat dan? Dacht je soms dat we God kunnen worden?’” Waarop de
rabbijn antwoordt: ‘Dat is een van ons anders wel gelukt!

INFO

Goed om eens te lezen, de standpunten van de CU en SGP ten aanzien van Israél:
https://www.christenunie.nl/standpunt/israel & https://sgp.nl/standpunten/israel
Maak kennis met Israélwinkeltje Nunspeet: https://www.israelwinkeltjenunspeet.nl/

TOT SLOT

Stel dat het mogelijk was, dat God (ondanks Zijn onvoorwaardelijke en eeuwige
beloften) Israél in de steek zou laten; dan zou Hij ook de Kerk in de steek kunnen laten!
Stel dat het mogelijk was, dat God Israél door een ander volk kon vervangen; dan zou
Hij dat ook met de Kerk kunnen doen. Dr. Michael L. Brown, Messiaanse gelovige

Shavua tov & Adonai’s zegen,
Marco en Hilda Sol

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan
de verbondenheid van christenen met Israél.
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