
 
 
 

Op die dag heb Ik Mijn hand voor hen opgeheven om hen uit het land Egypte te leiden 
naar een land dat Ik voor hen uitgezocht had, een land dat overvloeit van melk en honing. 
Het is een sieraad onder al de landen.                    Ezechiël 20:6 
 

Twee maal noemt God het land dat Hij heeft uitgekozen voor Zijn volk Israël ‘Een sieraad 
onder al de landen’ (Ez. 20:6 en 15). Veel gebieden zijn wat landschap betreft schilder-
achtiger dan Israël. Denk aan de Alpen, Noorse fjorden, Grand Canyon of de Italiaanse 
Rivièra. Toch heeft Israël iets onweerstaanbaar aantrekkelijks, en niet alleen voor Joden. 
 

Qua natuur is Israël een veelzijdig land met enorme tegenstellingen: van uitzonderlijke 
dorheid en grote vruchtbaarheid, van steile bergpassen en diepe valleien, van 
verzengende hitte overdag en bittere koude ‘s nachts. Israël kent een rijke flora en fauna. 
En historisch gezien heeft dit kleine land een grote rol gespeeld in de wereldgeschiedenis. 
Teveel om te noemen! Begrijpelijk dat Ezechiël spreekt over ‘het sieraad van alle landen’. 
 

Het land Israël is óók op een andere manier uniek. Immers, ondanks het feit dat de gehele 
aarde God toebehoort (Ps. 24:1), is dit het enige land ter wereld waarover Hij spreekt als 
‘Mijn land’. Toen, nu en tot  in de toekomst (lees bijv. Ez. 38:16). 
 

Het is het land waar God de aartsvaders ontmoette en hen en hun nakomelingen het 
land beloofde tot een eeuwigdurend bezit. De machtige tekenen en wonderen die Hij in 
Egypte bewerkte waren erop gericht om het volk in dít land te brengen. Het was in dít 
land dat het volk Gods kracht ervoer die het in staat stelde het in bezit te nemen. Het is 
het land van de rechters, de koningen, de Psalmschrijvers en van de profeten. Maar het 
is bovenal het land van de Messias. Hij is geboren in Bethlehem, opgegroeid in Nazareth 
en had Kapernaüm  als thuisbasis gedurende  de drie jaren van  Zijn openbare bediening. 
 

En Hij hield van het land en zijn natuur. Maar vóór alles hield Hij van het volk. En het was 
in dít land dat het volk Gods liefde proefde. Hier werden blinden ziende, gingen stommen 
spreken en lammen wandelen, werden doden levend gemaakt, deed God uitgestotenen 
weer thuis komen en ontvingen zondaars vergeving.  
 

En op één van de heuvels van dít land werd Hij aan het kruis genageld, gemaakt van een 
boom die in dít land gegroeid was. Het was ook in dít land dat Hij, Goddank, uit de dood 
opstond, en dood en hel overwon om de Verlosser te zijn voor allen die in Hem geloven.  
 

Hier in dít land zullen ook de laatste grote veldslagen worden geleverd, in de vlakte van 
Megido in Galilea. En zal de Messias terugkeren naar Zijn eigen land Israël. Samen met 
het Joodse volk mogen we vol verlangen uitzien naar die dag die spoedig komen zal! 
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          Israël kent een rijke Flora & Fauna  

GEBED 

Bid dat God Messiaanse gelovigen in de IDF (Israëls leger) gebruikt als zout en als licht.   
 

AGENDA 
Activiteiten Christenen voor Israël - https://christenenvoorisrael.nl/agenda/ 
17 november t/m 26 februari - In-store gallery ‘Vensters naar het Vrederijk’ in 
Nijkerk. Meer info: https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/in-store-gallery-
vensters-naar-het-vrederijk   (In de Israëlwinkel in Nijkerk) 
 

INFO  
De overdenking van deze nieuwbrief is een samenvatting van het volgende artikel:  
http://www.hadderech.nl/index.php/maandblad/bijbelstudie/444-het-unieke-van-
het-land-israel 
 

FILMPJES 
Laat je bemoedigen door Joshua Aaron & Aaron Shust met het nummer None Like 
You, live bij de Toren van David - https://youtu.be/Qk5KHyEbDFc 
In oktober verwelkomde Israël duizenden leden van Lost Tribe of Israël: 
https://www.youtube.com/watch?v=VW64pPX_-Gg 
 

WIST JE DAT 
Het koraalrif in de golf van Eilat één van de drie rijkste koraalriffen ter wereld is, met 
een grote variatie aan tropische vissen en andere organismen? Na de opening van het 
Suezkanaal in 1869 meer dan 200 soorten tropische zeedieren vanuit de Rode Zee 
naar het oostelijk deel van de Middellandse Zee trokken? 
 

TOT SLOT  
De Bijbel draagt geen titel.  Maar als hij er een droeg zou het kunnen zijn:  Hij komt.  
Oepke Noordmans - theoloog en hervormd predikant (1871 - 1956) 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  
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