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Een poos geleden stond in het IB magazine het artikel ‘Vijf redenen waarom Israél
belangrijk is’. In deze nieuwsbrief een samenvatting ervan. Waarschijnlijk weten we
het allemaal wel, maar toch is het goed om er af en toe weer bij te worden bepaald.

1. God houdt van het volk - Deut. 7:6-7. God laat geen twijfel bestaan over Zijn liefde
voor het Joodse volk. Hij noemt hen Zijn kind, Zijn oogappel en Zijn vrouw. Als we ons
willen bezighouden met wat God belangrijk vindt, dan kunnen we niet om Israél heen.
2. Ze schreven Gods Woord - Rom. 3:1-2. God liet de Bijbel schrijven door ongeveer
40 verschillende mannen. Ze leefden in verschillende tijden en landen en kwamen uit
alle lagen van de bevolking. Maar één ding hadden ze gemeen: ze waren allemaal
Joods. En dat niet alleen. Door de eeuwen heen gebruikte God Zijn volk ook om de
Bijbel nauwkeurig door te geven van generatie op generatie. De Bijbel waar we
dagelijks uit lezen, hebben we te danken aan het Joodse volk!

3. De Heere Jezus is Joods - Rom. 9:5. De Heere Jezus werd geboren als Joodse man
in het land Israél. Hij bezocht de synagoge, gaf onderwijs in de tempel en stierf als de
Koning van de Joden. Maar ook in de toekomst is Zijn Joodse identiteit essentieel. Als
Hij regeert vanuit Jeruzalem zal Hij dat doen als de Zoon van David.

4. Paulus had verdriet om hen - Rom. 9:1-3. Paulus, de apostel voor de heidenen,
gebruikt indringende woorden als hij spreekt over zijn volksgenoten. Midden in de
Romeinenbrief, die het fundament van ons geloof uitlegt, wijdt hij drie hoofdstukken
aan het Joodse volk. Hij gaat zo ver dat hij zelfs zijn eigen redding zou willen opgeven
in ruil voor die van hen. Raakt de geestelijke situatie van het Joodse volk ons ook zo?
5. God heeft een plan met hen - Jer. 29:11. Veel Bijbelse profetieén wachten nog op
hun vervulling. Die profetieén zullen net zo letterlijk vervuld worden als die over de
eerste komst van de Heere Jezus. Ook bij Gods scenario voor de toekomst geeft Hij
Israél een centrale rol. De Heere Jezus komt terug op de Olijfberg en zal regeren vanuit
Jeruzalem. Petrus roept zijn volksgenoten op om tot geloof te komen zodat God ‘Jezus
zal zenden’ (Hand. 3:19-20). Christus’ wederkomst en Zijn komende Koninkrijk zijn in
de Bijbel niet los te zien van Israél.

GEBED
Bid voor groeiende aandacht, verbondenheid en gebed onder christenen voor Israél.


http://www.interkerkelijkegroepisrael.nl/

Sinds 1948 zijn er miljoenen Joden teruggekeerd naar Israél

AGENDA

Woensdag 10 november - Studieavond CVI in Wageningen met als thema ‘De Strijd
rondom Gods volk’: https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/studieavond-
met-ds-frank-heikoop-in-wageningen-over-de-strijd-rondom-gods-volk

Zaterdag 13 november - Concert van het Hineni Symfonie Orkest in Haarlem:
https://www.hinenisymfonieorkest.nl/concerten/

INFO
Ontroerend getuigenis: https.//www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-
bijbelstudie/2021/09/24/Afblijven-dat-is-van-mij?originNode=779

NIEUWE LINK & TOELICHTING
Nieuwe link op onze website: https.//www.oudesporen.nl/ Deze site wil gezond en
verdiepend Bijbelstudiemateriaal aanreiken aan geinteresseerden.

FILMPJE
Al 25 jaar 'Breng de Joden thuis': https.//www.youtube.com/watch?v=tviAg6gbFq4

WIST JE DAT

Veel mensen bij Israél vaak denken aan een religieus volk? Het overgrote deel van de
bevolking (49%) echter seculier/niet religieus is? De ultra-orthodoxen, die zeer
religieus zijn, 9% van de bevolking uitmaken, en de orthodoxen 13%? Er 29% vaak
alleen bepaalde Joodse gebruiken volgen vanuit cultureel oogpunt in plaats vanuit
religieuze overtuiging? Het exacte aantal Joodse Israéli’s dat de Heere Jezus als
Messias erkent, onzeker is? Hun aantal geschat wordt tussen de 30.000 en 50.000
(minder dan 1%)? Hun aantal gelukkig groeit?

TOT SLOT
Als we ons willen bezighouden met wat God belangrijk vindt, dan kunnen we niet om
Israél heen.

Shavua tov & Adonai’s zegen,
Marco en Hilda Sol

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan
de verbondenheid van christenen met Israél.
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