
 
 
 

Wanneer een man pas een vrouw genomen heeft, mag hij niet met het leger 
uittrekken, en mag men hem geen enkele verplichting opleggen. Een jaar lang zal hij 
vrij zijn ten behoeve van zijn huis zodat hij zijn vrouw, die hij genomen heeft, kan 
verblijden.            Deuteronomium 24:5 
 

Vaak denken mensen dat de Torah vooral regels bevat die de mens beperken. Maar 
bovenstaande wet laat een ander beeld zien. Immers hoe mooi is het dat God dit 
voorschrift  geeft voor  de pas  getrouwde man betreffende  het eerste huwelijksjaar!  
 

Er staat expliciet dat de man in het eerste huwelijksjaar zijn echtgenote blij moet 
maken en niet andersom. Rabbijnen leren dat de reden hiervoor is, dat de vrouw 
meer thuis is dan hij. Zij wordt vaak geconfronteerd met het huishouden, de kinderen 
en de sleur. Daarom moet uitgerekend zij verblijd worden. En daarom is het een plicht 
van de man richting zijn vrouw en niet omgekeerd. 
 

Een rabbijn ging in op de vraag ‘Hoe verblijdt een man dan zijn kersverse bruid?’ En 
hij schreef: ‘Niet met chocolade, cadeaus of met een creditcard! De weg naar het 
antwoord is eenvoudig: Vraag het aan de vrouw. Zeker 95 procent van de vrouwen 
zal antwoorden: 'Door met elkaar praten'. En dit maak je concreet door als jong 
echtpaar elke dag tijd te nemen om samen te praten. Ga dus niet televisiekijken, op 
koffiebezoek bij een tante of samen joggen - waar op zichzelf natuurlijk niets mis mee 
is - maar ga met elkaar praten. Doe dat elke dag bijvoorbeeld een uur lang.’  
Als man en vrouw zich op deze wijze één jaar volledig aan elkaar wijden, leren ze 
elkaar door en door kennen en wordt er een stabiele basis voor hun huwelijk gelegd.  
 

Tot slot geeft deze rabbijn nog een gouden tip: Er zijn echtparen die geen fijn 
huwelijks- en gezinsleven kennen. Creëer dan als echtpaar een virtueel eerste 
huwelijksjaar. Gehoorzaam daarbij aan het bovenstaande gebod dat de man zijn 
vrouw moet verblijden: ofwel één uur per dag samen gezellig praten. Uiteraard onder 
vier ogen: zonder kinderen, zonder beeldscherm en zonder overige bezigheden. Het 
zal je huwelijk ten goede komen!  
 
GEBED 
Israël heeft behoefte aan regenwater uit de hemel. Bid je mee voor regen in de juiste 
hoeveelheden en op de juiste plaatsen?  
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    Huwelijksinvestering 

AGENDA 
Kijk voor diverse lezingen CVI op - https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten 
Dinsdag 26 okt. en 2, 9 en 16 nov. - Serie lezingen 'Gods plan met Israël' in Kampen: 
https://www.israelendebijbel.nl/k/nl/n840/news/view/13869/10196/israel-en-het-
land-(serie-kampen).html 
 

INFO  
Rabbijn R. Evers schreef jaren geleden het boeiende artikel ‘Het eerste huwelijksjaar’: 
https://www.jodendom-online.nl/articles.php?view=article&id=574 
‘Hoe vind je in de orthodox-Joodse gemeenschap de ideale partner?’ Mooi artikel 
van Ruben Ridderhof:   https://isreality.nl/blogs/joodse-liefdeslessen-kosher-daten/ 
 

JOODSE WITZ  
Een echtpaar was aan het winkelen in een groot winkelcentrum. Ineens merkte de 
vrouw op dat ze haar man uit het oog was verloren. Nadat ze hem overal had gezocht, 
belde ze eindelijk zijn mobiele telefoon en zei: “Shimon, ik heb overal gekeken! Waar 
ben je?” Waarop hij antwoordde: "Schat, herinner je je die juwelier waar je de 
bijpassende diamanten oorbellen zag en er helemaal emotioneel over werd, maar ik 
ze toen niet kon betalen, en ik je beloofde dat ik ze ooit voor je zou halen?" De vrouw, 
die zoveel liefde en bewondering voelde voor haar attente echtgenoot, zei: "O, dat 
herinner ik me zeker, schat." "Nou, ik ben in de kroeg recht tegenover die winkel!" 
 

FILMPJE 
Hebrew Worship ‘Terugkomen bij U’ door Yaron Cherniak - רניאק'צ ירון | אליך אשוב  
met Nederlandse ondertiteling: https://www.youtube.com/watch?v=VfxprvmnfFs 
 

TOT SLOT  
Uw richtlijnen verheugen mij, ze geven mij goede raad.  Psalm 119:24 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  
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