
 
 
 

U mag zes jaar uw land bezaaien, en de opbrengst ervan verzamelen, maar in het 
zevende jaar moet u het met rust laten en het braak laten liggen.      Exodus 23:10  
 

Vanaf Rosh Hashana (Joodse Nieuwjaar, september 2021) is Israël weer  begonnen 
met het in acht nemen van een shmita jaar, een sabbatsjaar voor het land.  
 

God gebood het volk Israël om na elke periode van zes jaren het land in het 7de jaar 
niet te bewerken (Lev. 25:1-7), het zogeheten shmita gebod. Het land was dan als het 
ware een jaar zonder eigenaar en iedereen mocht ervan eten. Zo kon het volk laten 
zien dat zij in gehoorzaamheid en afhankelijkheid op Gods zegen zouden kunnen 
wachten, zonder daar zelf invloed op uit te oefenen. Tijdens dit sabbatsjaar mochten 
er ook geen schulden geïnd worden (Deut. 15:1-9; 31:10). God verbond een belofte  
aan het naleven van het sabbatsjaar:  Hij zou hen het jaar voorafgaand aan het 
sabbatsjaar drie keer zoveel opbrengst geven en er zou rust en vrede in het land zijn 
(Lev. 25:18-22). Echter, het niet onderhouden ervan zou het volk rampspoed brengen.  
 

Door afnemend geloof en groeiende bevolking - vooral toen handel en ondernemen 
steeds belangrijker werden - werd ook het handhaven van het sabbatjaar moeilijker. 
Het shmita gebod werd steeds vaker overtreden (al in Bijbel) en niet zonder gevolgen.  
 

Waarom het sabbatsjaar? Iemand verwoordde het als volgt: ‘Het sabbatsjaar is in 
meerdere opzichten van betekenis: religieus/liturgisch, ecologisch/economisch en 
diaconaal en pastoraal.’  
 

In eerste plaats is het houden van het sabbatsjaar een erkenning van de afhanke-
lijkheid van de mens aan de Schepper in plaats van aan de schepping. Daarnaast heeft 
de grond veel baat bij deze gewoonte. Ook had deze wet ten doel dat er niemand arm 
behoefde te zijn (Deut. 15:4-11). Dit jaar van rust voor het land was dus een grote 
zegen, zowel voor de boeren en hun knechten en vee, alsook voor de armen en 
vreemdelingen, én daarnaast ook voor hen die schulden hadden.   
 

Wat zou de wereld er veel baat bij hebben als de principes van deze bijzondere 
Goddelijke voorzienende Torah-wetgeving worden overdacht  én  worden toegepast!   
 
GEBED 
Bid dat steeds meer christenen en kerken de bijzondere plek van Israël in Gods heils-
plan zullen ontdekken, en Israël zullen gaan steunen in gebed en met woord en daad.   

 

    Interkerkelijke Groep Israël 7 oktober 2021 
                www.interkerkelijkegroepisrael.nl 

 
 

 

http://www.interkerkelijkegroepisrael.nl/


 

 
 

AGENDA 
Kijk voor diverse lezingen CVI op - https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten 
Woensdag 13 oktober - Yom HaAliyah: https://www.beleven.org/feest/yom_haaliyah 

Woensdag 13 en 27 oktober, 10 en 17 november - Bijbelstudieserie 'De strijd om het 
beloofde land' in Bunschoten door Theo Niemeijer: https://www.zoeklicht.nl/agenda 
Zaterdag 16 oktober - Israëlconcert van het Hineni Symfonie Orkest in Nijkerk: 
https://www.hinenisymfonieorkest.nl/concerten/ 
 

INFO 
Boeiend artikel over een Joodse wijnbouwer die in de huidige tijd het sabbatsjaar 
serieus neemt: https://wakeup.nu/het-wonder-van-het-sabbatsjaar/ 
Verouderd maar toch interessant RD-artikel ‘Sabbatsjaar nog steeds van betekenis’:  
https://www.rd.nl/artikel/207870-sabbatsjaar-nog-steeds-van-betekenis 
 

FILMPJE 
Kort filmpje ‘Wat is het shmita jaar en wat betekent het voor Israël en het JNF?’ 
https://www.youtube.com/watch?v=Tye5Zqyg-V0 
 

WIST JE DAT 
De Torah een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet (Hebr. 
10:1)? Bijvoorbeeld het sabbatsjaar symbolisch spreekt van het toekomstige Vrederijk 
van de Messias? Dit Vrederijk, volgens de verwachting van velen waaronder 
rabbijnen, in het zevende  millennium na de scheppingsweek zal vallen? Het sabbats-
jaar specifiek vooruitziet op de rust (vgl. Hebr. 4:9) die in het Vrederijk gaat komen? 
 

GEDACHTENPRIKKEL 
We strooien liever kunstmest om op korte termijn nog iets meer uit de grond te halen, 
dan dat we de grond een jaar rust gunnen. 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  
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