
 
 
 

Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg, en toen hij hem zag, ging hij aan 
de overkant voorbij. Evenzo ging ook een Leviet, toen hij op die plek kwam en hem 
zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn 
buurt, en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. Luk. 10:31-33  
 

Enige tijd geleden hoorden we een preek over de gelijkenis van de Barmhartige 
Samaritaan in zijn Joodse context. We dachten dat we dit verhaal vrij goed kenden, 
maar de uitleg die we in die eredienst ontvingen was compleet nieuw voor ons. Iets 
van deze uitleg over Luk. 10:25-37 willen we graag  in deze nieuwsbrief met je delen. 
Het is goed om eerst zelf ook even deze hele gelijkenis te lezen, voor je verder gaat.   
 

In de gelijkenis daalt een man af van Jeruzalem naar Jericho. Deze man symboliseert 
de wetgeleerde wiens vraag aanleiding is voor deze gelijkenis (vs. 25). Het betreft hier 
niet alleen een geografisch afdalen, maar ook een geestelijk afdalen. De man keerde 
namelijk Jeruzalem - de stad van God - de rug toe en trok naar Jericho, een goddeloze 
stad. Dat had gevolgen: hij werd beroofd, in elkaar geslagen en vervolgens voor half-
dood achtergelaten. Als niemand de man zou helpen, dan zou hij zeker sterven. 
 

Dan passeren vervolgens een priester en een Leviet. De priester symboliseert de 
Tempeldienst en de Leviet de Wet. Geen van beiden biedt de man hulp, of kán hem 
helpen. Want het antwoord op de kernvraag ‘Wat moet ik doen om het eeuwige leven 
te beërven?’ (vs. 25) ligt niet in het houden van de Wet of in het brengen van offers.    
 

De man wordt halfdood achtergelaten. Het toont de lezer hoe de man van God is 
afgeweken en dus geestelijk halfdood is. Hij kan niets meer. Dat was de positie van de 
wetgeleerde in de gelijkenis en dat is ook de positie van Israël vandaag. Wet noch 
offerdienst helpt hen uit hun geestelijk halfdode positie te komen, noch biedt redding. 
 

Er was en is echter Eén die dat wel kan: de Barmhartige Samaritaan (vs. 33). De 
Samaritaan is een beeld van de Here Jezus. In Joh. 8:48 wordt Hij ermee vergeleken. 
En zoals de Samaritaan in Luk. 10:35 zelfs een prijs betaalde om de man te redden,  
zo betaalde de Here Jezus met Zijn leven om de mens te redden, Jood en Griek. Hij 
was de Enige die de wetgeleerde kon helpen, en Hij is Enige die Israël als volk kan 
helpen.  Meer nog: Hij is ‘met innerlijke ontferming bewogen’ (Luk. 10:33).   
 

GEBED 
Veel orthodoxe Joden verwachten het nog steeds van de Wet en van de toekomstige 
Tempeldienst.  Bid dat ze Yeshua mogen leren kennen, de enige weg tot behoudenis.   
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            Joden bidden bij de Klaagmuur, rond 1880 

 

AGENDA 

Zondag 3 oktober - Israël zondag.   Voor meer info: http://hetcis.nl/israelzondagen/ 
Donderdag 14 oktober -  Israël-avond in Barneveld.  Voor mee info: zie extra bijlage.  
 

INFO  
De volledige preek over de Barmhartige Samaritaan in zijn Joodse context is te 
beluisteren via de link:  https://www.youtube.com/watch?v=coagD9eLg6s 
Wat een boeiend getuigenis: http://www.hadderech.nl/index.php/identiteit/453-
een-bloemenkrans-in-plaats-van-as 
 

FILMPJE 
Afgelopen 14 september maakten 144 Oekraïense Joden aliyah en vertrokken naar 
Israël. Bekijk hier de beelden: https://www.youtube.com/watch?v=tviAg6gbFq4 
 

CHASSIDISCHE WIJSHEID 
Men vroeg aan rabbi Naftali van Ropczyce: ‘Waar bevindt zich de boze lust?’ Zijn 
antwoord was: ‘Hij is overal waar men denkt dat hij niet is.’ 
 

WIST JE DAT  
Veel Joden vandaag Jezus als Samaritaan zien, iemand die je op afstand moet houden? 
De rovers in de gelijkenis voor het antisemitisme staan? Israël er steeds meer alleen 
voor komt te staan? Het moment komen gaat dat het Joodse volk de Naam van 
Yeshua zal aanroepen en tot bekering zal komen? Ezechiël over dat moment spreekt 
als over ‘beenderen die tot leven zullen komen’?  
 

TOT SLOT  
Het is dankzij Joodse profeten en apostelen dat wij tot kennis van hun Messias 
mochten komen.  Ton Stier (Stichting Israël en de Bijbel) 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  
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