
 
 
 

Momenteel vieren de Joden Soekot. En volgende week worden de najaarsfeesten 
afgesloten met Simchat Torah (Vreugde der Wet), het feest van de Torah die God aan 
Israël gaf. Jaarlijks wordt de hele Torah gelezen. Op Simchat Torah wordt Deutero-
nomium uitgelezen en begint men weer in Genesis. Dit in één samenkomst lezen van 
zowel het einde als ook het begin geeft aan dat het lezen van de Torah nooit stopt.  
 

Simchat Torah is een vrolijk feest waarbij gezongen en gedanst wordt waarbij de 
Torah rollen door de synagoge worden gedragen. Kleine kinderen worden daarbij 
door hun vader op de schouders gedragen.  Er is  een speciale liturgie voor deze dag.  
 

Er wordt over de Torah gejubeld en gejuicht, want zij heeft vreugde en verrukking 
gebracht. Zij wordt gezien als de  levensbron die verkwikking brengt en verblijdt.  Ook 
wordt de Torah beschouwd als een lamp voor de voet. Dat doet direct denken aan 
vers 105 van Psalm 119, de psalm die de gave van Gods Torah vreugdevol bezingt.  
 

Het is zo bijzonder dat in de middeleeuwen het vieren van Simchat Torah gepaard 
ging met het ontsteken van grote vuren om zo licht te brengen. Een dag lang werd 
het vuur brandend gehouden, zichtbaar van verre. Zo werd uitgedrukt dat de Torah, 
het Woord van God, ‘een lamp voor onze voet en een licht op ons pad' is (Ps. 119:105). 
 

Frappant om later te lezen dat Jezus - het vleesgeworden Woord - beschreven wordt 
als het ‘Licht der wereld’. Het is een aanrader om Psalm 119 eens rustig door te lezen. 
Niet door de Joodse bril waarbij met het Woord uitsluitend de Torah wordt bedoeld, 
maar vertaal overal waar ‘woord’ en ‘wet’ staat eens met ‘Jezus’. Van vreugde zou je 
haast een rondedansje in de kerk willen maken! Zo vreemd is Simchat Torah nog niet.  
 

Al is een rondedansje misschien een brug te ver, het is goed te beseffen dat we iets 
heel waardevols in handen hebben gekregen. Zó waardevol, dat dit het meest 
kostbare is, dat we ooit onder ogen en in handen kunnen krijgen: Gods eigen Woord. 
Mag het een bron van vreugde voor ons zijn. Eigenlijk zouden we iedere dag Simchat 
Torah kunnen vieren. Maar dan in de vervulde vorm: Simchat Yeshua, ‘Vreugde van 
Jezus’. Want Hij is de ware vervulling van Simchat Torah, het Licht der wereld!  
 

GEBED 
Bid dat voor vele Joodse mensen Simchat Torah tot een Simchat Yeshua mag worden, 
en ze het Levende Woord & het Licht der wereld mogen leren kennen en aannemen.  
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    Dansend met een Torah-rol met Simchat Torah 

 

AGENDA 
Woensdag 29 september - Simchat Torah (Vreugde van de Wet) 
Tot zaterdag 30 oktober - Zomertentoonstelling CVI in Nijkerk met als thema:  'Tijdreis 
met Janiv' in Nijkerk. Voor meer info en opgave: https://zomertentoonstelling.nl/ 
 

INFO  
‘Kun je blij zijn met de wet?’ - https://www.christenenvoorisrael.nl/videos/prof-dr-
willem-j-ouweneel-kun-je-blij-zijn-met-de-wet    Verhelderend artikel W. J. Ouweneel.  
 

FILMPJES 
Simchat Torah around the world -  https://www.youtube.com/watch?v=kpJ31ffnFJo 
Beelden Simchat Torah 2016 - https://www.youtube.com/watch?v=9SohvYnW9U0 
Jong geleerd, oud gedaan - https://www.youtube.com/watch?v=UomRsR7MBFo 
 

JOODSE WITZ  
Dhr. Cohen komt bij de Rabbijn: ‘Ik zit met een probleem, vanavond begint Jom Kipoer 
(Grote Verzoendag) met de Kol Nidre-dienst, maar er is ook de Europacupfinale Ajax 
- AC Milan op TV. Wat moet ik doen?’ Rabbijn: ‘Heb je een videorecorder?’ Cohen: 
‘Ja.’ Rabbijn: ‘Maar dan kan je het toch opnemen?’ Cohen (hoopvol): ‘De hele dienst?’ 
 

WIST JE DAT 
Simchat Torah i.t.t. tot Jom Kipoer en Soekot niet door God is ingesteld? Dit feest 
waarschijnlijk rond de 9de eeuw tijdens de Babylonische ballingschap ontstond? Het 
volk Israël zich in die tijd niet meer hield aan de wetten van God? Daarom besloten 
werd om de Torah niet meer in drie, maar in één jaar in zijn geheel te lezen? 
 

TOT SLOT  
Wie jong Torah leert is als inkt geschreven op een schoon vel papier, wie op latere 
leeftijd leert is als inkt geschreven op vlekkerig papier.      Uit de Talmoed 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  
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