
 
 
 

 

Dit is voor u tot een eeuwige verordening om voor de Israëlieten eenmaal per jaar 
verzoening te doen voor al hun zonden. En men deed zoals de HEERE Mozes geboden 
had. Leviticus 16:34 
 

Yom Kippoer of Grote Verzoendag is de belangrijkste en ernstigste vastendag in het 
Joodse jaar. Deze dag moet in totale rust en onthouding worden doorgebracht: geen 
enkele bezigheid mag worden verricht. Het was de enige dag in het jaar dat de hoge-
priester de meest heilige ruimte achter het voorhangsel in de tempel in Jeruzalem 
mocht betreden om verzoening te doen voor de zonden van het volk. In Leviticus 16 
worden instructies en voorschriften voor Yom Kippoer gegeven.  
 

Het is al sinds bijna 2000 jaar dat het Joodse volk Yom Kippoer viert zonder tempel en 
zonder offerdienst (én nog belangrijker: zonder haar Messias!). Het is interessant dat 
zelfs de Talmoed opmerkt dat de relatie met God vanaf de eerste  eeuw verstoord is. 
De Talmoed beschrijft dat 40 jaar voor de val van de tempel het offer op Yom Kippoer 
niet meer door de Heer werd aanvaard. Dit betekent dat er al vanaf het jaar 30 tot de 
verwoesting van de tempel in 70 na Christus, geen verzoening door de offerdienst 
meer mogelijk was. Als we denken aan het jaar 30, dan is dat de periode van de dood 
en opstanding van de Here Jezus. Heel bijzonder om te zien dat er zelfs in de rabbijnse 
overleveringen onbedoeld hints liggen naar het Lam van God (uitgebreide info 
hierover: https://www.jesussaves.nl/jezus-de-vervulling-van-jom-kippoer).  
 

Gods instructies in de Torah, in Leviticus 16 en 23, verwijzen naar de komende 
Messias, Yeshua en hoe Hij ons allen op één dag zou verlossen door Zijn bloed. Zoals 
God verklaarde door de profeet Zacharia: Ik zal de ongerechtigheid van dit land op 
één dag wegnemen (Zacharia 3:9). God heeft precies gedaan wat Hij beloofd heeft. 
Want de allergrootste Verzoening heeft  plaatsgevonden  op het kruis  van Golgotha. 
In de nabije toekomst zal de vervulling van dit feest volkomen worden. Israël zal dan,  
als de Messias Zijn troon op aarde vestigt, berouw tonen over de kruisiging en over 
het niet erkennen van de Zoon van God als Verlosser. God zal hen in Zijn  goedheid en 
genade hun zonden vergeven (Zacharia 12:10).   Wat een geweldige dag  zal dat zijn! 
 

GEBED 
Dank God dat de Messiaanse beweging in Israël groeit. Het zijn de eerstelingen die 
Jezus de Messias al kennen. God werkt altijd vanuit het kleine naar het grotere. Zijn  
verlangen is dat heel Israël tot Hem komt. Bid voor groei van de Messiaanse beweging.  

 

    Interkerkelijke Groep Israël 9 september 2021 
                  www.interkerkelijkegroepisrael.nl 
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AGENDA 
Donderdag 16 september - Yom Kippoer (Grote Verzoendag) 
Donderdag 16 en 30 september en 14 oktober -  Bijbelstudieserie ‘Het geheim van 
Israël’ in Bunschoten: https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/studieavond-
met-ds-henk-poot-in-bunschoten-over-het-geheim-van-israel-1-3     (door Henk Poot) 
 

INFO 
Boeiend en bemoedigend artikel over wonderen tijdens de zesdaagse Yom Kippoer 
oorlog in 1973: http://www.dewoesteweg.nl/israel-eindtijd/zesdaagse-oorlog/ 
 

FILMPJE 
Uitleg van Grote Verzoendag (in het Engels) met mooie verhelderende beelden: 
https://www.youtube.com/watch?v=4UYT-0AmlnA 
Israël oogst jaarlijks 40.000 ton verse granaatappels. Lees over de tien gezondheids-
effecten van deze prachtige heerlijke vrucht: https://www.israelnieuws.nl/post/10-
goede-redenen-om-van-de-granaatappel-te-houden 
 

NIEUWE LINK 
In de buurt van Antwerpen? Bezoek dan eens Hoffy’s koosjer restaurant en geniet  
van de traditionele Joodse keuken: https://hoffys.be/nl/nl-home/ 
 

WIST JE DAT 
Tijdens Yom Kippoer in de sjoel gelezen wordt uit het boek Jona? Men gelooft dat als 
God zelfs goed was voor het heidense Ninevé, Hij ook vergevingsgezind zal zijn voor 
Zijn volk als het spijt heeft van zijn fouten? Aan het einde van de dag er op de sjofar 
(ramshoorn) geblazen wordt? Joden dan tegen elkaar zeggen: ‘Volgend jaar in 
Jeruzalem’? Ze daarmee vooruit wijzen naar de komst van de Messias?  
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  
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