
 
 

 
Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: De feestdagen van de HEERE, die u moet 
uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn Mijn feestdagen (…) Dit zijn de 
feestdagen van de HEERE, de heilige samenkomsten, die u op hun vastgestelde tijd 
moet uitroepen. Leviticus 23:2 en 4 
 

De Bijbelse feesten zijn geen ‘cultureel interessante’ feesten. Het zijn de feestdagen 
van de Heere.  En ze hebben ook ons,  gelovigen uit de volken, heel veel te zeggen. 
Om welke feesten het gaat lees je in Leviticus 23 waar God ze als een wet aan Zijn 
volk  geeft. De feesten omvatten vier voorjaarsfeesten: Pasen (Pesach), Feest van de 
ongezuurde broden (Matsot), Feest van de Eerstelingen (Jom Bikkurim) en 
Wekenfeest/Pinksteren (Shavoeot). En drie najaarsfeesten: Dag van de Bazuinen (Jom 
Teruah/Rosj Hasjana), Grote verzoendag (Jom Kippoer) en Loofhuttenfeest (Soekot). 
 

Wat betekenen deze feesten  voor Christenen? Paulus begreep als geen ander dat de 
Bijbelse feesten voortekenen zijn van Gods plan met deze wereld. Hij schreef aan de 
Kolossenzen dat de feesten voortekenen zijn van de toekomst (en dus niet alleen 
terugwijzen naar dingen die al gebeurd zijn): Laat dus niemand u veroordelen inzake 
eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan (eerste dag van 
iedere maand) of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige 
dingen, maar het lichaam is van Christus (Kolossenzen 2:16-17). 
  

Elk van de zeven (symbool van volheid!) Bijbelse feesten is een schaduw van een 
Bijbelse (toekomstige) gebeurtenis. En elk feest stelt Jezus Christus centraal en 
spreekt van Zijn rol in Gods heilsplan voor deze wereld.  Waarbij de voorjaarsfeesten 
de eerste komst van Jezus Christus weerspiegelen en dus al zijn vervuld. Terwijl de 
najaarsfeesten nog op vervulling wachten rondom de wederkomst van Christus. 
 

Volgende week vieren de Joden Rosj Hasjana, het 1ste najaarsfeest. Ook genoemd ‘dag 
van de bazuin’ (Lev. 23:23-25). Het is een dag van rust, én van bazuingeschal. Een feest 
met een diepe inhoud waarbij we verwachtingsvol mogen uitzien naar de  spoedige 
vervulling ervan.  Voor meer info: https://www.godskalender.nl/onvervulde-feesten/ 
 
GEBED 
Bid dat de huidige crisisperiode in Israël ertoe mag bijdragen dat Gods Geest ogen en 
harten opent en dat Yeshua herkent mag worden in de drie komende najaarsfeesten. 
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         Het blazen op de sjofar tijdens Rosj Hasjana 
 

AGENDA 
Maandag 6 september - Studieavond CVI met ds. Henk Poot in Soest over 'Dag van 
het bazuingeschal'. Meer info: https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten 
Dinsdag 7 en woensdag 8 september - Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar).  
 

INFO  
Wat is er veel te leren van het vroegere Joodse huwelijksritueel! Een ware eyeopener: 
https://www.derank.org/images/Het_mysterie_van_de_bruid_en_de_bruidegom.pdf 
Vele duizenden witte ooievaars maken momenteel een tussenstop in Israël:  
https://www.israelnieuws.nl/post/de-witte-ooievaren-zijn-terug-in-isra%C3%ABl-op-
hun-jaarlijkse-tussenstop-richting-het-zuiden 
 

FILMPJES 
Deze Rosj Hasjana Music Video delen we voor de derde keer, want hij blijft zo mooi: 
https://www.youtube.com/watch?v=vCYRM7KYJY4 
Bemoedigende Hebrew Worship: https://www.youtube.com/watch?v=Zkb0NYPp_cs 
Prachtig, the sky above Israel: https://www.youtube.com/watch?v=vtdpP0_kBMw 
 

WIST JE DAT 
Er vaak wordt gesproken over 'Joodse feesten’ in plaats van over ‘de feesten van de 
Heere’? De betekenis ervan daardoor bij veel christenen onbekend is? Johannes de 
Heer in de vorige eeuw al een uitgebreide brochure over de Bijbelse feesten schreef? 
Hij daarin haarscherp en bloemrijk verhaalde over de diepe betekenis van deze 
feesten, waarmee de Gemeente van Christus zicht kon krijgen op Gods Reddingsplan?  
 

TOT SLOT  
De feesten van de Heere zijn als de kroonjuwelen van het geloofsleven, waarin op 
gezette tijden,  in een jaarlijkse cyclus,  het Heilsplan herdacht  en gerepeteerd wordt. 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 
 

 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  
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