
DE WIJSHEID VAN EEN RABBI 
 
Een man deed zijn beklag bij rabbi Meïr Jechiël van Ostrovze: ‘Ik heb de winkel 
van mijn vader geërfd. Zolang hij leefde, bracht de winkel genoeg op om het 
gezin te onderhouden maar tegenwoordig niet meer.’  
 

 
 
De rabbi vroeg hem: ‘Wat doe je de hele dag?’ ‘Wat zou ik moeten doen? Ik sta 
in de winkel.’ ‘En als er geen klanten zijn, waarmee verdrijf je de tijd dan?’ ‘Ik 
lees de krant.’  
 

 
 
‘Nu begrijp ik het’, zei de rabbi. ‘Je vader nam steeds een van de Heilige Boeken 
mee naar de winkel en las daar elke vrije minuut in. De boze lust vond dat maar 
niets en stuurde voortdurend klanten om hem van het bestuderen van de Torah 
af te houden. Waarom zou hij jou dan klanten sturen?’ 
 
 
 
 
 
 


