
 
 
 

En de hele menigte van hen stond op en leidde Hem naar Pilatus. En zij begonnen Hem te 
beschuldigen en zeiden: Wij hebben ontdekt dat Deze het volk afvallig maakt,(…) en dat 
Hij van Zichzelf zegt dat Hij Christus, de Koning, is.                  Lukas 23:1-2 
 

‘What’s in a name’ zei Shakespeare eens. Het betekent zoiets als ‘wat zegt nu een naam?’ 
Dit lijkt van toepassing op onze cultuur waarin kinderen meestal een naam krijgen die 
mooi en trendy is, maar die verder van weinig betekenis is, al zijn er ook uitzonderingen.    
 

In het Jodendom wordt veel meer belang gehecht aan een naam. Een (Hebreeuwse) 
naam wordt veelal weloverwogen gekozen. De naamgeving aan een Joods kind wordt 
ervaren  als een spiritueel moment. De wijzen zeggen dat het geven van een naam aan 
een baby een statement is van haar karakter, haar speciaal-zijn en van haar levenspad.  
 

In Bijbelse tijd was het geven van een naam al heel belangrijk. Namen in de Bijbel hebben 
dan ook altijd een betekenis. Ze vertellen ons iets. Zo ook de naam Jezus, Yeshua in het 
Hebreeuws. Het betekent: De Heere redt. Deze naam was onder het Joodse volk 
algemeen bekend. Men gaf de naam Jezus aan Joodse zonen als teken van hoop op de 
verlossing door een Messias die door God was beloofd.  
 

Zo ook in het gezin van Jozef en Maria. Een engel vertelde Jozef dat Maria, zijn vrouw, 
een Zoon zou baren en dat zij Hem de naam Jezus zouden geven. En hij voegde eraan 
toe: Want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden (Mat. 1:21b).  Deze Joodse jongen 
die de naam Jezus droeg, was daarmee niet slechts een teken van hoop op de komst van 
de Messias, de Verlosser: Hij was Zelf de beloofde Messias, de vervulling van de belofte! 
 

Hoe vernederend was het dan ook toen het hele Sanhedrin (vgl. Luk. 22:66, overpriesters 
en Schriftgeleerden) over Hem sprak als ‘Deze die het volk afvallig maakt’. Ze konden Zijn 
Naam niet eens over hun lippen krijgen. Er was zoveel verachting in hun stem en hart.     
 

Slechts korte tijd later werd de aanklacht tegen Jezus (Luk. 23:2) in de volgende woorden 
op een bordje boven Zijn hoofd aan het kruis gehangen: Dit is de Koning der Joden (vs. 
38).  En juist die aanklacht tegen Deze die het volk afvallig maakt was de volle waarheid!  
 

Mag Zijn Naam voortdurend op onze lippen zijn: Yeshua Jezus, Naam boven alle Namen! 
 

GEBED 
Het Israël van vandaag is gebouwd op de gebeden van gisteren! Gebed voor Israël is 
enorm belangrijk. Er vindt namelijk ook strijd om Israël in de geestelijke gewesten plaats. 
Bid voor bescherming van Israël tegen aanvallen van satan. 
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              Namen van 686 Rotterdamse Joodse kinderen die naar Westerbork zijn gedeporteerd 

 

AGENDA 
Zaterdag 3 juli - Shabbatdienst Gemeente Beth HaTikvah Veenendaal met spreker 
Wim Verwoerd. Voor info en opgave: https://www.bethhatikvah.nl/samenkomsten/ 
 

INFO  
‘Een joods kind, een joodse naam’ door Rabbijn Evers: 
https://www.nik.nl/2006/12/een-joods-kind-een-joodse-naam/ 
Ook leuk en herkenbaar om te lezen: ‘Joodse achternamen. What’s in a name?’:  
https://www.joods.nl/2016/01/joodse-achternamen-whats-in-a-name-2/ 
 

FILMPJES 
Kort filmpje over Joodse namen en hun betekenis:  
https://www.youtube.com/watch?v=cmgON-niHYw 
Hoe belangrijk is het dat de namen van Joodse oorlogslachtoffers worden herinnerd 
en genoemd: https://www.youtube.com/watch?v=J2WN5RDLWJ4 
 

WIST JE DAT 
Niet alleen Joodse jongetjes vóór Jezus’ geboorte maar ook nog enige tijd daarna vaak 
de naam Yeshua kregen? De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus (leefde in 1ste 
eeuw na Chr.) in zijn geschriften 19 mensen vermeldt die deze naam droegen? Flavius 
Josephus ook Jezus noemt die genaamd wordt Christus? Hiermee hij de Here Jezus 
onderscheidt met Zijn eretitel Christus van alle andere dragers van dezelfde naam?     
 

TOT SLOT  
Een mens kan twee keer kan sterven; een keer als je hart ermee stopt en een keer als 
je naam niet meer wordt genoemd.          Joods gezegde  
 

NB Daarom is het zo belangrijk om de verhalen van de holocaustslachtoffers door te 
geven en hun namen te blijven noemen! 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 
 
 

 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  
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