
 
 
 

Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond gebied.  
 

Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen.  
                                          Leviticus 16:22a    &    Jesaja 53:4 
 

In onze taal kennen we de uitdrukking zondebok. Het betreft iemand die altijd overal 
de schuld van krijgt. Het is een Bijbelse term waarbij de zondebok een profetische 
heenwijzing is naar het plaatsvervangende lijden van de Heere Jezus (zie Leviticus 16).  
 

De 7de maand Tishri (sept./okt.) is belangrijk in het Jodendom. Het is de maand van 
de Bijbelse Najaarsfeesten. Yom Kippoer (Grote Verzoendag) heeft hierin een centrale 
plaats. De viering van dit feest wordt beschreven in Lev. 16. De dieren die op deze dag 
geofferd moesten worden, worden genoemd in de verzen 3 en 5, waarbij twee 
geitenbokken centraal staan om als zondoffer te dienen (vers 7-10). Door loting werd 
bepaald welke van de twee bokken moest worden geslacht en waarvan het bloed op 
en vóór het verzoendeksel moest worden gesprenkeld. De andere bok werd 
weggestuurd. Deze ‘weggaande bok’ werd dus levend voor de Heere gesteld en naar 
de woestijn gestuurd nadat Aäron alle zonden en overtredingen van de Israëlieten 
met zijn handen op de kop van de bok had beleden en deze er had opgelegd (vers 10 
en 20-22). De profetische inhoud en symbolische betekenis van de vertrekkende bok 
is dat deze alle ongerechtigheden van het volk zal wegdragen (vers  22a).  
 

Het is zo mooi dat in vers 22a het Hebreeuwse werkwoord ‘nasa’ (opnemen, weg-
dragen) wordt gebruikt, dat later door de profeet Jesaja op dezelfde wijze wordt 
gebruikt in de beschrijving van de Man van smarten die onze zonden/ziekten plaats-
vervangend droeg: Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen  (Jesaja 53:4a).  
 

De beschrijving van de zondebok heeft zo’n indringende profetische betekenis in zijn  
verwijzing naar het offer en het kruislijden van de Heere Jezus Christus, tot verzoening 
voor wie in Hem gelooft. Ontzagwekkende genade Gods! Met Johannes mogen we 
het zeggen:   Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!   Joh. 1:29 
 
GEBED 
Bid dat Gods Geest geestelijke ogen en harten van Joodse mensen zal openen en dat 
velen van hen de ‘Man van smarten’ uit Jesaja 53 persoonlijk mogen leren kennen.  
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AGENDA 
Van zaterdag 5 juni t/m dinsdag 31 augustus - Zomertentoonstelling CVI in Nijkerk 
met als thema: ‘Tijdreis met Janiv’. Info en opgave: https://zomertentoonstelling.nl/ 
 

FILMPJE 
Beeldend filmpje over ‘The Day of Atonement or Yom Kippur’ (Grote Verzoendag), 
n.a.v. van Leviticus 16: https://www.youtube.com/watch?v=fssPmwOhRf0 
Live vanuit Jeruzalem Joshua Aaron & Aaron Shust met ‘None Like You’:  
https://www.youtube.com/watch?v=Qk5KHyEbDFc 
 

INFO  
Zeer opmerkelijke informatie van rabbijnen over de bijzondere offerceremonie van 
de zondebok: https://appie.abspoel.nl/een-lot-en-roodgeverfde-stofstrepen/ 
 

WIST JE DAT 
Leviticus het midden vormt van de Torah? Het boek in het Jodendom geldt als de 
centrale kern, als het hart van de Torah? Joodse kinderen uit dít boek leren lezen en 
het dus zelfs een voorleesboek is? Waarschijnlijk ook de Here Jezus in Zijn jeugd uit 
dit boek heeft leren lezen? Leviticus over God gaat Die woont te midden van de 
mensen, over Zijn heilige woning te midden van de woningen der mensen?  
 

TOT SLOT  
We kunnen het ons niet permitteren het evangelie te prediken zonder een besef van 
onze verbondenheid met Israël. Alles komt door Israël tot ons. Het heil is uit de Joden. 
Wij geloven in de God van Israël, wij volgen de Messias van Israël. Jezus Christus 
betekent Jezus Messias, dat heeft alles met Israël te maken, met de profetieën aan 
Israël gegeven. Je kunt Jezus niet loskoppelen van Israël, dus als wij Jezus volgen, 
volgen wij de Joodse Messias. Jezus en Israël horen bij elkaar.                    Oscar Lohuis 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  
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