
 
 
 

 

Zij hebben mij dikwijls benauwd, vanaf mijn jeugd; toch hebben zij mij niet 
overwonnen.                                Psalm 129:2 (lees hele psalm) 
 

‘Vervolgd, maar gespaard’, staat boven deze psalm in de HSV. Heel toepasselijk! Het 
eerste deel van deze psalm (vs. 1-4) spreekt ervan hoe Israël regelmatig leed onder 
vijandelijkheden, maar ook hoe God Zijn volk steeds ondersteunde en spaarde. Geen  
vijand die Israël haatte en tegen hen streed, heeft hen kunnen verslaan.  
 

Israël heeft vanaf ‘t begin van haar bestaan te maken gehad met mensen die het volk 
hebben gekweld. Soms verliep dat zeer heftig: Ploegers hebben mijn rug geploegd, zij 
hebben hun voren lang gemaakt (vs. 3). Onze tienerdochter gaf aan bij deze woorden 
aan WO II te denken! Toch hebben al Israëls vijanden nooit kunnen overwinnen. 
Steeds weer bevrijdde God Zijn volk,  en sneed de touwen  van de vijand door (vs. 4).  
 

Het tweede gedeelte van deze psalm (vs. 5-8) is een gebed dat alle vijanden die Israël 
haten, zullen falen in hun gemene plannen tegen het volk. 
 

De Bijbel staat vol verhalen over vijandschap tegen Israël. Maar ook de recente 
historie spreekt ervan. Denk aan de pogroms, de kruistochten, WO II. Steeds is het de 
vijand erom te doen het Joodse volk te vernietigen. Psalm 129 is dus nog altijd actueel. 
 

In mei kreeg Israël te maken met een hevig conflict met Hamas.  Vanuit Gaza werden 
duizenden raketten gelanceerd op Israël. Met als gevolg dat Israël hard heeft moeten 
terugslaan. Het nieuws stelde Israël - zoals vaak het geval is - nogal eens ten onrechte 
in een verkeerd daglicht. Dit heeft een negatieve beeldvorming over Israël tot gevolg. 
En opnieuw werd wereldwijd het antisemitisme aangewakkerd. Een zorgelijke 
ontwikkeling. We weten dat dit alles niet alleen een fysieke strijd is maar bovenal een 
geestelijke. De tegenstander weet dat Israël Gods scharnier is in de wereld en in de 
wereldgeschiedenis en hij zal er alles aan doen om de rol van Israël uit te schakelen.  
 

In de afgelopen tijd viel het ons op dat er in de zondagse diensten die wij volgden niet 
of nauwelijks aandacht  werd geschonken  aan Israëls nood  en dat  het gebed  miste.   
 

Gelukkig is God trouw aan Zijn volk en laat Hij het niet in de steek. Daarvan getuigt 
het Woord. Laten wij toch bidden voor Israël en hen steunen waar dat mogelijk is.  
 

GEBED 
Bid voor de nieuwe regering van Israël: voor stabiliteit zodat het land op een daad-
krachtige manier bestuurd zal worden, voor ‘n hernieuwd vertrouwen in de overheid.   
 

 

    Interkerkelijke Groep Israël 10 juni 2021 
                www.interkerkelijkegroepisrael.nl 
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      Christian Verwoerd, gospelartiest met hart voor Israël   

 

INFO  
Christian Verwoerd gaat in op zeven veelgehoorde ‘Ja maars’ van Israël-critici:  
https://isreality.nl/nieuws/7-veelgehoorde-ja-maars-van-israel-critici-rechtgezet/ 
Alarmerend bericht - Formosaanse supertermieten gespot in Israël:  
https://www.joods.nl/2021/06/formosaanse-supertermieten-gespot-in-israel/ 
 

FILMPJE 
Geniet van het prachtige ‘Jeruzalem stad van goud / Yerushalayim Shel Zahav’ - door 
Christian Verwoerd: https://www.youtube.com/watch?v=u-IC7tW71Xk 
En wat een geweldig mooi filmpje over Jeruzalem door Eitan Asraf! Neem hier even 
de tijd voor: https://www.youtube.com/watch?v=WrOb0Pw0stk 
 

AGENDA 
Donderdag 24 juni - Lezing met Oscar Lohuis in Eerbeek over ‘Zegen door Israël’. Meer 
info en opgave via: https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/studieavond-
met-ds-oscar-lohuis-in-eerbeek-over-zegen-door-israel 
 

JOODSE WITZ  
“Rabbi, waarom is het volgens de Bijbel verboden, een pas getrouwd man op te 
roepen voor de oorlog?” Rabbi: “Omdat de arme kerel thuis al genoeg oorlog heeft.” 
 

WIST JE DAT 
Golda Meir in 1969 's werelds eerste gekozen vrouwelijk premier was in moderne tijd? 
Zij de Iron Lady  genoemd werd lang voor Margaret Thatcher of Angela Merkel dit 
predicaat kreeg? Golda het volk het gevoel van de oermoeder, van een ‘Jiddische 
mamme’ gaf? Ze een krachtig leider was met totale toewijding aan staat, volk en  
Arbeiderspartij? De Franse premier Pompidou haar une femme formidable noemde?  
 

TOT SLOT  
De wereld is vol Hamans maar er zijn altijd te weinig Esthers. Wees een Esther! 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  
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