
 
 
 
 

Steeds meer gemeenten in ons land stellen een vergoeding beschikbaar aan boeren 
die een natuurstrook laten inzaaien langs hun akkers. Deze bloemrijke randen dragen 
bij aan het in stand houden van vogels, vlinders en insecten. Van een soortgelijk 
principe maar dan vanuit een compleet andere context spreekt de Torah:   
 

Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet 
helemaal afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U mag 
ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet 
oprapen. U moet ze voor de arme en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de 
HEERE, uw God.                    Leviticus 19:9-10 
 

Het is één van de pareltjes uit de Joodse wet. Extra aandacht voor de arme -  meestal 
weduwen en wezen bedoeld - maar ook voor de vreemdeling. God treft speciale 
voorzieningen voor hen.  Het boek Ruth is hier een prachtig concreet voorbeeld van.  
 

De Bijbel was zijn tijd ver voor wat betreft sociale voorzieningen. De Torah beperkte 
zich hiermee niet alleen tot de dienst aan God, maar ook tot het dienen van de mede-
mens. Zorg voor kwetsbaren in de samenleving was een belangrijk gebod van God.  
 

Het is nog steeds zo dat naast de studie van de Torah het doen van goede werken 
hoge prioriteit heeft onder het Joodse volk. Omzien naar elkaar is erg belangrijk. 
Paulus leert ons dan ook dat geloof zonder werken een dood geloof is (Jak. 2:14-26).    
 

Bovenstaande verzen uit Leviticus 19 kun je niet zondermeer letterlijk toepassen. 
Immers, wie bezit vandaag nog een eigen akker? Maar ze doen wel een algemeen 
moreel appèl op ons om bewogen en zorgzaam te zijn voor de kwetsbare mensen in 
onze samenleving. Het is opvallend hoeveel de Bijbel hierover zegt. 
 

Tegenwoordig hebben de meesten van ons geen eigen akker meer, maar in bredere 
zin wel ‘grondgebied’: financiële middelen, tijd en aandacht, gaven en talenten. Vraag 
is of ik alles wat ik van God heb ontvangen aan mezelf besteed, of dat ik de ‘randen 
van mijn akker’ laat staan.  Er zijn nog zoveel Ruth’s en Naomi’s in onze samenleving. 
 

GEBED 
Heer, breng vele orthodoxe Joodse mensen ertoe om Uw Woord consequent te lezen, 
vooral de rest van de Tenach (Oude Testament)  en niet  alleen de Torah (Jer. 15:16). 
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 Bid voor Israël en voor het Joodse volk 

AGENDA 
Dinsdag 1 juni -  Oscar Lohuis spreekt in Veenendaal over ‘Jeruzalem, de Stad van de 
Grote Koning’: https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/studieavond-met-
ds-oscar-lohuis-in-veenendaal 
 

INFO 
Leuke site ‘Jeruzalem voor beginners’- https://www.jeruzalemvoorbeginners.nl/ 
 

JOODSE WITZ  
Een armoedig geklede Jood loopt bitter te huilen in de begrafenisstoet van Baron 
Rothschild*. Verwonderd fluistert zijn buurman: “Ben jij dan familie van hem?” “Nee,” 
snikt de Jood, “daarom huil ik nou juist.” (*bekende Joodse bankiersfamilie) 
 

WIST JE DAT 
Er ten tijde van de profeten drie belangrijke zonden waren die steeds opnieuw Gods 
boosheid opwekten? Dit afgoderij, overspel en een gebrek aan zorg voor wezen en  
weduwen betrof? Het omzien naar elkaar - zoals de Torah leert - in Israël nog steeds 
een hoog goed is? Israël als natie vaak het eerste land is dat klaarstaat om hulp te 
verlenen als zich ergens in de wereld een humanitaire ramp heeft voltrokken?  
 

FILMPJE 
When tragedy strikes, Israel is there / Als de tragedie toeslaat, is Israël er: 
https://www.youtube.com/watch?v=QQ5MQjBZMQw 
Grote belangstelling voor de Israëlmanifestatie in Den Haag van donderdag 20 mei 
jongstleden: https://www.youtube.com/watch?v=67VyzfCdMEk 
 

TOT SLOT  
Welzalig hij die acht slaat op de geringe; ten dage des onheils zal de Here hem 
uitkomst geven.                  Psalm 41:1 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  
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