
 
 

 
Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen 
als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.                                Hand. 1:11b (lees vs. 1-14) 
 

Vorige week vierden we Hemelvaartsdag. Dit feest is geen Bijbelse inzetting.  Toch is 
het een dag van betekenis mede vanwege de geweldige belofte die eraan gekoppeld 
is, namelijk dat de Heere Jezus op dezelfde manier zal terugkomen als Hij heenging.  
 

Op de 40ste dag na Pasen neemt de Heer Zijn discipelen mee naar de Olijfberg (Hand. 
1:12). En terwijl Hij nog met hen spreekt, wordt Hij van de aarde opgenomen. Ze 
staren Hem na tot Hij aan hun blik onttrokken wordt door een wolk.  
 

En vanaf dat moment is de Heere Jezus gezeten in de hemel aan de rechterhand van 
God. Hij is als de Hogepriester ingegaan in het hemelse heiligdom. Daar vertegen-
woordigt Hij Zijn kinderen en pleit Hij voor hen. En Zijn bloed is een altijd beschikbaar 
zoenmiddel! Maar het moment gaat komen dat Hij zal terugkeren naar deze aarde.  
 

Immers, de hemelvaart verkondigt de terugkeer van de Heere Jezus! De discipelen 
bleven naar omhoog kijken naar de plek waar ze Jezus het laatst gezien hebben. 
Totdat twee mannen in witte kleding opeens naast hen staan en hen troosten met 
een onverwachte boodschap: Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal 
op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. Het  heengaan 
van hun Heer was niet definitief. Hij zal terugkomen precies zoals Hij is heengegaan!  
 

Alle profetieën m.b.t. de eerste komst van de Heere Jezus heeft Hij letterlijk vervuld. 
Dat zal ook gebeuren m.b.t. Zijn terugkeer, Zijn tweede komst. Over deze terugkeer 
staat zoveel in Gods Woord geschreven. De Heer komt terug en zal hier op aarde Zijn 
Koninkrijk vestigen. En als Hij terugkomt, dan zullen Zijn voeten  inderdaad weer op 
de Olijfberg staan evenals voordat Hij wegging: Op die dag zullen Zijn voeten staan op 
de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan.  Zacharia 14:4a  
 

Het doet denken aan een zinssnede van een lied uit Johannes de Heer: En straks als 
de wereld verzinkt in de nacht, zal 'k opzien naar boven, daar 'k Jezus verwacht.  
 

GEBED 
Bid voor de ernstige situatie in Israël: voor vrede en rust, voor eerlijke berichtgeving, 
voor de inwoners van Israël, voor de onschuldige inwoners in Gaza, voor wijsheid voor 
de Israëlische overheid, voor het leger en de politie en voor de vrede van Jeruzalem. 
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   De Olijfberg 

 

AGENDA 
Elke maandag- t/m vrijdagavond - Livestream lezing CVI vanuit Israëlcentrum Nijkerk. 
Tijd: 19:30 uur Meer info: https://christenenvoorisrael.nl/livestream  
Zaterdag 22 mei - Shabbatdienst Beth HaTikvah Veenendaal met spreker Jan den 
Admirant. Voor meer informatie: https://www.bethhatikvah.nl/samenkomsten/ 
 

FILMPJES 
Tour Hollandsche Schouwburg: https://www.youtube.com/watch?v=vCImEVT2k9Q 
Ruben Ridderhof over het belangrijke en actuele thema ‘Israël in de media’: 
https://www.youtube.com/watch?v=5B_D_mgJuQw 
 

JOODSE WITZ 
“De mensen noemen Salomo wijs, omdat hij vaststelde wie de moeder van een kind 
was. Kunsjt! De vader had-ie moeten vaststellen: dat zou pas wijsheid zijn geweest!” 
 

WIST JE DAT 
In de eerste vier eeuwen na Christus aan de hemelvaart geen bijzondere feestdag 
gewijd is? Bisschop Gregorius van Nyssa (335-394) geldt als een vroege voorvechter 
van de feestdag? De kerkleraar Augustinus (354-430) erover schrijft alsof het een 
breed gehouden herdenkdag is? Pas in de vijfde eeuw Hemelvaartsdag een aparte 
feestdag werd? In Jeruzalem het feest rond 425 werd ingevoerd? 
 

TOT SLOT  
‘De geboorte van Jezus, Zijn bediening op aarde, Zijn lijden, sterven en opstanding, 
Zijn hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest zijn stuk voor stuk 
gebeurtenissen die hun basis vinden in het land Israël en waar primair Joodse mensen 
bij aanwezig waren. Vraag me dus niet wat ik met Israël heb!’ 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  
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