
 
 
 
 

Zo trokken de Israëlieten van Rameses naar Sukkoth, ongeveer zeshonderdduizend 
man te voet, mannen alleen, vrouwen en kleine kinderen niet meegerekend. Ook trok 
een grote groep van mensen van allerlei herkomst met hen mee, en kleinvee en 
runderen, zeer veel vee.                           Exodus 12:37-38a 
 

Terwijl de zonen van Jakob Egypte destijds binnenkwamen met zeventig personen 
(Ex. 1:5), verlaat het volk Israël ruim vierhonderd jaar later het land met ongeveer 
zeshonderdduizend mannen, exclusief vrouwen en kleine kinderen. Dat moeten haast 
twee miljoen mensen zijn geweest. En dan vermeldt de tekst zijdelings dat samen met 
de Israëlieten ook enkele andere bevolkingsgroepen, allochtonen, meetrekken. Zo’n 
typisch bijzinnetje  waar je gemakkelijk  overheen leest,  maar dat veelbetekenend is.      
 

Het zou hier kunnen gaan om Egyptenaren die gehuwd waren met Israëlieten, samen 
met hun half-Israëlitische kinderen. En om Egyptenaren die onder de indruk waren 
gekomen van Gods macht en Israëls geloof. Maar ook om slaven van verschillende 
nationaliteiten. En mogelijk om andere bevolkingsgroepen die het zwaar bewaakte 
Egypte  wilden  ontvluchten.   Hoe dan ook: een grote menigte trok mee in de uittocht! 
 

In Genesis 12:1-3 doet God aan Abraham al de belofte dat met hem alle volken op 
aarde gezegend zullen worden en dat Abraham een bron van zegen zal zijn voor 
anderen. Tijdens de uittocht licht hier iets van op: mensen van allerlei herkomst - niet 
Israëlieten - mogen delen in de vrijheid waarin God Zijn volk wil leiden. Hier wordt al 
duidelijk dat Gods heil van meet af aan inclusief is! 
 

Tenslotte nog iets moois: in het Hebreeuws staat er ‘ala’ voor ‘trokken mee’. Letterlijk 
betekent dat ‘opgaan’. Het woord aliyah is daar een vervoeging van: als een Jood 
terugkeert naar Israël, maakt hij of zij aliyah. In Ex. 12:37-38a gaat het niet zozeer om 
een geografisch optrekken, maar veel meer om een geestelijk optrekken van Joden 
en heidenen uit het Egypte van de dood en zonde. En dat met één doel: Loof de 
HEERE, alle heidenvolken; prijs Hem, alle natiën. Want Zijn goedertierenheid is 
machtig over ons; de trouw van de HEERE is voor eeuwig (Psalm 117).  
 

GEBED 
In 2020 hebben ruim 20.000 Joden aliyah gemaakt. Ondanks de coronacrisis is de 
aliyah doorgegaan. Dank God hiervoor en bid dat de aliyah ook in 2021 door zal gaan.  
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Talmoed? De Talmoed na de Tenach/het O.T. het belangrijkste Joodse religieuze boek 
is? Hoteldebotel bij ons betekent: ‘dol zijn op iemand of iets, helemaal verliefd zijn of 
helemaal knettergestoord zijn’? Het woord in Nederland in 1976 populair werd 
gemaakt door de komiek André van Duin? 
 

AGENDA 
Maandag 5 april - Koresh dag, online vanaf 10:30 uur. Meer info: www.koresh.nl 
Volg de Koresh dag via de YouTube link: https://youtu.be/GIoSxQPkPx4 (zie bijlage) 
Elke maandag- t/m vrijdagavond - Livestream lezing CVI vanuit Israëlcentrum Nijkerk. 
Tijd: 19:30 uur Meer info: https://christenenvoorisrael.nl/livestream 
 

INFO  
Website van een kunstenares met een joods hart: https://nl.jipwijngaarden.com/ 
 

FILMPJES 
Een warm welkom in Israël: https://www.youtube.com/watch?v=ctWmZnodL1k 
Nieuws in maart - stukken van eeuwenoude Dode Zee Rollen gevonden in Israëlische 
grot: https://www.nu.nl/286285/video/stukken-van-eeuwenoude-dode-zeerollen-
gevonden-in-israelische-grot.html 
 

TOT SLOT  
De Psalmen vormen een gebedenboek voor Joden en christenen, een geestelijke 
krachtbron voor het leven en leidraad tot aanbidding van onze God.  
Uitspraak van zuster Aloë van de Mariënschwestern in Darmstadt 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  

WIST JE DAT 
Hoteldebotel een vervorming 
is van het Jiddische begrip 
overlewotel of overwotel, wat 
betekent: ‘volledig overstuur, 
in de war’? Deze term weer is 
ontleend aan het Hebreeuwse 
awar oe-woteel, dat staat voor: 
‘heengegaan en verdwenen 
(van de wereld)’ en als een 
gezegde voorkomt in de Joodse 
Talmoed Talmoed (na de 
Tenach of het O.T. is de 
Talmoed het belangrijkste 
Joodse religieuze boek)? 
Het bij ons betekent: dol zijn op 
iemand of iets, helemaal 
verliefd zijn of helemaal 
knettergestoord zijn? Het 
woord in Nederland in 1976 
populair werd gemaakt door de 
komiek André van Duin? 
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