
 
 
 

Het gebeurde in de dagen van Ahasveros - hij is de Ahasveros die regeerde van India 
af tot Cusj toe over honderdzevenentwintig gewesten.                Esther 1:1 
 

In deze brief nogmaals aandacht voor Poerim, het feest van de uitredding van de 
Joden dankzij  het handelen van  Esther en Mordechai, dat jl. op 26 februari is gevierd.   
 

De verhalen uit het Bijbelboek Esther zijn geliefd op de zondagschool, maar krijgen in 
onze erediensten weinig aandacht. Komt dat omdat de hoofdpersoon van het boek 
een vrouw is en de meeste Bijbeluitleggers man zijn? Of omdat Gods aanwezigheid in 
het boek zo moeilijk terug te vinden is en we daar moeite mee hebben? Helaas heeft 
het boek vaak een ondergeschikte plek. Terwijl het ons juist zoveel rijke lessen biedt!   
 

De openingszin van het boek Esther is al veelzeggend. Bijvoorbeeld dat het boek een 
waargebeurde geschiedenis is en niet een of ander mooi en spannend verhaal, zoals 
sommigen wel geloven. Er staat immers: Het gebeurde... En met verifieerbare feiten 
wordt vervolgens aangetoond wie Ahasveros was. Bijvoorbeeld dat hij regeerde van 
India tot Cusj (of Nubië, Zuid Egypte). De grenzen van  Ahasveros’ rijk reikten dus van 
Macedonië en Egypte in het westen tot aan India in het oosten. En hiertoe behoorde 
óók het land Israël!  Een niet onbelangrijk detail wat ons hier wordt meegedeeld.  
 

De geschiedenis van Esther vindt plaats tijdens de terugkeer van de eerste groepen  
ballingen en van de herbouw van Jeruzalem. Esther en Mordechai behoorden echter 
tot een grote groep Joden die ervoor gekozen had om niet terug te keren uit 
ballingschap. Was dit omdat zij hun goed opgebouwde leven niet wilden achterlaten? 
Deze groep stond onder de heerschappij van Ahasveros, koning van het Perzische Rijk.  
Maar óók de teruggekeerde Joden vielen onder dezelfde heerschappij. Immers,  
Ahasveros regeerde van India tot Cusj, dus ook over Israël.  
 

Als Haman zijn zin had gekregen en alle Joden in heel het koninkrijk van Ahasveros 
waren weggevaagd (Esther 3:6), dan waren ook de naar Israël teruggekeerde Joden 
omgebracht. Dan waren dus alle Joden uitgeroeid met als gevolg dat de Messias niet 
geboren had kunnen worden. Om die reden is de geschiedenis van het boek Esther 
veel ingrijpender dan wij vaak beseffen. De redding die erin beschreven wordt, over-
stijgt hiermee uiteindelijk de tijd van Esther en heeft ons dus ook veel te zeggen.  
 

GEBED 
Bid voor Joodse jongeren. Velen van hen zoeken het in oosterse religies en in  occulte 
stromingen. Bid dat ze de zoektocht zullen aangaan naar de God van hun vaderen. 
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AGENDA 
Elke maandag- t/m vrijdagavond - Livestream lezing CVI vanuit Israëlcentrum Nijkerk. 
Tijd: 19:30 uur Meer info: https://christenenvoorisrael.nl/livestream 
 

INFO  
Handige speciale route in het Israël Museum die Bijbels gerelateerde voorwerpen 
toont: https://alfredmuller.net/2017/04/13/bakermat-van-het-christendom/ 
 

FILMPJES 
Dorst lessen met zeewater: https://israelcnn.com/video/innovation-startups/222965502 

Steun Israël, het is nu zo nodig! https://israelcnn.com/video/aid-projects/203608568 
 

JOODSE WITZ  
Een Joodse vrouw is bevallen van een dochter. De arts feliciteert haar en haar man. 
Maar de Joodse man is helemaal niet blij. Het is al zijn vijfde dochter. De arts zegt: "Ik 
wou dat ik vijf dochters had." "Hoezo?", vraagt de Joodse man. De arts antwoordt: "Ik 
heb zeven dochters." 
 

WIST JE DAT 
In landen waar Joden uit de diaspora (verstrooiing) welkom waren, zegen heerste? 
Het tegenovergestelde echter ook het geval was? Zodra men zich tegen het Joodse 
volk keerde, het slecht ging met het land? De Gouden Eeuw in Nederland ontstond 
nadat Joden naar Amsterdam trokken en daar welkom waren? Een belangrijke sleutel 
tot succes voor bedrijven samenwerken met Israël is? 
 

TOT SLOT  
Ter overdenking in deze vastentijd naar Pasen: Volgens de vroege overlevering vond 
de binding van Izaäk op het altaar plaats op Nisan 14, precies ook de latere 
kalenderdag van de kruisiging van Jezus Christus. 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  
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