
 
 
Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.                                       Hosea 4:6 
 

Bekende woorden die God sprak tot Zijn volk door de profeet Hosea. In Israël was een 
gebrek aan kennis. Dat had ernstige gevolgen. En dat ging niet om ‘verstandelijke 
kennis’, maar om de diepe persoonlijke relatie met God. Het kennen met het hart 
zoals in een huwelijk. Een oude Israëliet dacht bij het woord kennis dan ook nooit  aan 
hersenen, maar aan hart. En juist aan die kennis, aan vertrouwelijke omgang met de 
Heere, ontbrak het in Israël.  Aan kennis die verweven is met het liefhebben van God.   
 

Hosea beschrijft hoe binnen de Israëlitische samenleving van die tijd vloeken, liegen, 
moorden, stelen, afgoderij en het plegen van overspel wijdverbreid waren. Kapotte 
relaties en een verkilde samenleving.  Zelfs de schepping leed eronder (vgl. Hosea 4). 
Het waren de gevolgen van het ontbreken van de ware kennis van God.   
 

De situatie van Israël in de dagen van Hosea lijkt veel op die van vandaag. We leven 
in een geestelijk duistere samenleving die geen rekening houdt met God. Ook in de 
kerk lijkt het soms alsof er geen verschil is met de wereld. Het gebrek aan kennis is 
ook hier een herkenbaar probleem. En omdat wij, christenen, vaak nauwelijks weten 
wat Gods Woord zegt, kunnen we daardoor dus ook geen verschil maken. Meer dan 
ooit is het nodig dat er weer kennis komt. Het persoonlijke kennen van God door Zijn 
Woord en door Zijn Geest. Hem liefhebben en Zijn geboden navolgen.    
 

God kennen kan alleen als we Zijn Woord lezen en leven, als we wonen in het Woord. 
Daar draait het om in ons leven. Dat is wat kennis volgens de Bijbel inhoudt. 
Leesloosheid en gebrek aan kennis leidt ten gronde. Maar de vreze des Heren doet 
kennis groeien (Spreuken 1:7a). Hosea 4:6 doet niet alleen een appèl op Israël maar 
ook op ons. Mag het ons diepe verlangen zijn om te groeien in de vreze des Heren: 
Hem op de juiste manier vereren, ontzag hebben voor Hem, omdat we vanuit Zijn 
Woord zijn gaan begrijpen Wie Hij is.  
 

Er gaat een tijd komen dat ‘de aarde vol zal worden met de kennis van de heerlijkheid 
van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt’(Hab. 2:14). Wat geweldig! 
 
GEBED 
Bid voor een terugkeer naar de ware kennis des Heren, naar een leven waarin God 
gediend wordt. Onder het Joodse volk, in de kerk, maar ook in de wereld om ons heen.  
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300.000 sportliefhebbers komen skiën, snowboarden of sleeën? Het resort veertien  
skipistes en elf stoeltjesliften heeft?  
 

FILMPJES 
Sneeuw in Jeruzalem (2013) -  https://www.youtube.com/watch?v=6RuhXbspXjQ 
Het enige ski-resort van Israël - https://www.youtube.com/watch?v=yBO2biLJZ_Y 
 

AGENDA 
Elke maandag- t/m vrijdagavond - Livestream lezing CVI vanuit Israëlcentrum Nijkerk. 
Tijd: 19:30 uur Meer info: https://christenenvoorisrael.nl/livestream  
 

JOODSE WITZ  
Jaar in, jaar uit leest Gitel Tannenbaum de Bijbelse verhalen in een heel oud, kapot 
gelezen boek. Twee bladzijden plakken aan elkaar. Gitel weet dat niet en gaat 
ongemerkt van Adam over op het verhaal van Noach’s ark: “En Adam bekende zijn 
huisvrouw Eva… en bepekte ze van binnen en van buiten met pek…” Dit wordt Gitel 
te veel en verontwaardigd roept ze uit: “Oi, wat een slechte mensen waren het toch 
vroeger!” (NB Bij de Oost-Joden kregen alleen de mannen een grondige godsdienstige 
opvoeding. De vrouwen kenden meestal weinig Hebreeuws en voor hen bestond er 
daarom een Jiddische Bijbelvertaling.) 
 

TOT SLOT  
Als de Bijbel Gods woord is en als God God is dan lezen wij het Woord van God niet, 
maar leest Gods Woord ons. 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  

WIST JE DAT 
Er al sinds 1967 in Israël 
geskied kan worden op de 
berg Hermon? Israël namelijk 
toen de Golan veroverde op 
Syrië? De berg een geliefde 
plek voor veel Israëliërs en 
buitenlandse toeristen is? De 
berg gemiddeld vijftig dagen 
per winter toegankelijk is voor 
skiërs? Er jaarlijks zo ongeveer   
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