GEVEN EN ONTVANGEN

Op de avond van de grote sabbat keerde een rabbi van een klein Pools stadje
terug uit de synagoge.

Toen hij thuiskwam, vond zijn vrouw dat hij er erg vermoeid uitzag. Ze vroeg:
“Wat scheelt eraan, is er iets wat je dwarszit?”

“Ach, lieve vrouw,” antwoordde de rabbi, “het preken viel mij vanavond zwaar.
Ik heb verteld over de armen en alle dingen die ze nodig hebben om waardig
paasfeest te vieren en die steeds maar duurder worden.”

h.

“En heb je met je preek nog iets bereikt?” “Ach, de helft heb ik voor elkaar, de
armen zijn bereid om te ontvangen. Maar de andere helft baart mij zorgen!”
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