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Een prediker kwam in een klein stadje en kondigde aan dat hij op de middag 
van de sabbat in de synagoge een preek zou houden. 
 
De hele stad liep uit om hem te horen. Onder hen was ook een man die bekend 
stond als de grootste geleerde van de stad. Toen de prediker de dag na de preek 
de wijze man tegenkwam vroeg hij hem: ‘Wat vond u van mijn preek van 
gisteren?’ 
 

  
 

‘Ik kan niets anders zeggen dan dat ik na uw preek de hele nacht wakker gelegen 
heb,’ zo vertelde de wijze man. ‘Heeft mijn preek werkelijk zo’n diepe indruk op 
u gemaakt?’ Waarop de wijze man vervolgde: ‘Helemaal niet, maar wanneer ik 
overdag geslapen heb, doe ik ’s nachts geen oog dicht!’ 
 
Bron: De mooiste Joodse verhalen, uitgeverij Verba 
  


