
 
 
 

 

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal 
beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. 
Johannes 8:12 
 

Vanavond begint het Joodse feest Chanoeka, ofwel het Lichtjesfeest. Het bekendste 
gebruik van dit feest is het aansteken van de achtarmige chanoekia, De brandende 
kaarsen of oliepitten staan symbool voor de acht dagen waarop de Almachtige op 
wonderlijke wijze voor licht zorgde. Elke dag wordt er een kaars aangestoken totdat 
op de achtste dag alle kaarsen branden.  
 

Het aansteken van de kaarsen gebeurd met behulp van de sjammasj, de extra of 9de 
arm van de chanoekia. De sjammasj brandt iedere avond mee met de andere kaarsen. 
Belangrijk om te weten is dat het Hebreeuwse woord sjammasj ‘dienaar’ betekent.  
 

Het aansteken van de kaarsen met de sjammasj of dienaar, bevat voor ons ook een 
kostbare les. De Almachtige gaf Zijn Zoon, de dienende Knecht (Jes. 53) of Dienaar. En 
deze dienende Knecht verkondigde over Zichzelf dat Hij het Licht der wereld is en dat 
wie Hem volgt niet langer in de duisternis zal wandelen maar het licht van het leven 
zal hebben. Hij is de ware Sjammasj en wil in ons Zijn licht ontsteken!  
 

En dat niet alleen: Hij daagt ons ook uit om zelf het licht van de wereld te zijn: U bent 
het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn 
(Mattheüs 5:14). Gods wil is dat wij Zijn lichtdragers zijn in deze wereld die zo vol 
duisternis is. En zoals de chanoekia altijd wordt aangestoken met de sjammasj, 
kunnen wij alleen maar lichtdragers worden wanneer Yeshua Zelf die het ‘Licht der 
wereld’ en de ‘Dienstknecht des HEEREN’ is, ons ontsteekt. 
 

Uit onszelf kunnen we niet schijnen. God echter wil ons leven dagelijks voorzien van 
olie, zoals Hij destijds de Joden door een wonder voorzag van olie. Olie is in de Bijbel 
een beeld van de Heilige Geest. Zo hebben wij de zalving van Gods Geest nodig om 
lichtdragers te kunnen zijn. Mag het zo zijn dat onze lampen steeds zullen branden, 
zodat Gods licht door ons heen in deze duistere wereld zal schijnen.  
 

GEBED 
Bid dat God ons gebruikt als lichtdragers in deze donkere wereld. Bid ook dat veel 
mensen, Joden en niet-Joden, het Licht van de wereld mogen leren kennen!  
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               Chanoekia brandend op olijfolie 

AGENDA 
Donderdagavond 10 t/m vrijdag 18 december - Chanoeka of Lichtjesfeest   
Elke maandag- t/m vrijdagavond - Livestream lezing CVI vanuit Israëlcentrum Nijkerk. 
Tijd: 19:30 uur Meer info: https://christenenvoorisrael.nl/livestream 
Zaterdag 12 december - Chanoeka Shabbatdienst in Beth HaTikvah Veenendaal met 
spreker Bert Otten. Info & opgave: https://www.bethhatikvah.nl/samenkomsten/ 
 

INFO  
Mooi artikel ‘Wat is Chanoeka?’  https://visie.eo.nl/artikel/2019/12/wat-is-chanoeka 
 

FILMPJES 
Rabbijn van Dijk vertelt een waargebeurd en indrukwekkend verhaal over een 
bijzondere Chanoekia: https://www.youtube.com/watch?v=GCEaRzHEWDQ 
Geniet van ‘Groot is uw trouw’ in Ivriet: https://youtu.be/UFEWU3gB0os 
 

JOODSE WITZ 
“Wat betekent dat? U schrijft in uw advertentie: huis met tuin. Is dat een tuin? Drie 
meter lang en anderhalve meter breed!” “Nou ja, hij is dan wel niet zo lang en ook 
niet zo breed. Maar kijk toch eens wat een hoogte!” 
 

WIST JE DAT 
Gelovige Joden de chanoekia het liefst voor hun raam aan de voorkant van het huis 
zetten om daarmee bekendheid aan het wonder van Chanoeka te geven?  Hoewel 
men voor het licht van de chanoekia kaarsen en allerlei soorten olie gebruiken mag, 
men toch de voorkeur aan olijfolie geeft omdat het kruikje waarmee het wonder 
geschiedde immers olijfolie bevatte?  
 

TOT SLOT  
Alle duisternis in de wereld kan het licht van een enkele kaars niet doven.    Van Assisi  
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  
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