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Shalom Chaweriem!

Toen scheurde Jakob zijn kleren, deed een rouwgewaad om zijn middel en rouwde vele
dagen om zijn zoon. Genesis 37:34

Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de
tempel scheurde in tweeén, van boven tot beneden. Matthelis 27:50-51a

In het oude Oosten was het scheuren van kleren een bekend verschijnsel. Zo lezen we
in de Bijbel dat Mordechai zijn kleren scheurde toen hij hoorde van het plan om alle
Joden in Perzié in één dag uit te roeien (Est. 4:1). Jozua scheurde zijn kleren toen 36
man werd gedood en Israéls leger werd verslagen door de mannen van Ai (Joz. 7:5-6).

We lezen ook over liefhebbende vaders die hun kleren scheurden vanwege de dood
van hun kinderen. Denk aan Job (Job 1:20), aan David (2 Sam. 13:31-32) en aan Jakob
(Gen. 37:32-34). Deze laatste scheurde zijn kleren toen hem werd verteld dat zijn
lievelingszoon Jozef was gedood en verslonden door een wild beest.

Messiaanse leraren trekken hier een lijn naar de kruisdood van Christus. Na het zien
van de gruwelijke marteldood van Zijn Lievelingskind (Spr. 8:30), deed God de Vader
het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden scheuren. Dit scheuren was
een uitdrukking van Gods verdriet, pijn en afschuw over wat Hij net had zien
gebeuren. God reageerde op dezelfde wijze als elke Joodse vader zou hebben gedaan
als ze getuige waren geweest van de kruisiging en dood van hun enige geliefde zoon.

Deze Schrifttoepassing is een indrukwekkend voorbeeld van het Hebreeuwse denken
waarin God het middelpunt is. Het bepaalt ons er zeer bij hoe het lijden van Zijn Zoon
de Vader onnoemlijk diep in Zijn hart geraakt moet hebben.

We weten dat het scheuren van het voorhangsel ook een symbolisch teken is van de
nieuwe weg naar Gods tegenwoordigheid, die door de dood van Christus nu voor
ieder mens (destijds alleen de hogepriester) open is (Hebr. 10:19-20). Soli Deo Gloria!

GEBED
Dank God voor de toegang tot zoveel kostbare schatten in Zijn Woord, mede dankzij
Messiaanse Bijbelleraren. Bid voor honger naar meer van Hem en van Zijn Woord!


http://www.interkerkelijkegroepisrael.nl/

Een oeroude Joodse traditie - steentjes op het graf in plaats van bloemen

AGENDA

Elke maandag- t/m vrijdagavond - Livestream lezing CVI vanuit Israélcentrum Nijkerk.
Tijd: 19:30 uur Meer info: https://christenenvoorisrael.nl/livestream

Zaterdag 21 november - Shabbatdienst Beth HaTikvah Veenendaal met spreker Kees
de Vreugd. Voor meer info & opgave: https://www.bethhatikvah.nl/samenkomsten/

INFO
Interessante informatie over de Joodse uitvaart met gebruiken en rituelen:
https://www.rememberme.nl/inspiratie/uitvaartzorg-en-rituelen/joodse-uitvaart

BOEKAANBEVELING
Van harte aanbevolen: ‘Hoe denken wij? Hebreeuws denken versus Grieks denken.’
Door Jacob Keegstra. Meer info en bestellen: https://nl.icej.org/boekentafel/boeken

FILMPJES
Geniet van deze prachtige filmpjes van verschillende natuurgebieden in Israél:
https.//www.joods.nl/2020/04/10-ongelooflijke-natuurgebieden-in-israel-video/

WIST JE DAT

Als teken van rouw voor de begrafenis nog altijd een scheur gemaakt wordt in een
kledingstuk van de meest betrokken nabestaanden? Dit afgeleid is van het moment
dat aartsvader Jakob zijn kleding scheurde toen hij hoorde van de dood van zijn zoon
Jozef? Het gescheurde kledingstuk gedragen wordt gedurende de week van rouw
behalve op de sabbatdag? Deze intense rouwweek in het Hebreeuws Sjiwwe heet?

TOT SLOT
Het Joodse volk kent geen geschiedenis zonder God.

Shavua tov & Adonai’s zegen,
Marco en Hilda Sol

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan
de verbondenheid van christenen met Israél.
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