
 
 
 
 

Shalom Chaweriem!  
 
En Hij ging de stad uit en vertrok, zoals Hij gewoon was, naar de Olijfberg. Luk. 22:39a 
 

De Olijfberg is een bekende en belangrijke plek in Jeruzalem. Het is de plek waar de 
Here Jezus van de aarde werd weggenomen onder toeziend oog van Zijn discipelen. 
De plek waar twee engelen de hoopvolle belofte deden dat Jezus op dezelfde wijze 
zal terugkomen als Hij heenging (Hand. 1:9-12). Zacharia profeteerde er al over 
ongeveer 500 jaar v. Chr.: Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor 
Jeruzalem ligt, ten oosten ervan (Zacharia 14:4). Wat een wonderlijk Woord van God! 
 

In de tijd van Jezus was de Olijfberg begroeit met olijfbomen. Deze zijn verdwenen. In 
70 na Chr. hebben de Romeinen de bomen bij de belegering van Jeruzalem vrijwel 
allemaal omgehakt omdat zij het uitzicht belemmerden.  
 

Jezus kwam regelmatig op de Olijfberg. Hij ging er vaak heen als Hij Jeruzalem verliet. 
Ook had Hij de gewoonte om overdag in de tempel te onderwijzen waarna Hij de 
nacht doorbracht buiten de stad op de Olijfberg (Luk. 21:37). Aan de achterzijde  van 
de Olijfberg lag trouwens het dorp Bethanië waar Hij vaak logeerde bij Lazarus en zijn 
beide zussen.  De Olijfberg was dus één van de meest geliefde plaatsen van Jezus. 
 

Onder aan de voet van de Olijfberg begon ook de zogenoemde intocht in Jeruzalem. 
Het was de plek waar de Heer weende over de stad Jeruzalem en haar inwoners (Luk. 
19:41).  Korte tijd daarna, op de dag van Zijn arrestatie, begaf Jezus Zich opnieuw naar 
de Olijfberg nadat Hij met Zijn discipelen het Pascha had gevierd. Daar streed Hij een 
zware strijd en bad Hij in doodsangst: Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij 
weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden (Luk. 22:42).  
 

Na Zijn lijden, sterven en opstanding vertoonde de Here Jezus Zich veertig dagen lang 
aan de apostelen en sprak met hen over de dingen van Gods  Koninkrijk (Hand. 1:3). 
Tot het moment dat Hij vanaf de Olijfberg ten hemel voer. Hij liet Zijn discipelen én 
ons achter met de heerlijke belofte van Zijn wederkomst. En opnieuw op de Olijfberg!  
 

GEBED 
Bid dat de VS Israël zal blijven steunen, ook onder een nieuwe president. Bid voor 
bescherming van de Joodse gemeenschap in de VS vanwege groeiend antisemitisme. 
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    Vanaf de Olijfberg heb je een schitterend uitzicht over Jeruzalem 

AGENDA 
Elke maandag- t/m vrijdagavond - Livestream lezing CVI om 19:30 uur, te volgen 
vanuit Israëlcentrum in Nijkerk via de link: https://christenenvoorisrael.nl/livestream 
Donderdag 19 november - Israël-studie door Stef Looijen in De Wissel, Bettekamp 99 
in Ede. Aanvang 20:00 uur. Vanwege coronaregels opgave via: stef53@upcmail.nl 
 

INFO  
Info over de Olijfberg van de website van de Franciscanen die Gethsémané  beheren: 
http://www.hoogtepunteninhetheiligeland.nl/olijfberg.php 
Het RD over de Olijfberg als begraafplaats: https://www.rd.nl/archief/2.735/joden-
worden-graag-op-hellingen-olijfberg-begraven-1.294143 
 

FILMPJE 
Prachtige drone-filmopnames van de Olijfberg in Jeruzalem, gemaakt door Brad TV: 
https://www.youtube.com/watch?v=BQm--SdiPgo&feature=emb_logo 
Beelden van olijfolie persen in Shiloh:  https://www.youtube.com/watch?v=_D765e2n2Qo 
 

WIST JE DAT 
Bethlehem, Golgotha en de Olijfberg de drie belangrijkste ‘heilige plaatsen’ van het 
christendom zijn? De Olijfberg voor religieuze Joden zeer belangrijk is? Joden zich 
daar al eeuwenlang laten begraven? Dit Jeruzalems grootste Joodse begraafplaats is 
met ongeveer 150.000 graven? Religieuze Joden in de opstanding uit de dood geloven 
als de Messias komt? Zij het als een voorrecht zien om op de jongste dag te mogen 
opstaan op de Olijfberg en meteen de Messias te mogen ontmoeten? 
 

TOT SLOT - GEDACHTENPRIKKEL  
Joden leven vaak met een grotere Messiasverwachting dan christenen.    H. Binnendijk 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël.  
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