LOGISCH DENKEN

Toen de oude rabbi, na slechts een ogenblik te zijn weggeweest, zijn studeer-
kamer weer binnenkwam, ontdekte hij dat zijn bril verdwenen was. Hoe hij
ook zocht, hij kon hem nergens vinden. Hij besloot het probleem op te lossen
met alle wijsheid die hij in zijn jarenlange studie van de Talmoed had
opgedaan.

‘Stel dat iemand hem heeft meegenomen, dan moet het iemand zijn die of een
bril nodig heeft of iemand die geen bril nodig heeft. lemand die een bril nodig
heeft, heeft er een en waarom zou iemand die geen bril nodig heeft een bril
meenemen? Een andere mogelijkheid is dat iemand de bril heeft meegenomen
om hem te verkopen. In dat geval moet hij hem verkopen aan iemand die een
bril nodig heeft, maar die heeft er al een, of aan iemand die geen bril nodig heeft,
maar die wil hem niet kopen. Dus blijft er iemand over die een bril nodig heeft
en er ook een heeft en die zijn eigen bril verloren heeft of hem op zijn voorhoofd
heeft gezet en hem totaal vergeten is... zoals ik bijvoorbeeld.’

En op dat moment voelde de rabbi tussen de weelderige haardos op zijn
voorhoofd het verloren kleinood. ‘God zij dank,” mompelde hij, ‘dat ik geleerd
heb logisch te denken, anders had ik mijn bril nooit teruggevonden.’
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